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Emperyalizmin  kadım  köleleştiren  politikalanna  karşı, hıncımın  ve  öfkemin  büyüklüğünü  göstermek  ve  Kürt kadınlarının  diriliş  sembolü  olmak  istiyorum. 


‘Kınacı  (ZıCan) 


Erkek  devlet  ve  dayanışmasına  karşı tarihin  seyrini  belirleyen  kadınlar... 


Savunma  tekniği  öğrenen  genç  kadından,  "kendi  özsavunmamı  yaptınfdiyen  Çilem'e,  IŞİD'in  yanı  sıra  El Kaide'nin  Suriye  kolu  El  Nusra  Cephesi  gibi  çetelere  karşı  savaşanlara . . .  Kadınlar;  erkekleri,  çeteleri  ve  devleti  ürkütüyorlar.  Artık  çok  daha  az  kadın  utanıyor.  JÖH/PÖH  imzasıyla  işlenen;  ancak  90'ların  devlet  hafızasını taşıyan  savaş  suçları,  IŞİD'in  kadınlara  karşı  yürüttüğü  savaş  ve  tek  tek  evlerde  kadınların  yaşadığı  şiddeti  artık açıklıkla  kadınlar  kendi  anlatılarıyla  tarihe  not  düşüyorlar.  Kadınların  meydan  okuyuşu  karşısında  kadınlara  iktidar  ve  güç  göstermek,  erkeklere  özgü  bir  hak  olmaktan  ziyade  bir"cürret" meselesi  haline  geliyor. 


Filiz  Kerestecioğlu 


Aileden  hanedanlık  ideolojisine 

AKP’nin  kadın  politikaları 
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Ensar  Vakfı,  örgütlü  erkeklik ve  tecavüz  kültürü 


Nahide  Ermiş 


erolar’da  İZİ  b  â 

kadınlar  direniyor 

Maraşîerolar  halkının  topraklarının  gasp  edilmesi  ile  Sur,  Cizre,  Şırnak,  Nusabin  başta  olmak  üzere  bölge  topraklarının  gasp  edilerek  sömürgeye  çevirilmesi  için  yürütülen  politik  strateji  aynıdır.  •  Hatice  Altınışık/  sayfa  5 

Fate  Reş’ten 
Beşe  Anuşlara bir  toprak  hikayesi 

•Rojda  Yıldırım  /sayfa  8 


M  araş  Terolar'da  direnişin  öncülüğünü  kadınlar  yapıyor... 


Gönül  KAYA - 5.  sayfada 


MügeTUZCUOGLU  -  -  7.  sayfada 


RukenARAS - 14.  sayfada 


Cizre  için  Oslo’dan  yürüyerek  yola  çıkan  Saadet  ve  Bahar: 


®rtâncf 


Çocuklar  için  özgür yaşam  ve  eğitim  sistemi 


Süleymaniye’den  Dakika 

suskun  kadınlann 


uyanışı... 


Ranya,  Qaladize,  Duzxurmatu,  Dakuk  gibi  kasabalardan  ve  buraların  köylerinden  başlayarak  halkın örgütlemesini  gerçekleştirmek  temel  yoldur.  Buralarda  kadınlar  kabul  edilmez  bir  hayat  yaşadıklarının ve  bir  şeylerin  yanlış  gittiğinin  farkındalar. 

0  Yasemin  Becerikli /sayfa  6 


'Berxwedan  Jiyane' 


Jineolojide  yöntem  arayışı ve  Kardeş  Aile  Projesi 


Hunermendek  ku  hem  jiyane û  hem  jî  paşeroje  direse 


#  EvînNejdet/  rûpel  9 


‘Kirli  olan  regl  değil sizin  zihniyetiniz1 

Regl  olmak,  evren-kadın  ilişkinin  en  çarpıcı  örneklerindendir.  Fakat  erkek  egemen  toplum  bunu  bir"utanç" haline  dönüştürmüştür.  Her  ay  ortaya  çıkan  enerjiyi,  yıkıcı, agresif  davranarak  kullanıyoruz,  çünkü  böyle  öğrendik. 
Halbuki  kadınlar  olarak  bu  döngünün  mükemmelliğinin farkına  varabilirsek,  bu  ortaya  çıkan  enerjiyi  yaratıcılığa dönüştürebilir  ve  bu  enerjinin  gücüyle  birçok  şeyin  üstesinden  gelebiliriz.  0  Derya  Deniz /sayfa  7 


Bahar  Adanç  ve  Saadet  Demir. . .  Çantalarını sırtlayıp  taa  yüzlerce  kilometre  uzaktan  yola çıkan  iki  kadın. . .  Kürdistan'da,  Cizre  sonrasında "bir  şeyler  yapmalıyız"diyerek  yola  koyuldular. "Varoluş  yürüyüşü'olarak  tanımladıkları  yürüyüşleri¬ nin  amacı  diplomatik  görüşmelerle  duyarlılık yaratmak  ve  kamuoyu  oluşturmak. 


- 0  Hülya  Boğa/  sayfa  4 

Mestûre  Erdelanî: 


Helbestvan  û  dîroknasa  Kurd 


#  Lîlyan  Çiya  /  rûpel  12 
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Nevvaya  Jin 


aktüel 
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Beynimizin  %  çanı  I  ime  a 


Beynimizin  %10'unu  mu  kullanıyoruz?  Bu bilgi  birçok  kişinin  ilgisini  çekiyor.  Peki,  gerçekten  bu  doğru  mu?  Beynimizin  %  90'ını kullandığımızda  daha  mı  zeki  olacağız?  Peki,  kullandığımız  şey  beyin  mi  yoksa  zihinsel  süreçler  mi? 

Burada  iki  temel  ayrımdan  söz  etmemiz  gerekiyor.  Birincisi  madde  anlamındaki  beyin  ile  bu  bey¬ nin  işlevi  veya  fonksiyonu  veya  organizasyonu  olan zihin  arasında  temel  bir  ayrım  yapmamız  gerekiyor. 
Örneğin  bir  piyanonun  tuşları  ile  bir  müzik  eserini çalıyoruz.  Bu  da  demek  oluyor  ki  bir  piyanonun  tamamını  ile  değil  yalnızca  birkaç  parçası  (tuş,  tel  vb.) 
ile  müzik  eseri  icra  ediyoruz.  Ama  yine  de  piyanonun  diğer  parçaları  bu  müzik  eserini  icra  etmede  - doğrudan  olmasa  da-  dolaylı  olarak  görev almaktadır.  Aynı  şekilde  beynimiz,  zihinsel  süreçleri  üretirken  belirli  alanları  kullanmaktadır.  Beynimizin  ne  kadarı  denildiğinde  bu  zihinsel  süreçleri işleyen  bölgeler  akla  geliyordur.  Örneğin  motor  aktivitelerini  üstlenen  bölgeler  de  var.  Ama  biz  onları kontrol  edemiyoruz. 

İkinci  olarak  şu  konuda  hemfikir  olmamız  gerekiyor:  Beyni  kullanmak  ile  zihni  kullanmak  arasında doğrudan  bir  bağlantı  gerçekten  var  mı?  Örneğin beyni  çalıştığı  halde  zihinsel  süreçleri  yerine  getiremeyen  insanlar  var.  Sanırım  burada  "beynimizi kullanmaktan  çok  zihnimizin  ne  kadarını  kullanabiliyoruz"  sorusu  akla  daha  yakın  gözüküyor.  Ama  bu da  bazı  temel  sorulara  neden  olabilir.  Çünkü  zihni 


tanımlamak  oldukça  güç  bir  iş!  Antik  Yunandan  beri  bu  konu  tartışıla  gelmiştir  ve  hala  tartışılmaktadır. 

Gelelim  bilim  insanlarının  ne  dediğine.  Nöropsikanalistler  zihinsel  süreçlerimizin  %  95'ini  bilinç-dışı süreçler  olduğunu  söylüyor.  (Bazı  kaynaklara  göre %  95  ile  %98  arasında)  Eğer  bu  oran  doğruysa  insanlar  zihinlerinin  ancak  %5'ini  bilinçli  olarak  "kontrol"  edebilmekte  ve  kullanılabilmektedir.  Peki,  bu %  5  dışında  kalan  bölümü  kullanabiliyor  muyuz?  Elbette  bu  bölüm  de  kullanılıyoruz;  ancak  bu  bölüm bilinç-dışı  zihinsel  süreçleri  kapsıyor.  Bu  da  demek oluyor  ki  aslında  zihnimizin  %95'ini  kendimiz  kontrol  edemiyoruz.  Örneğin  sigara  tiryakiliği  buna örnek  verilebilir.  Sigara  içmeyi  ancak  %5  oranında kontrol  edebiliriz.  Eğer  zihnimizi  %95  bilinç-dışı  süreçler  yönetiyorsa  o  zaman  "Bu  bilinç-dışı  süreçler nelerdir?"  diye  sormamız  gerekiyor? 

Bizler  biliyoruz  ki  bireyler  doğuştan  toplumsal  bir yasa  ile  doğmaz.  İnsanı  insan  yapan  unsur  kültürdür  ve  kültürel  öğelerle  zihinsel  süreçlerimiz  belirlenir.  Eğer  bu  varsayımda  hemfikir  isek  bireyi yöneten  merkezi  bulmamız  daha  kolay  olacaktır.  Bu anlamda  insan,  özgür  bir  iradeye  sahip  değilse  o zaman  bireyi  yöneten  ve  yönlendiren  kültürel  öğelere  bakmamızda  fayda  var.  Bu  bağlamda  öznenin merkezi  birey  değil,  bireyin  dışında  olan  ötekidir. 
Burada  'öteki'nden  söz  ettiğimiz  şey  karmaşık  unsurları  içermektedir.  Toplumsal  yasalar,  aile,  din, kitle  iletişim  araçları  veya  sevdiğiniz  biri...  Evet,  insanlar  zihinlerinin  tamamını  kullanırlar  ama  zihinlerinin  küçük  bir  bölümünü  yönlendirebilirler. 


Tarihte  b 


uay 


Nöropsikanalizciler  de  insanların  zihinlerinin büyük  bölümünün  bilinçdışı  süreçlerden  oluştuğunu ve  bu  bilinç-dışı  süreçleri doğar  doğmaz  başkaları  tarafından  edindiğimiz  kültürel bilgi  veya  davranış  kalıplarının  oluşturduğunu  söylemektedir.  Eğer  ki  özgür  bir iradenin  varlığını  kabul  ediyorsak  o  zaman  tüm  toplumsal öğeler  de  buna  göre  biçimlenecektir.  Aslında  günümüzde toplumsal  sistemler  özgür 
bir  iradenin  varlığını  kabul 1 
ederek  yasa  yaparlar.  Örneğin  hukuk  sisteminde  birey,  kendi  davranışlarından  sorumlu  olduğu  için cezalandırılır.  Oysa  "Özgür  irade  yoktur!"  temelinde  yasalar  olsaydı  bu  durumda  birey  ancak  %5'lik  bir  ceza alması  gerekiyordu.  Asıl  cezayı  alması gereken  bilinç-dışı  süreçleri  yöneten unsurların  kendisidir.  Ancak  bu  un-  ’ surlardan  biri  devletin  kendisi  olduğu için  devletler  özgür  bir  iradenin  varlığını  kabul etmek  istememektedirler. 

Sonuç  olarak  insanların  kendi  zihinlerinin  %10'nu kullanıyor  söylentisi  hem  doğru  hem  de  yanlıştır. 

•diinyahlar.org 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nazıran  1933  te  yaşamını  yitirdi 
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Organ  kaybı tarihe  mi  karışıyor? 


Amerika'daki  Massachusetts 
Hastanesi'nde  görevli  bilim ekibi  bir  ilke  imza  atarak  laboratuvar  ortamında  kol  üretmeyi başardılar. 

Bundan  önce  laboratuvar  ortamında ve  benzer  koşullarda  kas  ve  damar  gibi parçalar  üretilmiş  olsa  da;  bütün  bir kol  üretimi  işlemi,  kolun  içerisinde damar,  kas,  kemik,  kıkırdak  ve  tendon gibi  pek  çok  doku  tipinin  yer  alması  sebebiyle  bir  bütün  olarak  yapay  ortamda  hiç  oluşturulmamıştı. 

Çalışma  şöyle  gerçekleşti.  Ölü  bir  fareden  kesilen  kol  ilk  olarak  sadece  temel 


Brezilya'da  sulak  alanlarda  yetişen  Jabuticaba  bitkisi,  son  günlerde  tüm  dünyada  ismini  duyurmaya  devam  ediyor. 

Ağaçta  yetişmesiyle  ilgi  odağı  olan  Jabuticaba  meyvesinin  faydalarıysa  ağaçta  yetişmesi  kadar  ilgi  çekici...  Jabuticaba  aynı  isimli  ağacın bir  meyvesidir.  Meyvenin  adı,  mensup  olduğu  dile  göre  tomurcuk  meyvesi  anlamına  gelmektedir.  Yaprak  dökmeyen  bir  ağaç  olan  jabuticaba, ilkbaharda  ve  yazın  çiçek  ve  çok  miktarda  meyve  vermektedir.  Ağacın  en  ilgi  çekici  özelliği  ise  çiçeklerinin  ve  meyvelerinin,  gövdesinde  ve  dallarında aglomerat  olarak  büyümesidir.  Jabuticaba  ağaçları  sadece  Güney  Amerika  bölgesinde  Brezilya,  Paraguay  ve  Arjantin'de  yetişir. 


damarları  ve  sinir  matrisleri  kalacak  şekilde  tüm  diğer  hücresel  materyallerinden  arındırıldı  ve  diğer  bir  fareden çekilen  damar  ve  kas  hücreleri  özel  bir biyoreaktör  taşıyıcı  kullanılarak  ölü  kola aşılandı.  Özel  besin  takviyelerinin  ve  belirli  dozda  elektrik  uyarımı  kullanılarak işlevini  kaybetmişti  kolda  yeniden  hayat belirtileri  başlandığı  görüldü. 

Halihazırda  damar  hücrelerinin  işlevselliğinin  normal  seviyede  olduğunun  belirtildiği  kolun  kas  gücü  ise  yeni doğmuş  hayvanların  %80'i  seviyesine erişmiş  durumda. 

Ekip  üyesi  Harald  Ott,  konuya  ilişkin açıklamasında;  buradan  hareketle  önümüzdeki  dönemde  atılacakyeni  adımlar eşliğinde  ilk  hedeflerinin  bir  babun  kolu üretmek  olduğu  ve  bunun  ertesinde  ise üretilen  bu  kolu  hiçbir  yan  etki  oluşturmayacak  şekilde  tek  kolu  olmayan  bir babuna  eklemlemeyi  amaçladıklarını söylüyor.  Nihai  hedef  ise  tahmin  edebileceğimiz  gibi  insan  hücrelerinde  de tüm  doku  türlerinin  ve  kasların  yeniden canlandırılmasının  yolunun  açılması. 


İnsanda  şiddetli  yeme  arzusu  türlü  türlüdür. 
Çok  sevdiğiniz  yemekler  vardır;  onların  tadını  ararsınız,  hayal  edersiniz. 

Bir  de  unutmuş  olduğunuz,  eskide  kalmış  tatlar vardır,  aklınıza  düşer  bazen.  Hamile  kadınlar  bir arada  düşünülemeyecek  yemekleri  arzular,  dondurma,  turşu,  çilek,  balık  gibi.  Fakat  hepsinde ortak  olan  o  yoğun  arzudur.  Vücudunuz  size önemli  bir  mesaj  veriyordur  sanki. 

Ancak  Avustralya'daki  Flinders  Üniversitesinden  psikoloji  profesörü  Eva  Kemps  öyle  bir  şey olmadığını  söylüyor.  Bu  tür  şiddetli  yeme  arzusunu  vücuttaki  bir  besin  eksikliğine  bağlamak  eskilere  dayanan  bir  inanç.  Fakat  doğru  değil. 
Örneğin  çikolata  arzusunu  magnezyum  eksikliğine  bağlayanlar  var.  Oysa  ıspanak  gibi  başka  yiyecekler  magnezyum  bakımından  daha  zengindir. 
"Ama  insanlar  nedense  hiç  ıspanak  canım  çekiyor demez,"  diye  sorguluyor  Kemps  bu  yanlış  algıları. 


Hormon  faktörü 

Bu  arzuyu  bu  şekilde  rasyonelleştirme  çabası  oldukça  yaygın.  Fakat  aslında  yiyecek  arzusu  ile  insanın  duygu  hali  ve  anıları  canlandıran  dış  etkenler arasında  daha  güçlü  bir  bağlantı  var.  Açlığın  bu  arzuyu  tetiklemede  payı  olsa  da  fizyolojik  nedenlerden  çok  psikolojik  nedenlere  dayanıyor.  Üzüntü, gerginlik,  stres,  sıkıntı  ve  yalnızlık  duygusunun  baş tetikleyiciler  arasında  yer  aldığını  söylüyor  Kemps. 

Biyolojinin  de  hiç  rolü  yok  değil.  İstatistiksel  olarak  kadınlar  adet  dönemlerinden  hemen  önce  bu tür  yiyecek  arzusuna  daha  fazla  kapılıyor.  Hamilelik dönemlerinde  de  bu  arzulardaki  artış  hormon  faktörünü  gündeme  getiriyor.  Ancak  bunun  besin  ihtiyacından  kaynaklanan  bir  şey  mi  yoksa  sinir hücrelerinde  (nöronlar)  bir  kısa  devre  sorunu  mu olduğu  bilinmiyor.  Ayrıca  bu  arzu,  adet  ya  da  hamilelik  dönemlerinde  görülen  bir  sorun  olmaktan  ziyade,  çok  daha  yaygın. 


Kaynağı  ne  olursa  olsun  belli  yiyeceklere  duyulan  bu  arzu  hayatı  kesintiye  uğratabiliyor.  Deneyler,  bu  arzunun  bilişsel  becerileri  zorlaştırdığını, bu  nedenle  zihin  kapasitesinde  belli  bir  yeri  işgal ettiğini  gösteriyor. 

Görsel  ipuçları 

Yeme  arzusunun  nasıl  ortaya  çıktığını  ve  nasıl önlenebileceğini  anlamak  için  Kemps  bu  duyguyu inceledi.  130  denekle  konuşup  belli  bir  yiyeceği arzuladıkları  bir  anı  hatırlayarak  hissettiklerini  kağıda  dökmelerini  istedi.  İnsanların  duyusal  olarak o  anda  herhangi  bir  ses  ya  da  dokunuşu  düşünmediklerini,  ancak  tat  ve  koku  ile  birlikte  görsel imgelerin  önemli  bir  rol  oynadığını  gördü.  Bu  arzu ortaya  çıkmadan  önce  gökkuşağı  ya  da  gül  bahçesi  gibi  yiyecekle  alakasız  imgeler  düşünmeleri istenerek  bu  arzu  engellenmeye  çalışıldı. 

Bu  sayede  bu  arzunun  şiddetle  hissedilmediği 


görüldü.  Başka  bir  ekip  ise  yiyecek  arzusu  anında tetris  oynamanın  o  yoğunluğu  bastırdığını  fark  etti. 
Herhangi  bir  yayın  olmadan  karıncalı  televizyon  ekranına  bakmak  da  işe  yarıyordu.  Bunları  hayal etmek  de  şiddetli  arzuya  ket  vurabiliyordu. 

Yiyecek  arzusu  kontrolden  çıktığı  zaman  kilo alma  riski  de  doğuyor  elbette.  Fakat  arada  bir  baş gösteriyorsa  Kemps  bu  arzuyu  tatmin  etmenin  iyi olacağını  söylüyor.  "Daha  şiddetli  hale  gelen  bir arzu  onu  saplantıya  dönüştürebilir."  «Bbc 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Yıllardır  kadınların  tartışmaya  yer  bırakmadan  tüm  pankartlara  ismini  öfkeyle  yazdıkları  bir  "kadir-i  mutlak"  vardır:  "Erkek Devlet!"  Nesrin'in,  Çilem'in  davasının  hakimi;  Beyaz Toroslarda,  işkence  odalarında,  Cizre'de  bir  duvar dibinde,  Varto'ta  karanlığın  ortasında  yaşadığımız ve  artık  kat'a  utançla  gizlemeyeceğimiz  cinsel  şiddetin  müsebbibi;  erkek  egemenliğini  örgütleyen  ve ayakta  tutan  "Erkek  Devlet"... 

Yüzden  fazla  kadının  hayatını  kaybettiği,  binlerce kadının  emekle  kurduğu  yaşamlarını  paramparça eden,  kelimenin  sahici  anlamıyla  bedenlerimizi  lime lime  eden  savaş  yüzünden,  ismini  daha  bir  hınçla anacağımız  "Erkek  Devlet"... 

"Erkek  Devlet"in  planlarını  hangi  araçlarla  uygulamaya  koyduğuna,  milliyetçiliği,  İslamcılığı  ve  erkek egemenliğini  nasıl  kullandığına  ve  farklı  coğrafyalardan  kadınların  bu  savaşa  nasıl  yanıt  verdiklerine bakmak,  yaşadıklarımızı  anlamalandırmamıza  ve karşı  araçlar  üretmemize  yardım  edecektir. 

AKP,  henüz  kirli  savaş  planını  uygulamaya  koymamıştı...  Kadınların  90'lı  yıllarda  yoğunlaşan  hakikatlerini  nihayet  duyacağımız,  acılarını  iyileştireceğimiz umudunu  taşıyorduk.  Sorumluların  yargılanması için,  barışı  kadınlarla  örmek  için  yollar  aramaya  başlamıştık.  Bugün  ise  Cizre'de,  Silopi'de,  Nusaybin'de yüzlerce  kadının  yeni  hakikatleri  ile  yüzleşiyoruz. 
Bugün,  bu  hakikatleri  duymamız  ve  kadınlar  arasında  yaygınlaştırmamız,  unutmamamız;  yani  "direnmemiz"  gerekiyor. 


Devletler,  ‘mert 

erkek’  ideallerini  ve erkek  dayanışmasını  güçlendirir,  erkekler  kahramanlaştırılır.  Vatan,  onuru mutlak  korunması  gereken kadın  imgesiyle  çizilir, 
“düşman”  ise  farklı  bir  biçimde  kadınsılaştırılır. 
Savaş  cephelerinde  mağlup edilemeyen  düşmanın  direnişi,  düşmanla  özdeşleştirilen  kadın  imgesine saldırarak  kırılmaya  çalışılır.  Kadınlar,  savaşlarda cinsel  saldırılara  uğrarlar, kimi  zaman  ise  Kürt  illerinde  yaşandığı  gibi  simgesel  olarak  “aşağılanırlar.” 


Savaşın  ortasında  yeniden  üretim  emeğini,  ev emeği  ve  bakım  emeğini  üstlenmek  zorunda  kalmış, evlerinden  çatışma  bölgelerine,  bedenlerini  ve benliklerini  işgal  eden  savaşın  bu  erkek egemen  yüzüyle  tekrar  tekrar  tanışan kadınların  hikayeleri,  sadece  bir mağduriyet  tarihi  değil;  bir  direniş tarihi  de  aynı  zamanda...  "Mağdur  kadın  mı  özne  kadın  mı?' 
ikiliğini  feminist  hareket,  uzun süre  önce  gündemine  almıştı. 

Şiddet  uygulayan  erkekleri öldürmek  zorunda  kalan, yahut  cinsel  şiddete  uğrayan kadınları,  IŞİD  gibi  örgütlere karşı  mücadele  edenleri  yalnızca  mağdur  addedersek,  ka dınların  kendi  hayatlarını  -ve kimi  zaman  sorumluluğunu  taşıdıkları  çocukları  ve  yakınlarının  hayatlarını-  korumak  için  verdikleri mücadeleyi  görmezden  geliriz.  Bu  sebeple, karşılarındaki  erkeklerin  aksine;  güç  göstermek,  sözlerini  geçirmek,  iktidar  kurmak  için  değil; yaşamlarını  savunmak  için  öldürmeye  mecbur  kalan Nevin  gibi,  Çilem  gibi  kadınlar  ve  IŞİD'e  El  Nusra'ya karşı  savaşan  kadınlar,  hem  erkek  egemenliğinin mağduru  hem  de  mücadelenin  öznesidirler. 

Özsavunma,  aslında  kadınlar  "yalnızca  yaşamak için"  öldürmeye  mecbur  kalmasınlar  diye,  kadınların  bir  arada  örgütlenmesi;  savunma  tekniklerinden,  dayanışma  ağlarına,  kendi  öznel  ve  maddi koşullarının  gerektirdiği  mücadeleyi  örmeleri  anlamına  da  geliyor. 

Kadınların  mücadelesinin  içeriğini  yaşadıkları maddi  koşullar  belirliyor.  Adana'da  Çilem'in  davasını takip  eden  feminist  kadınlar  da,  Rojava'da  binlerce kadına  işkence  ve  tecavüz  eden  çetelere  karşı  kendi ordularıyla  mücadele  eden  kadınlar  da,  sosyal  med- 


Yüzden  fazla  kadının  hayatını  kaybettiği,  binlerce  kadının 


emekle  kurduğu  yaşamlarını  paramparça  eden,  kelimenin  sahici  anlamıyla 


yada kendisini taciz  eden  adamı  ifşa eden  kadınlar  da,  üniversitedeki  tacizci  akademisyenin  sınıfını  basan  kadınlar  da,  fabrikada  kendisine cinsel  şiddet  uygulayan  ustabaşına  dava  açan  işçi kadın  da,  Cizre'de  Cudi  Mahallesi'nde  devletin  kolluk  kuvvetlerinin  erkek  şiddetini  bağıra  bağıra  yüzlerine  vuran  kadınlar  da  yaşadıkları  koşulların mümkün  kıldığı  bir  direnişi  örüyorlar. 

Bugün  İslamcılığın,  milliyetçiliğin  ve  erkek  egemenliğinin  bitmeyen  savaşları  kadınların  bedenleri ve  benlikleri  üzerinde  devam  ediyor.  Siyasi  bir  hareket  olan  feminizm,  evlerden  toplumsal  alana  ve savaş  cephesine,  kadınların  içinde  bulunduğu  tüm bu  savaşlar  karşısında  kadınların  isyanını  sahiplenmiş  ve  bunu  siyasi  bir  araç  olarak  kullanmıştır. 

Bugün  Kürt  kadınlar,  İslamcı  çetelere  ve  kimi  zaman  bu  çeteleri  andıran  imgelerle,  kimi  zaman  ise 
90'ların  imajlarıyla savaşan  "erkek 


devlet"e  karşı  mücadele  ediyorlar.  Arap  ulusalcılığının  ve  Pan  Arabizmin  gerilemesiyle  İslam'ın  siyasal  biçimleri  son  yirmi  yılda  yeniden  dirildi.  [1]  Bu örgütlerin  köklerinde,  soğuk  savaş  döneminde ABD  ve  İsrail'in  hem  kadrolarıyla  hem  de maddi  ve  silah  yardımı  yoluyla,  Filistin  Halk Kurtuluş  Örgütü  gibi  yapıların  karşısına  çıkarmak  üzere  desteklediği  Hamas  gibi  örgütler  yahut  SSCB'ye  karşı  desteklenen, 
^  Pakistan  medreselerinde  eğitim  görmüş İslami  cihat  hareketleri  vardır.  Soğuk savaş  döneminde  anti-emperyalist  bir ulusçuluğa  ve  elbette  komünist  bir  hükümetin  yönetimine  karşı  bilinçli  olarak yaratılmış  bu  siyasal  İslamcı  örgütlerin torunları,  bugün  Ortadoğu  coğrafyasından başlayıp  Avrupa'daki  patlamalarla  devam eden  bir  savaşı  başlattılar. 

Her  savaşın  erkeklere  vaat  ettikleri  vardır.  Bu  kimi zaman  IŞİD'in  yaptığı  gibi,  "emval-i  menkûle"nin  ve kölelerin  bölüşümüne  yani  talana  ve  tecavüze  dayanan  bir  ekonomik  sistem  ile  açıkça  örgütlenir,  kimi zaman  ise  ulus  devletler,  özellikle  halkın  desteğini yitirmeye  başladığını  hissettiği  anda  milliyetçiliğe  tutunur.  Devletler,  'mert  erkek'  ideallerini  ve  erkek  dayanışmasını  güçlendirir,  erkekler  kahramanlaştırılır. 
Vatan,  onuru  mutlak  korunması  gereken  kadın  imgesiyle  çizilir,  "düşman"  ise  farklı  bir  biçimde  kadınsılaştırılır.  Savaş  cephelerinde  mağlup  edilemeyen düşmanın  direnişi,  düşmanla  özdeşleştirilen  kadın imgesine  saldırarak  kırılmaya  çalışılır.  Kadınlar,  savaşlarda  cinsel  saldırılara  uğrarlar,  kimi  zaman  ise Kürt  illerinde  yaşandığı  gibi  simgesel  olarak  "aşağılanırlar."  JÖH,  PÖH  gibi  özel  hareket  birimlerinin işgal  ettiği  evlerine  dönen  kadınlar,  istisnai  olmayan, sistematik  bir  eylemle  karşılaştılar.  Kadınların  çamaşırları  ortalara  atılmış,  çıplak  kadın  fotoğrafları,  erektil  disfonksiyona  karşı  kullanılan  ilaçlar  ve  kullanılmış prezervatifler  yatak  odalarına  bırakılmış,  duvarlara evde  kalan  kadınların  isimleriyle  küfürler  yazılmıştı... 

Ne  var  ki,  savaşın  bu  erkek  egemen  yüzü  yalnızca bu  savaşa  özgü  değil.  Bosnalı  Sırplarca  kadınlara  yapılan  sistematik  tecavüzler,  Ruanda'da  ve  Benglasavaşlardan  örnekler.  İran-IrakSavaşı'nda  Ayetullah Humeyni,  savaş  dullarına  savaş  malulleriyle  evlenme  ve  bunların  bakıcıları  olma  emrini  vermiştir. 
[2]  Iraklı  Kürt  kadınlara  karşı,  Enfal  kampanyası,  yani Kürt  bölgesinin  Araplaştırılması  politikası  sırasında tecavüz  yine  bir  silah  olarak  kullanılmıştı.  Irak'ta 
1982  yılında,  Devrim  Komite  Konseyi,  ülkenin  kuzeyini  Araplaştırma  politikası  doğrultusunda  Arap  erkekleri  Kürt  kadınlarla  evlenmeye  zorluyordu.  Kürt kadınlar,  bu  süreçte  işkencelerden  geçirildi,  cinsel saldırılara  uğradılar.  Üsteliktoplum  da  kadınların  yaşadıkları  karşısında  kadınları  büyük  ölçüde  yalnız  bırakmıştı.  Toplumdaki  "şeref"  ve  "utanç"  kavramları nedeniyle  birçok  evli  kadın,  yaşadıklarını  kendilerine saklamak  durumunda  kalıyorlar;  çoğunlukla  dul veya  bekar  kadınlar  olası  bir  hamilelik  durumunda yaşadıklarını  anlatıyorlardı.  Savaş  ardından  kadın  cinayetlerinin  arttığı  söyleniyordu.  [3] 

"Erkek  dayanışması"  savaşan  erkekleri  seferber etmek  amacıyla  pek  çok  farklı  biçimlerde  kullanılır, tarihin  seyrini  belirleyen  ise  kadınların  direnişidir. 

Savunma  tekniği  öğrenen  genç  kadından,  "kendi özsavunmamı  yaptım"  diyen  Çilem'e,  IŞİD'in  yanı sıra  El  Kaide'nin  Suriye  kolu  El  Nusra  Cephesi  gibi çetelere  karşı  savaşanlara...  Kadınlar;  erkekleri,  çeteleri  ve  devleti  ürkütüyorlar.  Artık  çok  daha  az kadın  utanıyor.  JÖH/PÖH  imzasıyla  işlenen;  ancak 90'ların  devlet  hafızasını  taşıyan  savaş  suçları, IŞİD'in  kadınlara  karşı  yürüttüğü  savaş  ve  tek  tek  evlerde  kadınların  yaşadığı  şiddeti  artık  açıklıkla  kadınlar  kendi  anlatılarıyla  tarihe  not  düşüyorlar. 
Kadınların  meydan  okuyuşu  karşısında  kadınlara  iktidar  ve  güç  göstermek,  erkeklere  özgü  bir  hak  olmaktan  ziyade  bir  "cürret"  meselesi  haline  geliyor. 

[1 ]  Sh  ar  on  Smith,  Women  and  Socialism:  essays  on  vuomens  liheration  (Haymarket,  Chicago,  2005)  [Türkçesi:  Kadınlar  ve  Sosyalizm,  çev  Etkin  Bilen  Eratalay,  Yordam  Kitap,  2012] 

[2]  Nira  Yuval-Davis,  G ender  and Nation  (Sage  Puhlication Ltd.,  Londra,  1997)  [Türkçesi:  Cinsiyet  ve  Millet,  çev  Ay  çın  Bektaş,  İletişim,  2009] 

[3]  Naj de  SadigAl-Ali,  Untold  Stories from  1948  to  the  Present (ZedBooks,  2007)  [Türkçesi:  Iraklı  Kadınların  Anlatılmayan Öyküsü  1948den  Bugüne,  çev.  Yasemin  Tezgiden,  İletişim,  2009] 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Cizre  için  Oslo'dan  yürüyerek  yola  çıkan  Saadet  ve  Bahar: 


‘Varlık  bilinci  ile  yürüyoruz’ 


•  Hülya  BOĞA 


Bahar  Adanç  ve  Saadet  Demir...  Çantalarını sırtlayıp  taa  yüzlerce  kilometre  uzaktan yola  çıkan  iki  kadın...  Kürdistan'da,  Cizre sonrasında  "bir  şeyler  yapmalıyız"  diyerek  yola  koyuldular.  Amaçları  diplomatik  görüşmelerle  duyarlılık  yaratmak  ve  kamuoyu  oluşturmak. 

Bahar,  üniversite  öğrencisi,  yürüyüş  için  okulunu dondurmuş.  Saadet  ise  işini  bırakmış.  "Mezopotamya  coğrafyasında  kim  eziliyorsa,  kimin  varlığı yok  sayılıyorsa,  kim  yaşananların  altında  kalıyorsa, onlar  içindir  bu  yürüyüşümüz"  diye  özetliyorlar  yürüyüşlerinin  amacını. 

Yürüyüşün  Hollanda  durağında  yakaladığımız Saadet  ve  Bahar,  gazetemiz  Nevvaya  Jin  ile  duygularını,  yürüyüş  amaçlarını  ve  gerçekleştirdikleri  görüşmeleri  paylaştılar... 


Öncelikle  şurdan  başlamak  istiyoruz;  bu  yürüyüş  fikri  nasıl  oluştu?  Nasıl  bir  araya  geldiniz? 

Bahar:  Cizre  katliamı  herkeste  olduğu  gibi  bizler de  derin  etkiler  bıraktı.  Bu  yürüyüş  fikrinin  Cizre  ile oluştuğunu  söyleyebiliriz.  Aslında  Rojava  devrimi olurken,  Şengal  süreci  yaşanırken  belirli  bir  aktifliğimiz  vardı.  Her  zaman  bir  şeyler  yapmak  istiyorduk.  Fakat  kendimizi  yeteri  kadar  ifade edemiyorduk.  Manevi  dayanışmalara  katılıyorduk, Bergen  Üniversitesinde  Kürdistan  Öğrenciler  Birliği ile  bir  şeyler  yapmaya  çalışıyorduk.  Öğrenci  grubumuz  özellikle  Şengaiden  sonra  sadece  kültür,  tarih öğrenci  grubu  özelliğinden  çıktı.  Yardım  kampanyaları  üzerine  yoğunlaştık.  İşte  Van  depremi  vardı, Şengal  vardı.  Özelde  Kobane  için  neler  yapabiliriz, seminerler  düzenleyebilir  miyiz  vb.  sorular  ekseninde  insanların  dikkatini  uyandırabilecek  üniversite  çalışmaları  yürüttük.  Sonra  dedik  ki madem  bu  kadar  çalışıyoruz,  katılıyoruz,  Kürdistan'ı  hiç  görmedik,  Kürdistan'a  gidelim.  İşte 
2  sene  önce  yani  2014'te  Saadetle  birlikte  Kürdistan'a  gittik.  Urfa'ya  gittik,  Göbeklitepe'yi  ziyaret  ettik.  Bizim  için  önemliydi  orası.  Sonra Mardin'e  gittik,  Hasankeyf  çok  önemliydi  yine. 
Dicle'yi  görmek  istiyorduk.  Bunun  hem  duygusal  boyutu  var,  hem  de  çalışmalarımızın  orjinal olarak  nerden  geldiğini  görmemiz  lazımdı,  bir de  biz  nerden  geliyoruz,  kimiz?  Bunu  da  orjinal olarak  yerinde  görmemiştik.  Güzeldi,  çünkü barış  süreci  vardı.  Sonra  2015'te  bir  daha  gidelim  dedik.  Ben  gönüllü  olarak  çalışmak  istiyordum.  3  hafta  kadar  orda  kalmıştım,  sonra Suruç  patlaması  yaşandı.  O  ara  Mardin'deydim. 
Saadet  de  gelip  bir  hafta  kalmıştı.  Temmuz-Ağustos  arası  ordaydık.  Norveç'e  döndükten sonra  da  bizi  buraya  kadar  hangi  sürecin  getirdiğini  oradaki  savaş  hazırlıklarını  görünce  anladık.  Amed'e,  Kızıltepe'ye  gittik,  Nusaybin'deki sesler  de  cabası.  Bu  tabloyu  gördükten  sonra buraya  gelince  içimiz  kaynıyordu.  Sonrası  işte, biliyorsunuz,  Cizre  yaşandı.  Cizre  neden  bizi  bu kadar  sarstı,  neden  insanların  kalplerine  bu kadar  düştü,  o  da  ayrı  bir  soru  oldu  bizler  için. 
Sonra  "neden  Cizre"  olduğunu  daha  iyi  anladık. 
Neden  Kobane,  neden  Şengal?  Tüm  bu  nedenlerin  cevaplarını  daha  iyi  değerlendirmeye  başladık.  Cizre'de  insanlar  katledildiği  gün yerimizde  duramıyorduk,  bir  şeyler  yapmaya karar  verdik  ve  "yürüyoruz"  dedik.  Nereye  yürüyoruz?  Yürüyecektik  de,  ama  nereye,  neresi olduğu  belli  değildi.  O  zaman  dedik  diplomatik olarak  neresi  etkili  olabilir?  Mezopotamya  topraklarında  yüzyıllardır  Kürtler'i  ve  ordaki  Kürt dinamiğini  yok  sayan  bir  zihniyet  süregelmiş. 
Yani  biz  yoktuk,  yok  sayılmıştık.  O  zaman  önce var  olmamız  lazım.  Onun  için  yürüyüşümüze "varoluş  yürüyüşü"  dedik.  Nerede  bizi  statüsüz kılmışlar,  dönüp  ona  baktık.  Kürtlerin  statüsü ve  varoluşu  resmi  olarak  Lozan  anlaşması  ile yok  sayılmış.  Bugün  ise  benzer  şeylerin  başka yöntemlerle  uygulandığını  gördük.  Cizre  buna örnektir.  Cizre  sonrası  yürüyüşümüze  bu  temelde  karar  verdik. 

Kürdistan'da  öz  yönetim  alanlarına  yönelik  devlet  güçlerinin  saldırıları  ve  uygulamaları  basına  birçok  boyutuyla  yansıdı.  Fakat Cizre  daha  ayrı  bir  yerde  duruyor.  Cizre'de yaşananlar  için"Cizre  öncesi-Cizre  sonrası" yorumları  var.  Bu  konuda  sizler  ne  söylemek  istersiniz? 

Bahar:  Cizre'yi  hiç  görmedik,  belki  görmeye  de  gerek  yoktu.  Çünkü  o  topraklarda Cizre'yi  anlamak  için  bir  kaç  yeri  görmek yeterliydi.  O  toprakların  kendine  has,  kendine  özel  bir  tarihi  var,  bir  zengiliği  var.  Bu zenginliği  görünce  neden  ordaki  insanların  o  topraklara  bu  denli  bağlı  olduğunu anlayabiliyorsun.  Cizre  bu  konuda  merkez  bir  yerdir,  ülkenin  nabzı,  can  damarı gibidir.  Tarihsel  olarak  da  böyledir. 
Cizre'nin  seçilmesi  tesadüfi  değildir. 
Nasıl  ki  Şengal  bizim  gözümüzde  Ezîdîlerin  kutsal  yeri  ise,  Cizre  de  Botan'ın kutsal  merkezlerinden  biridir. 

Yürüyüşünüzün  başlangıç  noktası neresiydi,  şimdiye  kadar  kaç  kilometre  yürüdünüz? 

Bahar:  24  Eylül'de  Oslo'dan  yürüyüşümüze  başladık.  Oslo'da  deklarasyonumuzu  Norveç  dışişleri  bakanlığına vermek  için  bir  tarih  aldık.  Öncesin¬ 


den  milletvekilleri  ile  görüştük.  Ardından da  taleplerimizi  ve  sorularımızı  içeren bildirgemizi  parlamentoya  gönderdik. 
Cevabımızı  aldık.  Ardından  Danimarka'ya  geçtik,  dışişleri  bakanlığı  ile  görüştük.  Yürüyüş  güzergahımız  boyunca vardığımız  her  ülkeden  bildirgemize yanıt  almak  bizim  için  önemli.  Her  ülkenin  başkentinde  bakanlıklardan  aldığımız cevapları  Birleşmiş  Milletler'e  (BM)  sunacağımız  deklarasyona  ekleyeceğiz.  Bu  nedenle  gittiğimiz  her  ülkenin  dışişleri bakanlıkları  ile  görüşüyoruz. 

Danimarka'dan  10  Kasım'da  yola  çıktık. 
Ardından  Almanya/Berlin'de  de  benzer  görüşmeler  yaptık.  Biri  eyalet  parlamentosundan,  iki  tanesi  federal  parlamentodan olmak  üzere  3  milletvekili  ile  görüştük.  Die Linke'den  Ulla  Jelpke  ile  görüştük.  O  da  sorularımızı  dışişleri  bakanlığına  iletmemiz  konusunda  görüşebileceğini  söyledi.  Daha sonra  Hollanda'ya  geldik  ve  yürüyerek  Belçika'ya  geçtik.  Şimdi  her  iki  ülkede  diplomatik görüşmelerimizi  aynı  zamanda  yürütüyoruz. 
Belçika'da  NATO'ya  da  deklarasyonumuzu  vereceğiz.  Sonra  Fransa  ve  en  önemli  yer  olarak İsviçre'ye  geçeceğiz.  20  Temmuz'da  Cenev¬ re'de  olmayı  hedefliyoruz,  BM'de  görüşmeler yapmaya  çalışacağız.  Yine  Lozan'da  Cizre  katliamında  yaşamını  yitirenler  için  bir  anma  yapmak  istiyoruz.  Sonrası  için  de  İtalya  var, Vatikan'a  gidilecek.  Ardından  Atina  ve  son  olarak  Edirne  Kapıkule  sınır  kapısında  yürüyüşümüzü  sonlandıracağız. 

Günde  ortalama  25-30  km  yürüyoruz.  Şimdiye  kadar  toplamda  1300  km  yürüdük.  Fakat yaz  aylarında  günlük  km  ortalamamızı  arttırmayı hedefliyoruz. 


Güzergahınız  boyunca  yürüyüşün  amacı  çerçevesinde  oluşan  duyarlılıklar  nelerdi?  Ne  tür tepkilerle  ya  da  ilgi  düzeyi  ile  karşılaştınız? 

Saadet:  Aslında  yola  çıktığımızda  tam  olarak nelerle  karşılaşacağımızı  bilmiyorduk,  etkilerini daha  sonra  fark  ettik.  Geçtiğimiz  birçok  yerde gördüğümüz  ilgi  bizim  de  ilgimizi  çekti.  Bunu  fark edince  yürüyüşümüzün  anlamı  üzerinde  daha fazla  durma,  daha  fazla  genişletme  ve  eylemi daha  fazla  büyütme  fikri  oluştu. 


Bahar:  Yürüyüş  boyunca  iyi  tepkiler  aldık,  bu da  çalışmamızı  geliştirdi.  Yürüyüşe  başladığımızda hazırladığımız  bir  deklarasyonumuz  vardı,  Cenev¬ re'ye  gidilecekti.  Dışişleri  bakanlığına  bu  yürüyüşün  bir  bildirgesi  verilecekti.  Ama  yürüdükçe  ve insanlarla  konuştukça,  tepkilerini  aldıkça  bunları da  ek  olarak  alıp  değerlendirebileceğimizi  düşündük.  Bu  yürüyüşümüzün  diplomatik  boyutunu biraz  da  fazla  yürüttük. 

Peki,  yürüyüşün  finali  nasıl  olacak?  Kimlerle görüşeceksiniz? 

Bahar:  Şimdiye  kadar  8  ülkenin  dışişleri  bakanlığından  taleplerimize  ve  sorularımıza  aldığımız  yanıtları  BM'ye  sunacağımız  deklarasyona ekleyeceğiz.  Ve  bir  de  imza  gruplarının  oluşturulması  konusunda  öneriler  geldi.  Bu  öneri  temelinde  bizler  de  organizasyonlar,  vakıflar, enstitüler,  barış  evleri,  sivil  lobiler,  enternasyonal  boyutta  ve  Kürt  arenasındaki  aydınlar  ve  entellektüel  çevrelerle  görüşme  çabası  içindeyiz. 
İmza  grupları  oluşturmaya  çalışıyoruz.  Deklarasyonumuza  destek  olmaları  için  imza  toplayacağız.  Bu  imzalarda  deklarasyona  eklenecek. 
Bunun  için  3  ayımız  var.  Bahsettiğimiz  bu  çevreler, kurumlar  yanımızda  olursa  eylemimiz  ve  deklarasyonumuz  çok  daha  etkili  olur,  daha  fazla  ses getirir  ve  etki  yaratır. 


Son  olarak  Kürdistan'da  yaşananlara  dair neler  söylemek  istersiniz?  Neler  yapılmalı,  daha fazla  nasıl  duyarlılık  oluşturulabilir?  Bu  konudaki  mesajınız? 


Bahar:  Biz  varlık  bilinci  ile  yola  çıktık.  Amacımız uluslararası  kamuoyunu  Kürdistan'da  yaşananlara karşı  duyarlı  kılmaktır.  3.  Dünya  savaşı  dediğimiz şey  belki  bütün  dünyayı  etkiliyor,  Avrupa'yı  da  etkiliyor  ama  mesela  Avrupa  ülkelerinde  kimse  kapınıza  silahla  dayamıyor.  Belki  ekonomik  olarak  bu dünya  savaşından  etkileniyorlar,  ama  ölüm  onları bulmuyor.  Bizim  ülkemizde,  yani  Kürdistan'da  öyle değil.  Çok  büyük  katliamlar  yaşanıyor.  Sivil  ölümleri  yaşanıyor.  Kürtler  tarih  boyunca  her  zaman 


savaş  fotoğrafının  içinde  yer  aldılar.  '90'larda  yaşananlar  var,  bugün  benzeri  ve  belki  de  '90'ları aşan  şeyler  yaşanıyor.  İşte  Mezopotamya  coğrafyasında  kim  eziliyorsa,  kimin  varlığı  yok  sayılıyorsa,  kim  yaşananların  altında  kalıyorsa,  onlar içindir  bu  yürüyüşümüz.  Bu  nedenle  yürüyüşümüzü  evrensel  bir  yürüyüş  olarak  tanımlıyoruz. 
Amacımız  bütün  ülkelerin  kamuoyunu,  sivil  lobilerini  Mezopotamya'da  yaşananlar  karşısında  duyarlı  kılmaktır.  Kürt  arenası  açısından  şunu söylemek  isteriz;  kendi  varlık  bilincini  oluşturma ve  onu  sahiplenme  çok  önemli.  Dört  parça  Kürdistan'da  bu  varlık  bilincine  kavuşmak  gerekiyor. 

Bugün  yaşananlar  karşısında  herkes  elinden  geleni  yapmalı,  kimse  yerinde  durmamalı.  Bizim  elimizden  de  bu  geliyordu.  Diplomatik  açıdan duyarlılık  oluşturmayı  hedefledik.  Kürtler  için  bir gözetleme  ve  denetleme  departmanı  şart.  Filistinliler'in  6  ay  önce  BM'de  aldığı  statüyü,  bugün  Kürtlerin  de  alması  gerekiyor. 
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Çocuklar  için  özgür  yaşam  ve  eğitim  sistemi 


Gönül  KAYA 


ürdistan’da  Türk,  Arap,  Fars sömürgeciliklerinin  kırım, ömürü  ve  talan  politikalarının  en  temel  hedeflerinden  biri  kadın iken,  diğeri  de  çocuklar  olmuştur.  Günümüzde  AKP  iktidarı  ve  faşizmi  genelde tüm  topluma  dönük,  özelde  de  Kürt  toplumuna  dönük  politikalarında  bu  yönlü  uygulamaları  arttırmıştır.  Ancak  bu  durum  TC tarihinin  her  aşamasında  farklı  boyutlarla devam  etmiştir. 

Türk  devletinin  kuruluş  tarihinden  bu  yana Kürt  çocukları  özel  hedef  haline  getirilmiştir. 
Bir  toplumun  soykırıma  tabi  tutuluşunun  en önemli  ayağı  çocuklar  olmuştur.  Dersim  soykırımı  sürecinde  sayıları  hala  tartışmalı  olan  Kürt çocukları  hem  kızıl,  hem  de  beyaz  katliamdan geçirildiler.  ‘Dersim’in  kayıp  kızları’  bugün  hala aranıyor.  Bulunanların  gerçeği  ise  yürek  ve  bilinç  parçalayıcı. 

*** 

Afrika’da,  Kuzey  Amerika’da,  Avustralya’da yaşayan  yerli  halklara  dönük  fiziki  soykırım  uy¬ 


gulamaları  kadar  yerli  hakların  çocuklarına dönük  asimilasyon  politikaları  ile  sonuç  alınmak  istenmiştir.  Dillerini,  kültürlerini  ve  inançlarını  unutan  bu  çocuklar,  fiziken  yerli  halklara ait  iken,  davranış  ve  zihniyet  olarak  efendilerine’  yani  varlıklarını  katledenlere  benzeyen garip  yapılar  haline  getirilir.  Batılı  kapitalist devletler  bu  uygulamaların  sahipleri  olarak  tarihte  kara  örnekler  olarak  yerlerini  almışlardır. 
Türk  devleti,  bugün  özelde  de  AKP  faşizmi bunu  Kürdistan  çocuklarına  uygulamaktadır. 

Kürdistan’da  asimilasyon  merkezlerinin  başında  okullar  geliyor.  Kürt  çocuklarının  okuduğu  yatılı  devlet  okullarında  çocuklara  dönük şiddet  ve  cinsel  istismar  olaylarının  tesadüf  olmadığı  ve  devletin  özel  uyguladığı  politikalar olduğu  birçok  örnekle  gündeme  gelmişti.  Hatta Siirt  valisi,  Kürt  çocuklarına  uygulanan  bu  saldırıları  savunan  açıklamalar  yapmış,  ‘  ne  yani  taş 

atmaları  daha  mı  iyi’  diyebilmişti. 

*** 

2011  yılında  araştırmacı-yazar  Tuncer  Günay’ın  yaptığı  araştırmaya  göre  Türkiye’de 


“2010  yılında  yaklaşık  7  bin  çocuğa  tecavüz edildi,  son  10  yılda  cinsel  istismara  uğrayan çocuk  sayısı  da  en  iyi  ihtimalle  250  bin...”  Kız ve  erkek  çocukların  istismara  uğraması,  düşünsel-bedensel  problemleri  yaşayan,  travmalar  yaşayan  bir  toplum  anlamına  gelmektedir.  Bu  da denetime  açık  tutulan  toplum,  eve  kapatılan  ve bastırılan  kadın,  iradesi  kırılan  ve  sömürgecilik karşısında  başkaldırıyı  düşünemeyecek  hale  getirilen  bir  gerçeklik  demektir.  Amaç,  bunu  yaratmaktır. 

Karamanda  Ensar  Vakfı ’nda  yaşanan  çocuk istismarı  olayı  ile  gündeme  gelen  bu  durum  karşısında  toplumun  kendi  çözümünü  ve  tedbirini araması  şarttır.  Okulda,  dini  vb  kurs,  yurt  vb yerlerde  ortaya  çıkan  olayları  Tir  dönemin  tesadüfi  olayı’  olarak  görmek  ve  susmak,  yaşanan bu  olaya  farklı  boyutta  göz  yummak  anlamına gelmektedir. 

İnkarcı  devlet  sistemi  karşısında  Kürt  halkının  kendi  çözüm  projesini  ve  sistemini  inşa  etmesi  bu  anlamda  önemlidir.  Devletin  ve  onun uzantısı  olan  okullara,  kurslara  vb  yerlere  ço¬ 


cuklarını  gönderen  başta  anneler,  babalar hemen  harekete  geçmeliler.  O  çocukların  vebali  en  başta  onların  boynunadır.  Çocukları bu  olaylar  yaşamamış  diye,  ‘kaliteli  okul’  vb. 
gerekçelerle  sistemin  okullarına  çocuklarını göndermek,  niyet  ve  amaç  ne  olursa  olsun AKP’ye  destek  vermek  anlamına  gelmeyecek midir?  Çünkü  o  okullar  “ilim-irfan-Bilgibilim-eğitim-öğrenme-gelişim  yerleri”  olmaktan  çoktan  çıkmışlardır.  Kimse  kendini kandırmamalıdır.  O  yüzden  faşizmin  okul  sistemine  çocuklar  emanet  edilmemelidir. 

Bu  konuda  alternatif  sistem  ve  kurumlaşma yaratma  mücadelesi  toplumun,  eğitmenlerin, demokratların,  kadın  mücadelesi  yürütenlerin temel  varlık  gerekçelerinden  biri  durumundadır.  Bu  tecavüzcü  erkek  sisteminin  bakanlıklarından  da  ‘çözüm  bulun’  beklentisi  içine girilmemelidir.  Toplum,  kendi  demokratik  çözümünü  üretmelidir. 

Çocuklara  verilecek  en  güzel  hediye; 

özgür  bir  yaşamın  üretildiği  özgür  eğitim  sistemi  olacaktır. 


Terolar’da  Kızılbaş  kadınlar  direniyor 


Osmanlı,  nedeni  ne  olursa  olsun  kendine karşı  direnenleri  "şaki,  kuta-i  tarik"  yani bugünkü  tabiri  ile 
"terörist"  olarak  adlandırılmıştır.  Neden  direndiklerine,  sorunu  oluşturan nedenlere  bakmamış, çözüm  üretmeye  yaklaşmamıştır.  Tarihin  her  döneminde  haksızlığa,  baskıya sömürüye  karşı  mücadele eden,  hakkı  adaleti  isteyenler,  karşıtlık  ilişki  ve  çelişkisi içinde  düşünüldüğünde;  iktidarlar  tarafından "şaki,  kuta-i  tarik"  diye  nitelendirilerek  ortadan kaldırılmalarına  ilişkin  politikalar  izlenmiştir. 

Üç  tekliği  (dil-din-ırk)  dayatan  bugünün  iktidarı da  Neo-Osmanlı  düşü  ile  tıpkı  dünküler  gibi  aynı yol  ve  yöntemde  ısrar  etmektedir.  Kuzey  Kürdistan topraklarında  Kürt  halkının,  Kürdistan  ve  Anadolu topraklarında  Kürt,  Arap  ve  Türk 
Alevi  toplumunun  "eşitlik, özgürlük  ve  adalet"ısrarı  karşısında  3  tek'lik  ile  çıkılmış  ve bu  yaklaşım  sorunların  büyümesine,  çözümün  tıkanmasına  neden  olmuştur. 

Mezarları  bombalatmak,  öldürülen  bedenleri  araba  arka¬ 


eritilmek,  göçertilmek  ve  parçalanmak  isteniyor. 
Her  ne  kadar  "27  bin  Suriyeli  sığınmacının  barındırılması"  denilse  de,  amaç  cihatçı  zihniyetin hakim  olduğu  bir  oluşum  kurmaktır.  Alevilerin  yaşadığı  alanlara  AFAD  adına  mülteci  kampları kurma  girişimlerini  böyle  görmek  gerekiyor. 

Geçtiğimiz  sonbaharda  Torhildan'da,  Maraş'ta  idim.  Henüz  kamp  konusu  kamu düzeyinde  gizli  bilgi  olarak  konuşuluyordu.  Muhtarların  başvurusuna henüz  "böyle  birşey  yok"  denildiği  dönemdi.  Bahsi  geçen  kampın  yapımına konu  olan  alan  (Sivrice  Höyük)  Terolar köyünün  merası.  Köylülerden  imza  ile  meralarından  vazgeçmeleri  isteniyordu  ki,  Meclis'te  çıkartılan  torbanın  içine  eklenen  madde  ile  köylünün toprağına  el  koyma  (gasp)  için  yasal  zemin  oluşturmakta  geç  kalmadılar. 


sında  sokaklarda  sürüklemek, tüm  acizliğini  ve  yenilmişliğini ölü  kadın  bedeni  üzerinden  kamufle  etmeye  çalışmak,  bu  tekçi zihniyetin  vahşi  uygulamalarından bir  kaçıdır.  Kadın  bedenleri,  insanlık,  kültürel  ve  inançsal  değerler üzerinden  saldırarak  halkları  teslim alma  ve  diz  çökertme  girişimleri, sorun  yaratmanın  ve  çözümsüzlüğü dayatmanın  ötesindedir. 

Sarayın  "Silvan,  Varto,  Silopi,  Derik, 

Sur,  Cizre,  Nusaybin  vs"  saldırılarına daha  geniş  bir  çerçeveden  bakmak  gerekiyor.  Bu saldırılar,  Kürdistan'ı  insansızlaştırma,  insanları topaksızlaştırma  ve  tüm  değerlerinden  kopartarak  hiçleştirme,  sömürgeleştirme  ve  her  santimetrekareyi  ranta  dönüştürme  savaşıdır.  Şimdi Alevilerin  yaşadığı  bölgelere  Suriye'den  getirilen mültecilerin  yerleştirilmesi  projesi  de  bu  savaşın bir  parçasıdır.  Bu  proje  ile  buradaki  Alevi  nüfusu 


Hemen  akabinde  bölge 
Sivil  Toplum  Kuruluşları  (STK)  "Maraş  Yaşam Platformu"nu  oluşturdu.  6380  dönümlük  alanda 
27  bin  Suriyelinin  yerleştirileceği  konteyner 
kamp,  25  köyü  kapsıyordu."Ne  yerleştirilecek  sığınmacıların,  ne  de  köylülerin  sosyal,  kültürel  ve inançsal  yaşamlarını  etkilemeyecek,  zora  sokmayacak  bir  alana  çekilmesi"  için  çalışmalara  başlandı.  Lâkin  devlet  stratejik  olarak  seçtiği  köy merasına  kamp  yapmakta  ısrarlıydı  ve  hiçbir  görüşme  talebini  dikkate  almadı. 


Stratejik  olarak  Maraş-Pazarcık  Terolar'ın  seçilmesindeki  üç  ana  nedeni  şöyle  sıralayabiliriz: 

1-  Kampın  yapılacağı  alan  Kürt  Alevilerinin  1978 
Maraş  katliamına  rağmen  terketmedikleri  toprakları  kapsıyor.  Böylelikle  buralar  gasp  edilecek  ve halk  göçe  zorlanacak. 

2-  Topraklarını,  kültürünü  bırakıp  göç  etmeyen ve  direnen  Kürt  Alevileri,  devletin  AFAD  kamplarına  yerleştirmeyi  planladığı  Sünni  Arapların  baskın  kültürü  içerisinde  eritmek  ve  zaman  içerisinde yok  etmek.  Yani  bölge  halkını  kimliksizleştirmek... 
1978  Maraş  katliamıyla  başarılamayan  bir  plandı 
bu,  şimdi  AKP  iktidarı  nihai  amacı  tekrar devreye  koyacak. 


3-  Kürt  Alevilerin  yaşadığı  Terolar  bölgesi  gün  yüzüne  çıkmamış  tarihi  ve  kültürel değerlerinin  yanı  sıra,  yer  altı  kaynakları  itibariyle de  stratejiktir.  Bu  topraklar  barındırdığı  tonlarca krom  rezervi  ile  de  ele  geçirilmesi  gereken  bir bölge  olarak  iktidarcı  güçlerin  hedefidir. 

Maraş  Terolar  halkının  topraklarının  gasp  edilmesi  ile  Sur,  Cizre,  Şırnak,  Nusabin  başta  olmak üzere  bölge  topraklarının  gasp  edilerek  sömürgeye  çevirilmesi  için  yürütülen  politik  strateji aynı,  yöntemleri  ise  farklıdır.  Bu  fark  ise  karşı koyuş,  karşı  duruş  ile  ilgilidir.  Diğer  bölgelerde örgütlü  halk  etnik,  inançsal,  kültürel  kimliğini 


toprağını  korumak  için  canı  pahasına  aktif  bir karşı  duruş  ile  güçlü  mücadele  etmekte  iken, Maraş  Terolar'daki  direnişi  başlatan  ve  hala  sürmesini  sağlayan  güçlü  Kızılbaş  kadınlarına  rağmen,  platform  inisiyatifi  kırılarak  devletin  çizdiği sınırlara  çeşitli  yapılarca  sıkıştırılmıştır.  Bu  zaaf kamp  inşaatının  başlatılmasına  ve  hatta  neredeyse  bitirilmesine  fırsat  sunmuştur.  Halka  rağmen,  Kızılbaş  kadınların  direnişine  rağmen böylesi  zaaf  içeren  zayıf  duruşlar  iradeyi  gaspçıya  teslim  etmek  demektir  ki  bu  da  önümüzdeki dönem  farklı  Alevi  yerleşim  yerlerini  tehlike  ile yüz  yüze  bırakmak  olur. 

Yukarıda  bahsettiğmiz  zaaf  ve zayıflık;  direnişi  kıran,  toprak  gaspının  gerçekleşmesine  neden olan  zihniyeti  "Kızılbaş"  cesaret ve  ciddiyetle  ele  almamaktır.  Bu direniş  alanındaki  varlığımız  sloganik  olamaz,  bir  kaç  fotoğraf karesi  çekip  paylaşmak  ile  gelişemez,  sabah  direniş  alanına gelip  kısa  bir  süre  kaldıktan sonra  oradan  ayrılmak  ile mücadele  yürütülemez. 

Sonbaharda  oradaydım, her  ilçesinde  toplantılara katıldım,  yüzlerce  insanla konuştum,  dokundum. 
"Korkuyoruz  "  dediler... 
Maraş  katliamı  travması ile  yalnız  bıraktığımız  için korkuyorlardı,  biz  olmadığımız  için  korkuyorlardı... 

Alevilerin,  Alevi  örgütlerinin  ivedilikle  siyasal süreci  doğru  tahlil  etmek  için  ortak  Alevi  aklını açığa  çıkarması  gerekmektedir.  Topraklarımızı gasp  ettiği  gibi  kurumlarımızı  da  gasp  eden  devlet  aklından  uzaklaşma  ve  arınma  zamanı  olduğu gibi,  bu  sömürgeci,  tekçi  aklın  hegomanyasına karşı  mücadele  veren  tüm  kimlik  ve  kültürel  mücadele  zeminlerinde  "Alevi  kimliğiyle"  buluşma ve  yoldaşlık  etme  zamanıdır  da. 

Dünyanın  neresinde  yaşıyorsak  yaşayalım  oraya Terolar'ı,  oraya  Sur'u,  oraya  Cizre'yi  taşıdığımızda mücadeleyi  büyütmüş,  yalnız  bırakmamış  ve ORADA  olmuş  olacağız... 

*  Alevi  Bektaşi  Enstitüsü 
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Güney  Kürdistan'da  yaşam  siyasi,  toplumsal  ve  ekonomik  sistemlerin  nasıl  çürüyebileceğin!  çok  iyi  gösterir  insana. 
Aslında  iktidara  dayalı  sistemlerin  hepsi  çürüme  ile başlar.  İktidarın  kendisi  çürütücüdür.  Fakat 1992'den  bu  yana  Güney  Kürdistan'da  bir  sistemin kuruluşundan  bahsedecek  olursak,  24  yıl  içinde  bu denli  bir  çürümüşlük  yaşanmasının  temel  bazı  nedenleri  vardır.  Bu  nedenler  sadece  Güney  Kürdistan ile  izah  edelimez  elbette.  Ortadoğu'nun  din,  dogmalar,  tekeller,  cinsiyet  ayrımcılığı,  liderlik,  aşiretçilik,  mezhepçilik,  ailecilik  gibi  kavramlar  çevresinde örülen  yapısallaşması  zaten  çürümüşlüğü  de  beraberinde  getirir.  Sadece  Güney  Kürdistan'da  bu  biraz hızlı  işlemiştir.  Bunda  konjektörün  ve  Ortadoğu'ya biçilen  yeni  rollerin  de  etkisi  vardır.  Eğer  sistem  güçleri  isterse  tekrar  diriltebilir  mi  bu  sistemi?  Evet,  diriltebilir.  Çünkü  toplumsal  alışkanlıklar  Güney'de iktidarın  sürdürülebilirliğine  açık.  Bu  sistem  5  yıl önce  de  çürüktü,  bugün  de  çürük.  Ve  5  yıl  önce  toplum  bu  çürüme  karşısında  refleksiz  ve  tavırsız  kaldı, bugün  yaşananlara  karşı  hala  ciddi  bir  tutum  gösterilmiş  değil.  Aslında  her  şeyden  önce  Güney  Kürdistan'daki  sosyal  yapının  doğru  tahlili  gerekiyor. 
Güney  toplumunun  belli  kıskaçları  var.  Kaanatime göre  bunları  tarihsel/toplumsal  bağlantılarıyla  birkaç  başlık  altında  toplayabiliriz. 

Kıskaç  i: 

Maaş  ile  devlete  bağlanan  insanlar 

Bunlardan  birincisi;  devletçi  yapılarla  aşırı  iç  içe geçmişlik.  İlk  devlet  yapılarının  oluştuğu  bugünkü Irak  toprakları,  Sümerlerden  başlayarak  günümüze kadar  devletçiliği  en  koyu  biçimi  ile  yaşadı.  Bu  siyasi geleneği  kadar  toplumsal  yapıda  da  izlerini  bıraktı.  Güney  toplumu  bu  yönleri  ile  tüm  diğer  parçalardan  farklı  olarak  devletçilikle  fazla  haşır  neşir olmuş  yani  devletçiliğin  fazla  yedirildiği  bir  toplum olmuştur.  Örneğin;  Kuzey  Kürdistan'da  devlet denen  şey  uzun  bir  dönem  neredeyse  insanların  en çok  muhattap  olduğu  muhtarların  temsil  ettiği  bir kurumdu.  Devlet,  insanların  hayatına  bu  denli nüfus  etmemişti.  Oysa  Irak  ve  Güney  Kürdistan'da devlet,  insanların  en  üst  kurumlan  ile  yıllardır  haşır neşir  olduğu  bir  aygıt. 

Devlet  dışı  toplum  yok  mudur?  Elbette  vardır, fakat  bu  devlet  dışı  yapılar  sınırlı  olarak  varlık  göstermektedir.  Aydınlarından  yazarlarına  kadar  insanlar  olaya  devlet  gibi  bakmaktadır. 

Ve  devletçilik  başlığı  altında  Baas  rejimlerinin toplumu  üretimden  koparan  tarzını  sorgulamak  gerekir.  Baas  rejimleri  bir  nevi  Avrupa'nın  sosyal  devlet  tarzını  kullanarak  aslında  üretimi  azaltan  ve bağlılığı  büyüten  bir  yapıdadırlar.  Toplum  fazlası  ile devletten  bekleyen  bir  konuma  düşürülmüştür. 
Devlet  denilince  "biz  ses  çıkarmazsak,  bize  bakmaktan  yükümlü  olan  bir  kurum"  biçiminde  bir  algı  söz konusudur.  1991  yılı  sonrası  iktidara  gelen  Güney Kürdistan  yönetimi  tam  bu  noktada  Baas  rejimini taklit  ederek,  üretimin  neredeyse hiç  olmadığı  ama  neredeyse 


her  aileden  iki  kişinin  maaş  aldığı  bir  toplumsal  sistem  yarattı.  Tarım-hayvancılık  yok,  fabrika  yok, tekstil  sanayi  yok,  üretim  yok,  fakat  her  ailenin  arabası  ve  maaşı  var.  Zaten  Güney  halkı  bu  durumu "maaş  xwar"  diye  tanımlıyor  ve  bu  sosyal  kesimin varlığını  onaylıyor.  Yani  maaşı  hak  eden  değil  maaşı yiyen  bir  kesim  var. 

İşte  genişletilebilecek  bu  başlık  altında  devletçilik  kavramının  yarattığı  toplumsal  sisteme  karşı  bir mücadele  yürütülmesi  lazım.  Ve  elbette  devlet  dışı kalmış  temel  kategori  olarak  da  kadınların  buna  öndük  yapması  lazım.  Var  olan  kadın  kurumlan  bunu yapabilirmi,  bu  tartışma  konusu.  Bunu  daha  sonraya  bırakarak  ikinci  önemli  toplumsal  yapıya  gelmek  istiyorum. 

Kıskaç  2: 

Dinin  siyasallaşması 

Kıskacın  ikinci  ayağını  ise  din  oluşturuyor.  Din, Güney  Kürdistan'da  erkenden  siyasallaşmış  ve  kurumsallaşmıştır.  Bunda  Irak  ve  İran  devletlerinin  etkisi  vardır.  Fakat  uzun  süren  savaş  ve  özellikle  de KDP  ve  YNK  arasındaki  savaşların  toplumun  maneviyatında  yol  açtığı  yaralardan,  Yekgurtu  ve  Komela  gibi  islami  partiler  üçüncü  yol  olarak  çıkış yapmıştır.  Ayrıca  komünist  partilerin  halk  nezdinde "din  düşmanı"  olarak  görülmesi  ve  bu  partilerin  yenilgileri,  din  dışı  siyasi  seçenekleri  neredeyse  yok kılmıştır.  Ve  bugün  Güney  toplumu  20  yıl  önceye göre  daha  fazla  dindar,  kadınlar  daha  fazla  tesettürlü,  cami  sayısı  daha  fazladır.  Irak  anayasası  hala kanunların  şeriat  yasaları  ile  çelişmeyeceği  hükmünü  anayasanın  üçüncü  maddesi  olarak  kabul etmiş  durumdadır.  Yani  aslında  dolaylı  olarak  şeriatla  yürütülen  bir  yasa  ile  yönetilen  birtoplum  gerçeği  vardır.  Çok  sınırlı  olarak  Avrupa  çıkışlı  laikliği taklit  etmek  isteyen  aydınlar  olsa  da,  var  olan  siyasi partiler  arasından  hiç  kimse  bu  durumdan  pek  şikayetçi  değildir.  Hatta  bu  konuyu  tartışmak  dahi  istemiyorlar.  Kadınlar  dinin  eziciliği  altında  evde, sokakta,  mahkemelerde  ötelenen,  yok  sayılan  ve "ikinci  sınıf  vatandaş"  konumunda  görülmektedir. 

Kıskaç  3: 

Devletten  beslenen  partiler 

Üçüncü  kıskaç  ise  Güneyde'ki  iki  temel  partinin aslında  parti  olmayı  aşarak  biriktirdikleri  güç  ile devlet  olmasıdır.  KDP  ve  YNK  aslında  sadece  iki parti  değil,  devlettirler.  Devlet  ekonomisi,  silahlı gücü,  kurumlan  olan  yapılardır.  Her  iki  partinin  de silahlı  gücü,  kimsenin  denetleyemediği  ekonomisi, maaş  verdiği  onbinlerce  insan,  denetiminde  petrol yolları,  bakanlıklar  var.  Yani  bu  iki  parti  devlettir. 
Devlet  olmaları  nedeniyle  aşılması  kolay  olmayan iki  yapıdır.  İnsanlar,  bu  iki  devletleşen  partinin  yıkılması  sonucu  maaşsız  kalmayı  ve  daha  başka  yaşanacak  karmaşayı  düşündüğü  için  "bu  haliyle  iyi" diyerek  suskun  kalmayı  tercih  etmektedirler.  Toplumsal  muhalefetin  gelişmesi  için,  başka  siyasi  partilerin  ortaya  çıkmasını  beklemek  de  zor.  Küçük parrtilerin  büyük  çoğunluğu  (Goran  hareketi  dışında)  daha  büyük  partilere  bağlıdır.  Goran  hareketi ise  çevresindeki  dürüst  kadrolarına  rağmervaynı zihniyetten  beslendiği  için  muhalif  göçükamadı. 


Kıskaç  4: 

Aydın  sorunu  ve  refleks  yitimi 

Dördüncü  kıskaç  ise  işte  tam  bu  noktada  başlar. 
Aydınlar  ve  öncülük  yapacak  çevrelerin  durumu  belirleyici  rol  oynar.  Maalesef  Güney'de  aydınlar  sistem  tarafından  sindirilmiştir.  Güney  hükümeti, herkese  bir  şeyler  vererek  kendine  bağladı.  Aydınlar  da  bu  sistemden  epey  nemalandılar.  Şimdi büyük  çoğunluğu  öne  çıkmaktan  çekniyor.  Yani  şu anda  Güney'de  "acaba  öne  çıkarsam  ne  olur,  bu partiler  yine  anlaşır  mı"  gibi  bir  kaygı  var.  Aydınlar soruna  radikal  yaklaşamıyorlar.  Aslında  Güney'deki aydın  çizgisi  radikal  demokrasiden  çok,  iktidarın biraz  el  değiştirmesini  isteyen  reformcu  bir  çizgidedir.  Üç  yıl  öncesine  kadar  belli  aktivitesi  olan  sivil toplum  örgütleri  o  zaman  da  yeteri  kadar  işlevli  değillerdi,  şimdi  varlık  bile  gösteremiyor.  Aydınlar,  binlerinin  bir  şeyler  yapmasını  bekliyor.  Yani  herkesin "kim  başlatacak"  diye  birbirine  baktığı  bir  durum söz  konusu. 

Güney  toplumu  travma  yaşıyor 

Bu  durum  aşılamaz  mı?  Elbette  aşılabilir.  Kadınlar,  gençler,  kırsal  kesimler  bu  durumun  öncüsü  olabilecek  yapıya  sahip.  Ve  Rojava  devriminin yansımaları  Güney  için  umut  verici  bir  örnek.  Özellikle  de  Rojava  devriminde  kadınların  rolü  toplumsal  uyanışı  derinden  etkiliyor.  İşin  ilginç  yanı  toplum şunu  tartışıyor;  "neden  bizim  kadınlarımız  Rojava'daki  kadınlar  kadar  güçlü  değil."  Bu  tartışma  ve söyleme  birçok  ortamda  tanık  olabilirsiniz. 
Oysa  işin  ele  alınışında  dahi  yanlışlık  var.  Mesele bizim  kadınlarımız"da  başlıyor.  "Kadınlar  bizimdir, yasalar,  dinler,  ekonomik  yapılar,  yani  hepsi  bizimdir"  zihniyetinde  sakatlıklar  başlıyor.  Kadınlar  işte bu  handikaplarını  saydığımız  toplumundur.  İşin  en kötü  tarafı  da  kadınlar  da  bu  duruma  kader  olarak 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bakmıştır.  Hiç  mi  isyanı  yoktur,  tabii  ki  vardır.  Burada  kadınlar  tepkisini  ve  isyanını  ya  kendini  yakarak,  ya  da  susarak  ifade  etmiştir.  Ama  gerçek  şu  ki; yukarıda  saydığım  handikapların  hepsi  kadın  üzerine  kurulu  olsa  da,  kadına  hiçbir  şey  sağlamadığı görüldüğü  için  en  çok  kadınları  buna  karşı  ikna etmek  kolay  olabilir.  Özellikle  son  iki  yılın  krizi  kadınların  yaşadığı  baskıyı  daha  da  katladı.  Şu  anda Güney  toplumu  ciddi  bir  travma  geçiriyor.  İnsanlar her  an  ülkelerini  terk  edebilecek  gibi  iğreti  duruyor, geleceğin  net  olmaması  ve  beklentili  ruh  hali  asabi bir  toplum  yaratıyor.  Ve  travma  sonucu  erkekler önce  kadınlara  yöneliyor.  Kadınlar  şimdi  daha  fazla öldürülüyor,  daha  fazla  şiddete  maruz  kalıyor. 
Fakat  savaşın  ve  ekonomik  krizin  içindeki  bu  toplumda  artık  bunlar  çok  haber  bile  olmuyor.  Kimse kendini  yakan  veya  yakılan  kadınları  haber  değeri dahi  görmüyor.  Kadın  örgütlerinin  büyük  çoğunluğu  maddi  olarak  bağımlı  oldukları  için  ekonomik kriz  nedeni  ile  onlar  da  iş  yapamaz  düzeyde.  Zaten kadın  örgtlerinin  çoğunluğu  üst  siyasete  odaklı  olduğu  için  salon  çalışmaları,  ve  belli  bir  kesime  ulaşan  pozisyondaydı,  ama  en  azından  meseleyi medya  yolu  ile  canlı  tutubiliyorlardı. 

Köyler  ve  kasabalar  örgütlenmeli 

Yazdıklarım  umutsuzluk  mu  veriyor?  Bence hayır.  Çünkü  bir  şeyin  uçurumun  kenarına  gelmeyinceye  kadar,  yeni  bir  yol  aramayacağına  inananlardanım.  Bence  Güney  Kürdistan  şu  an  en  çok değişim  için  koşulların  olgunlaştığı  bir  pozisyonda. 
İlk  cümlelerde  yazdığım  gibi  sistemin  büyük  güçleri Güney'i  tekrar  diriltebilirler  mi?  Evet,  diriltebilirler. 
Ama  hiç  kimse  artık  hiçbir  şey  olmamış  gibi  davranamaz.  Ve  sistem  güçleri  artık  bu  diriltmeyi  50  yıldır kullandıkları  partilerle  yapamazlar.  Yani  Güney  Kürdistan'da  iktidarın  sürekliliğinde  bir  kesinti  oluştu. 
İktidarın  kesinti  zamanları  özgürlükçü  güçlere zemin  açabilir  ve  birçok  şey  değiştirebilir. 

Güney'de  işte  şimdi  yapılması  gereken  halk  hareketliliğini  sağlamaktır,  halk  örgütlülüğünü  yaratmaktır.  Süleymaniye,  Hevvler  ve  Duhok  gibi şehirlerden  değil;  Ranya,  Qaladize,  Duzxurmatu, Dakuk  gibi  kasabalardan  ve  buraların  köylerinden başlayarak  halkın  örgütlemesini  gerçekleştirmek temel  yoldur.  Buralarda  kadınlar  kabul  edilmez  bir hayat  yaşadıklarının  ve  bir  şeylerin  yanlış  gittiğinin farkındalar.  DAİŞ  ile  burun  buruna  kalmış  olan  bu kasabalarda  kadınlar  kendilerini  savunmak  gerektiğini  fark  ediyorlar,  kendini  savunmak  için  mevcut yaşamlarının  değişmesi  gerektiğini  biliyorlar.  Yeterli bir  bilinç  düzeyi  var  mı,  belki  yok  ama  yanlışın  farkındalar.  İşte  burda  hesapsız  ve  kaygısız  mücadele edecek  kadın  hareketlerinin  rolü  ortaya  çıkıyor. 
Kadın  hareketini  yaratabilecek  kararlı  ve  inaçlı  çekirdek  bir  gurubun  ihtiyacı  en  çok  burada  başlıyor. 
Bunu  yapacak  kadar  inanmış  kadınlar  var.  Daha fazla  örgütlenme,  daha  fazla  birlik,  daha  fazla  inanç, daha  fazla  kararlılıkla  önce  kadınlardan  başlanmalı. 
Güney  toplumunun  yukarıda  saydığım  bütün  kıskaçları  kadına  yaklaşım  ve  ele  alışta  uzlaşmış  ve  ittifak  kurmuşlardır.  Kadınların  en  ufak  bir kıpırdaması  bile  bu  ittifakın  kirli  yüzünü  açığa  çıkaracak  kadar  aydınlatır  Güney  Kürdistan'ı... 
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Ataerkilin  ürünü  olan  bu  sistemin  kadına,  kadın bedenine  ve  kadın  dünyasına  dair  hakikatleri  çarpıtma  hilesi  geçmişten  günümüze  kadar  taşınmıştır. 
Bazı  ülkelere  göz  gezdirelim,  bakalım  bu  süreç  nasıl ele  alınmış: 

İtalya:  İtalya'da  kadınların  regl  süreçlerinde  makarna  sosu  yapmamaları  gerekiyordu.  Çiçeklere  ve meyve  ağaçlarına  dokunmaları  dahilinde  onların solacağına  inanılıyordu. 

Hindistan:  Hindistan'da  regl  olan  kadına  ve  onun dokunduğu  eşyalara  dokunulmazdı.  Turşuya  dokunamaz  ve  yiyemezlerdi.  Koltukta  veya  başka  bir  aile üyesinin  yatağında  oturamazlardı.  Saf  ve  temiz  olmadıkları  düşünüldüğünden  ibadet  edemez,  dini anlamı  olan  hiçbir  cisme  dokunamazlardı.  Bu  dönemlerinde  duş  alma  izinleri  dahi  yoktu. 

Nepal:  Nepal'de  kadınlar  "Chhaupadi"  adlı  gelenek  nedeniyle  regl  olan  kadın  "kirli"  sayılıyordu. 
Ahırlarda  ineklerle  birlikte  yaşamaya  zorlanıyor  ve Tapınaklara  girmesine  ve  yemek  pişirmesine  izin verilmediği  gibi  yeterli  yiyecek  de  verilmiyordu.  İnsanların  arasına  karışamıyor,  festivallere  katılamıyor  ve  hatta  su  kaynaklarına  elini  dahi sürmelerine  izin  verilmiyordu. 

İngiltere:  İngiltere'de  adet  gören  kadınların  ekmek  yapmada  kullandığı  hamurun kabarmayacağına  inanılıyordu.  İngiliz  Guyana'sının  Catibleri,  adet  gören  kadının  hazırladığı  yemeği  yiyen  bir  erkeğin  artıl iyileşemeyeceğine  inanırlardı.  Yine  İngiliz Kolumbiyası'ndaki  Carriyer  Kızılderililerinde ergenliğe  giren  genç  kadınların  3-4  yıllık  inziva  süresi  vardır.  Bu  zaman  dilimine  "canlı canlı  gömme"  adı  verilir.  Doğada  tek  başına  kulübelerde  kalırlardı.  Regl  sürecindeki  kadınların  bakışları  ile  büyük  tehlikeler  yaratabileceklerine inanılırdı.  Bu  kadınlara  "içlerindeki  kötü  ruhtan  korunmak"  adına  yüzlerini  ve  bedenlerini  tamamen örtecek  bir  şekilde  elbise  giydirilirdi. 

Ana  soylu  toplumlar ve  regl  kutlamaları 

Hindistan,  İngiltere,  Nepal  ve  İtalya  vb.  yerlerdeki regl  süreçlerine  "lanetli  ve  kirli"  süreç  olarak  bakan anlayış,  içimizi  karartmış  olsa  da  biz  şimdi  doğal toplum  değerlerini  bağrında  taşıyan,  tabiata  yakın, modernizmden  uzak  ve  erkekliğe  koşmamış  toplumların  regl  süreçlerini  ele  alışına  bakalım: 

Amerika  kıtasının  yerli  kültürleri,  bu  dönemlerde kadınlardan  sosyal  problemleri  çözümlemek  ve topluluğa  yol  göstermeleri  için  yardım  isterdi.  Regl olan  kadınların  güçlerinin,  sezgilerinin  ve  öngörülerinin  doruk  noktasında  olduğuna  inanılırdı.  Eski Yunanlarda  ise  nitrojen  bakımından  zengin  olan adet  kanı  tarımda  kullanılıyordu.  Bu  yüzden  kanamak  lanet  değil,  berekettir.  Kadınların  hayat  verebildiğine  işarettir. 

Apaçiler'de  regl:  Apaçiler'de  ilk  kez  adet  gören genç  kadınlar  büyük  bir  saygı  ile  karşılanıyordu. 
Apaçi  din  adamları  tören  sırasına  girmiş  olarak  ilk adet  kanamasını  gören  genç  kadınların  arasından dizleri  üzerinde  sürünerek  geçiyor  ve  onların  kendilerine  dokunmaları  ve  hayır  dualarını  almaları  için çabalıyordu. 

Aborjinler'de  regl:  Aborjinler'de  ilk  adet  kanaması  gören  genç  kadın,  sadece  kadınların  katıldığı bir  törenle  kutlanıyordu.  Ancak  kutlamanın  amacı aslında  genç  kadının  grup  içindeki  konumu,  rolü  ve işlevinin  değiştiğini  ilan  etmekti.  Bu  dönemden sonra  artık  sadece  kadınlarla  arkadaşlık  edebiliyor, grup  içinde  sorumluluk  almaya  başlıyordu. 

"Kadın  doğanın 

en  işleyen  duyarlı  parçasıdır" 

Regl  olmak,  evren-kadın  ilişkinin  en  çarpıcı  örneklerindendir.  Fakat  erkek  egemen  toplum  bunu 


bir  "utanç"  haline  dönüştürmüştür. 

Her  ay  ortaya  çıkan  enerjiyi,  yıkıcı,  agresif  davranarak  kullanıyoruz,  çünkü  böyle  öğrendik.  Halbuki kadınlar  olarak  bu  döngünün  mükemmelliğinin  farkına  varabilirsek,  bu  ortaya  çıkan  enerjiyi  yaratıcılığa  dönüştürebilir  ve  bu  enerjinin  gücüyle  birçok şeyin  üstesinden  gelebiliriz.  Çünkü  bu  enerjinin  sezgiselliği  güçlendiren  bir  yanı  var. 

Kürt  Halk  Önderi  A.  Öcalan  savunmalarında  kadındaki  bu  enerjiye  dair  şu  güzel  değerlendirmeyi yapmıştır:  "Kadın  doğanın  en  işleyen  duyarlı  parçasıdır...  Kadında  taşınan  enerji  hem  daha  fazladır, hem  de  bu  enerjinin  niteliği  farklıdır.  Bu  farklılığı  doğuran  kadın  formudur.  Form  haline  dönüşmeyen enerji  azdır  ve  çok  az  kişilikte  yaşanır.  Kadında  ise enerji  ağırlıklı  olarak  form  haline,  biçimselliğe  gelmez.  Enerjisi  akışkan  halini  korur.  Erkek  formunda, kafesinde  tutuklanmazsa,  yaşam  enerjisi  olarak akışkanlığını  sürdürür.  Dondurulmamış  kadındaki güzellik,  şiirsellik,  tını  kabiliyeti  (anlam  potansiyeli) ağır  basan  bu  enerji  haliyle  yakından  bağlantılıdır." 

Regl  olmayı,  olumsuz  bir  durum  değil  de 


Yine! 


Geçen  yıl  bu  zamanlardı.  7 
Haziran  seçimleri  için  Karadeniz’de  seçim  çalışması 

I  yürütüyorduk.  Mahallelerde,  köylerde,  “şehit  asker-polis”  isimlerinin  yer  aldığı köprülerin  dibindeki  evlerde,  “barışı”  anlatıyorduk.  Rojava  idi  o  zaman  gündem,  Suriye  savaşı  oradaki  ismiyle.  Ve  savaşın,  bölgesel  bir savaşın,  bize,  hepimize  kaybettireceğini, bugün  o  insanların  yanında  olmanın,  yarın  bizi de  kurtaracağını  anlatıyorduk.  Ne  kadar  iktidar,  o  kadar  zulüm,  diyerek,  HDP’nin  tüm  bu tablodan  bir  çıkış  olduğunu  tartışıyorduk.  Karadenizli  ailelerin  evinde  barışı  anlatmanın nasıl  da  kutsallıkla  yürütüldüğünden  bahsetmiştim  size  daha  önce. 

Sonra  7  Haziran’ı  yaşadık  ve  herkes,  hepimiz,  elbirliğiyle  bir  şeyler  başarmanın,  “memleketi  kurtarmanın”  sevincini  yaşadık.  Bir anneyi  aramıştım  o  gece,  “Anne  bak,  güzel  olacak.  Oğul  gelecek”  diye,  sevinçten  ağlamıştık. 

4  ay  kadar  önce,  o  oğulun,  tanınmayacak 
haldeki  yüzüne  baktık  ve  toprağa  verdik... 

Bir  delikanlının  yerlerde  sürüklendiği  bir  ülkeyiz  biz  artık.  Çan’ımız  Suru,  Mem  u  Zin’in aşk-ı  diyarı  Cizre’yi,  Nusaybin,  Silopi,  Şırnak, Idil’i  yerle  bir  eden  bir  memleketiz.  Gözümüzün  önünde  insanların  göçertildiği,  burnumuzun  dibinde  tacizlerin,  işkencelerin  yaşandığı, hapisler,  gözaltılar,  infazlar,  ırkçılıldar,  işten  atmalar,  nefret,  şiddet...  hepsini  yaşadık. 

Hepsi  oldu!  Hepsi  olurken,  hepimiz  yani hiçbirimiz  hiçbirşey  yapamadık,  yaptırılmadık, yapmadık...  Silahın  ve  ölümün  olduğu  yerde; hiçbirşey  yapılamayabiliyor  ve  her  şey  anlamsızlaşabiliyor.  Ancak  ne  HDP,  toplumun  ileri gelen  kesimleri,  ne  bireysel  olarak  bizler,  yetiremedik.  Her  şey  yıkıntıların  dumanının  arkasında,  barut  kokusunun  azında  kaldı.  Aktivist kadınlar  ve  imzacı  akademisyenlerin  duruşu, burada  bir  kez  daha  hatırlatılmalı  sadece... 

iktidarlar  toplum  psikolojisini  iyi  okurlar. 
Bütün  bu  yaratacaklarına  karşı  çıkacakları, nasıl  altedeceklerini  iyi  hesaplarlar.  Ankara katliamı,  Hacı  Birlik’in  bir  milat  gibi  infazı, kadın  bedeninin  ifşası  bu  işkence  çıtasını  bir anda  tavana  çıkartmaları  şok  etkisini  kıldı.  Öngörülemeyecek  bir  siyasetten  çok,  nefes  aldıramayacak  bir  muhalefet  yaratmaya  çalıştılar, kısmen  de  başarılı  oldular. 

iktidarlar,  simgeleri  kullanmayı  da  severler. 


Müge  Tuzcuoğlu 


Katliamlarım  belli  tarihlere  denk  getirmek,  başarılarını  belli  isimler  üzerinden  yürütmek gibi...  7  Haziran’ın  hafızamızdaki  ışığını  karartmak  isteyeceklerdir. 

Ancak  devrimcilerin  de  sevdiği  şeyler  var! 
Unutmamak  gibi!  Hatırlatmak  gibi!  İnat  gibi! 
Sadece  bir  yıl,  hatta  birkaç  ay  içinde  dünyayı ters  yüz  edebildiklerini  sananlara,  7  Haziranı hatırlatmak  gerek.  Evet,  hafıza  veya  algımız, böyle  süreçlerde  hep  karaya  odaklanır.  Linçlere,  ayrımcılığa,  yalnız  bırakılmışlığa,  yoksulluğa,  yoksunluğa  çalışır.  Ancak  bunun  yanında yaşanan  bir  sürü  şey  vardır  ve  gerçek  bunların hepsinin  tümüdür.  Sadece  katliamlar  yaşanmıyor  bu  ülkede,  bu  katliamlara  canını  siper  edecek  bir  sürü  insan  da  yaşıyor. 

Savaşın  da  barışın  da  birbirinden  kesin  çizgilerle  ayrılmış,  bambaşka  yaşamlar  değil,  iç  içe geçmiş,  zaman  zaman  birinin  baskın  olduğu zamanlar  olduğunu  düşünenlerdenim.  Evet, bugün,  bir  yıl  öncesinden  bambaşka  koşullar yaşıyoruz.  Ancak  nasıl  İd  bir  yıl  önce  de,  “AKP ile  anlaşacak  bu  Kürtler”,  “Terörist  onlar”  gibi söylemler  de  vardıysa,  bugün  de  “Öldürerek  bitiremezsiniz”,  “İnadına  hiçbir  yere  gitmiyoruz”, “Birşeyler  yapmalı”  diyenler  de  var.  Öldürülen çocukları,  çocukların  öldürülmesini  hiçbir  şey unutturamaz,  ancak  çatışmaların  ilk  başladığı zamanlardaki  asker  ailelerinin  isyanı  da  unutulmamalı.  Kentlerin  tarumar  edilmesi  ve  buna dair  şok  halindeki  sessizliğimiz  istesek  de  çıkmayacak  içimizdeki  sızı  ile  birlikte,  ama  Rojava’ya  büyük  ya  da  küçük  topladığımız  örgü elişleri  de  çıkmamalı. 

Belki  de  şiddetin  de  etkisiyle  kötüyü  görmeye  koşullasa  da  zihnimiz  bizi,  gerçek  bunların  hepsinden  ibaret.  Ve  gerçeğe  asıl  yön  veren, ne  kadar  mütevazı,  durgun,  dingin,  sakin  ve küçük  kalsa  da  insani  çizgi,  insani  çıtadır. 

Bir  iyi  niyet  yazısı,  iyimserlik,  moral  niyetiyle  yazılmış  bir  yazı  değil,  öyle  okumayın. 
Gerçeğin  bütününün  buradan  doğru  görülmesi  gerektiği  ve  böyle  olmazsa  zaten  yaşanamayacağı  üzerine  bir  not  sadece... 

Ne  yapacağını  bilememe  şok  ve  örgütsüzlük hali  ile  kesinlilde  bir  şey  yapmayacak  olan  kitleler  arasında  büyük  bir  fark  var.  Bu  fark önemli.  Daha  da  önemlisi,  şok  halinin  yavaş yavaş  geçtiği  ve  öyle  ya  da  böyle  bir  şeyler  yapmak  için  yerinde  duramama  hali! 

Haydi  hayırlısı! 

*** 

Bir  not  da  Fadile’ye.  Geçtiğimiz  yıl  18  Mayıs’ında  hayatına  son  veren  can  kadına  özlemle, ısrarla,  inatla,  -hem  de  Goyi  inadı! 


olan  r 


zihniyetin 


•  Derya  DENİZ 


Mayıs  ayı  başlarında  Türk  Dil  Kurumu'nun  (TDK)  kadınlara  yönelik  aşağılayıcı  bir  yaklaşımı  daha  gündeme geldi.  TDK,  kirli  kelimesinin  sözlük  karşılığı  olarak "ay  başı  durumunda  bulunan  kadın"  ifadesini  kullandı.  TDK'nın  bu  cinsiyetçi  ve  hakaret  içeren  tutumu  kadınların  büyük  öfkesi  ile  karşılaştı.  Daha önce  de  "müsait"  kelimesinin  karşılığını  "flört  etmeye  hazır  olan  kadın"  olarak  kullanan  TDK'ya tepki  gösteren  kadınlar,  "regl  kanından  değil,  katledilen  kadınların  kanından  korkun"  dedi. 

Peki,  gerçekten  regl  (adet  döngüsü,  menstrüasyon)  nedir,  regl  kanı  kirli  midir? 

Bu  konuda  maalesef  5  bin  yıllık  erkek  egemenliğinin  inşa  ettiği  bir  algı  var.  Kadınların  bu  dönemde temiz  ve  saf  olmadıkları  ve  bu  yüzden  bunu  gizli saklı  ve  belli  etmeden  yaşamaları  gerektiği  yönünde  toplumda  bir  inanç  oluşturulmuştur,  (özellikle  de  islami  toplumlarda)  Doğurganlığı  ifade etmesine  ve  biyolojik  olarak  "her  şey  yolunda"  olmasına  rağmen  "hastalık"  olarak  tanımlanan  regl döneminden  fısıltı  ile  bahsedilir.  Bu  süreci  yaşayanlar  utanç,  suçluluk  ve  rahatsızlık  duygusundan  kurtulamazlar.  Şunu  unutmayalım;  kadınları  bu duyguya  hapseden  erkeklerdir,  bu  utanç  duygusu kadına  ait  değildir. 

Neredeyse  bütün  dinlerde,  bütün  toplumsal  süreçlerde  kadınların  regl  dönemlerine  "kirli  ve  lanetli"  olarak  bakılmıştır.  Örneğin  tek  tanrılı  dinlerde kadınlar  regl  süreçlerinde  eksik  görülmüş,  kutsal mekanlardan  uzak  tutulmuştur.  Özellikle  islamiyette,  regl  olan  kadınların  namaz  kılması,  oruç  tutması  yasaklanmıştır.  Regl  süreçleri  ile  ilgili kısıtlamalar  modern  toplumlarda  da  kendine  yer bulmuştur. 

Regl  nedir,  lanetlenen evren  midir? 

Regl  kelimesinin  kökeni  Fransızca  "regle"den  gelmektedir.  Anlamı  kural,  düzen,  kadınların  ay  hali olarak  tanımlanır.  Regl  döngüsü  sağlıklı  kadınlarda ergenliğe  girmesinden  menopoza  kadar  yaklaşık her  28  günde  bir  tekrarlanan  bir  süreç  olmaktadır. 

Regl  döngüsü;  kanama  düzenli  olduğu  vakit  yumurtlamanın  da  düzenli  olduğuna  işarettir.  Rahim iç  tarafında  bulunan  tabaka,  damarlar  aracılığı  ile beslenir.  Gelişimini  tamamlayan  yumurta  hücresi yerini  yeni  gelecek  olan  dokuya  teslim  ederek  dökülmeye  başlar  ve  bu  süreçte  kadın  bedeninden  dışarı  kan  atılır.  Bu  kanın  atılmasıyla  birlikte  bu  süreç yerini  bir  sonraki  döngüye  bırakmak  üzere  vücuttaki  görevini  tamamlamış  olur. 

Şimdi  gelelim  regl  dediğimiz  bu  sürecin  aslında kadın  bedeninde  bir  evren  gizli  olduğunun  en  güçlü kanıtı  olduğuna... 

Kadının  adet  döngüsü  ile  ay  döngüsü  arasında bağ  vardır.  Ay  döngüsü  29,5  günde  tamamlanırken, kadındaki  adet  döngüsü  de  yaklaşık  bu  süre  zarfında  tamamlanır.  Kadınlar  arasında  adet  kanamasının  "ay  başı"  olarak  tarif  edilmesi  bu  ilişkiye dayanmaktadır.  Latince'de  "Menses"  "adet  kanaması"  anlamına  gelmektedir,  "Mensis"  kelimesi  ise 


kutlanılacak  bir  olay  olduğunu,  tabiatın  döngüsü  ile iç  içeliğini  ve  o  muhteşem  etkisini  anladığımız,  anlattığımız  ve  erkek  algısından  arındırdığımız  oranda kadın  olmayı  bir  "kirlilik"  olarak  görmenin  lanetinden  kurtulacağız. 


Regl  süreci  ve  kimi  şifreler 


Hollanda:  Çok  pişmiş  domates  çorbası 

Brezilya:  Çocukla  beraberim 

Çin:  Küçük  kız  kardeşim  geldi 

Latin  Amerika:  Jenny  kırmızı  elbise  giymiş 

Avustralya:  Bayraklarımı  çıkardım 

Danimarka:  Komünistler  geldi 

Japonya:  Bayan  Çilek 

Fransa:  İngilizler  döndü.  Vişneli  kadın 

Almanya:  Bayan  kızılcık  geliyor 

Güney  Afrika:  Büyükanne  trafikte  sıkışmış 

Türkiye:  Misafir  geldi.  Çiçekler  açtı. 


•  Kaynak. :  http://www.kendinigelistir.com/regl-olmak-kirlenmek- kadin-olmak/#ixzz4  7 /Niöenl http://gokcenbeyinli.com/regl-tabusu-yikiliyor-mu_y3445903 


"ay"ın  çoğul  halidir.  Bu  kelimenin  Latince'ye  Yunanca  "ay"  anlamına  gelen  "mene"den  geçmiş olma  ihtimali  yüksektir. 

Birçok  kültürde  adet  düzensizliği  çeken  kadınlar ay  ile  tedavi  sürecine  alınırdı.  29,5  günde  nasıl  ki dünyanın  uydusu  olan  ay  farklı  görüntüler  oluşturuyorsa,  kadınların  da  bu  süre  zarfındaki  döngüsünde  bedensel  ve  ruhsal  olarak  çeşitli  evreler geçirdiklerine  inanılırdı. 


Bazı  ülkelerde 

regl  nasıl  karşılanıyordu? 
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Toplumsal  aklın  gücü 


• 

nsan  türündeki  zekâ  seviyesinin  kendine özgü  toplumsal  süreçle  bağı  ve  gücü  kavranmadan  toplumla  ilgili  hiçbir  soruna  ilişkin çözüm  olanakları  layıkıyla  değerlendirilemez.  Tür olarak  insan  aşamasındaki  zeka  seviyesinin  potansiyel  ölçümü  başlangıç  itibariyle  spekülatif  bir  konu olabilir.  Mümkün  de  olmayabilir.  Ama  çok  farklı  bir zekâyla  karşı  karşıya  olduğumuz;  insanlık  tarihindeki  savaş  olgusunun  günümüz  koşullarında  tam  bir çevreyi  yok  etmenin  eşiğine  getirilmesi  ile  iyice  açığa çıkmış  bulunmaktadır.  Sadece  sınıf  tahlilleriyle,  ekonomik  reçetelerle,  politik  tedbirlerle,  iktidar  ve  devletin  azami  birikimleriyle  ekolojik  ve  toplumsal yıkımların  önüne  geçilemeyeceği  anlaşılmaktadır. 
Hatta  kanıtlanmış  gibidir.  Sorunun  daha  köklü  ele alınma  ihtiyacı  açıktır. 

Aklın  gücü  üzerine  şüphesiz  çağlar  boyu  sürekli durulmuştur.  Çok  yeni  bir  şey  söylemiyorum.  Söylenmek  istenenin  ise  farklı  bir  tarafına  dikkat  çekmenin  her  zamankinden  önemli  hale  geldiğini belirtmek  istiyorum.  Aklın  toplumla  bağı  açıktır. 
Toplum  gelişmeden  aklın  da  gelişmeyeceği  sıradan her  tarih  gözlemcisinin  fark  edebileceği  bir  husustur. 
Esas  kavranması  gerekenin  toplumsal  varlığın  hangi koşullarla  akla  meşruiyet  tanıdığıdır.  Kapitalist  modernitenin,  özellikle  yakın  dönem  küresel  finans-sermaye  egemenliğinin  “simgesel  akıl”  üzerinden korkunç  kârlar  sağlayarak  yol  açtığı  çevre  ve  toplum yıkımının  izahatı  hiçbir  toplumsal  meşruiyet  koşuluyla  anlaşılamaz.  Daha  açıkçası  ahlaklı,  özgürlüklü ve  politik  toplumun  hiçbir  biçimi  “simgesel  aklın” vurgununu  onaylamaz.  Peki,  toplumsal  meşruiyet barajları  nasıl  ve  kimler,  hangi  zihniyetler  ve  araçlar tarafından  paramparça  edildi?  Aklın  yıkım  gücü karşısında  yapım,  onarma,  sağlıklılaştırma  rolü  kimler,  hangi  zihniyet  kuralları  ve  araçlarla  gerçekleştirilmekle  sorumludur?  Bu  sorunlar  hayatidir  ve mutlaka  cevaplarını  isterler. 

I.  Wallerstein’ın  kapitalist  dünya-sistem  adını  verdiği  düzenin  ortaya  çıkışı  üzerinde  büyük  önemle durmasını  çok  önemsiyorum.  Ayrıca  Fernand  Braudel’in  de  adeta  konuyu  kılı  kırk  yararak  çözümle¬ 


meye  çalışmasını  da  çok  ufuk  açıcı  buluyorum. 
Samir  Aminin  özellikle  konuyu  Ortadoğu  Islamik uygarlıklarının  yıkımıyla  bağlantılı  olarak  kapitalist çözümlemelerinin  de  kısmen  öğreticiliği  vardır.  Çok sayıda  düşünür  konuya  hassasiyetle  yaklaşmaktadır. 
Varılan  ortak  sonuçlar  Avrupa’nın  devlet  geleneğinin  zayıflığı,  kilisenin  çözülmesi,  Cengizhan’ın İslam  uygarlığını  tarumar  etmesi  etrafında  dönmektedir.  Kafesteki  aslana  benzetilen  kapitalistik  gelişme;  bu  koşullar  altında  deniliyor  ki,  kapının  açık hale  gelmesinden  fırsat  bularak  öncelikle  Batı  Avrupa’da,  sonra  sırayla  tüm  Avrupa,  Kuzey  Amerika  ve günümüze  doğru  tüm  dünyaya  saldırısını  başarıyla tamamlamıştır.  Daha  önce  kafeste  tutulan  dünya  hükümranlığına  gelirken,  önceki  hükümranlar  ise demir  kafese  alınmıştır.  Toplumun  Leviathan  tarafından  demir  kafese  tıkanması  eğretileme  olarak  söylemleştirilmektedir.  Max  Weber’in  ünlü  deyimiyle kapitalist  modernitenin,  bürokrasisinin  toplumu demir  kafese  alması  söz  konusu  edilmektedir.  Tüm ünlü  sosyologların  çok  açık  olmasa  da,  biraz  suçluluk  psikolojisiyle,  korkakça  ve  fısıldayarak  dile  getirmek  istedikleri  vahim  toplumsal  tablo  böyle sunulmaktadır. 

Şahsen  soruna  daha  kapsamlı  ve  merkezi  uygarlık sistemiyle  bağlantılı  olarak  bakıyorum.  Hatta  biraz da  simgesel- analitik  aklın  gelişim  tarihiyle  irtibatlandırılması  gereğini  düşünmekteyim.  Analitik  aklın şüphesiz  merkezi  uygarlık  sisteminde  attığı  adım devsel  niteliktedir.  Ancak  tüm  uygarlık  yapılanmaları  benzer  etkiyi  ortaya  çıkarırlar.  Diğer  önemli  bir etkeni,  insan  aklının  simgesel  özellik  kazanarak  analitik  çözüm  yeteneğine  kavuşması  olarak  belirlemek uygarlık  etkeni  kadar  önem  taşımaktadır.  Çünkü  kapıyı  uygarlık  etkenine  açan  analitik  akıldır. 

insana  kadar  tüm  canlılar  şaşmaz  akıl  ilkeleriyle çalışırlar.  Doğal  veya  duygusal  akıl  da  diyebileceği¬ 


miz  bu  akıl  tarzı  içgüdüselliğe  yatkındır.  Etkilenmeler  çok  ani  tepki  vermekle  karakterize  edilir.  Bitki  ve hayvanlardaki  etki-tepki  bu  konuda  çok  öğreticidir. 
Üreme,  korunma  ve  beslenmekten  ibaret  olan  yaşamlarını  içgüdüsel  akılla  çok  öğrenilmiş  tarzda  yürütürler.  Hata  payı  yok  denecek  kadar  azdır.  Ben konuyu  cansız  varlıklar  alanına  da  taşırmaktan  yanayım.  Örneğin  dünyamızın  yerçekimini  bir  içgüdüsel  akıl  olarak  düşünürsek  (ben  böyle  bir  düşünce taşıyorum)  her  nesnesi,  hatta  zerresi  onun  itme  ve çekme  etkisini  gücü  oranında  yaşar.  Eıkiden  kaçış çok  sınırlıdır.  Ancak  ışık  gücünde  kaçışlar  mümkün olabilir.  Evreni  ilkesiz,  başıboş  sayan  felsefeler  bu  anlamda  bana  pek  doyurucu  gelmez.  Evrenin  belli  bir zekâyla  hareket  ettiğine  dair  görüş  epey  üzerinde  durulmayı  gerektirir. 

insandaki  zekânın  tuhaflığı  bu  evrensel  zekâyı ihlal  yeteneğidir.  Belki  ışık  örneğiyle  insan  için  bir üstünlük  olarak  da  bu  zekâ  biçimi  (analitik  zekâ) yorumlanabilir.  Ama  evrenin  akıl  tarzının  ezici  ağırlığıyla  çelişmesini  nasıl  çözümleyeceğiz?  Belki  “kaos teoremi”  konuya  kısmen  açıklık  getirebilir.  Bilindiği üzere  kaos  teorisinde  büyük  düzensizlik  içinde düzen  aranır.  Düzen  kaossuz  mümkün  değildir.  Bu yaklaşımdaki  haklılık,  doğruluk  yönleri  inkâr  edilemez.  Fakat  burada  da  sorun  toplumsal  kaosun  (bunalım,  kriz  dâhil)  etkisi  altında  insan  yaşamının  ne kadar  süre  ve  nasıl  bir  mekân  içinde  sürdürülebileceğidir.  Çünkü  kaotik  süreçlere  toplumun  dayanma süresi  ve  mekânı  sınırlıdır.  Sürenin  çok  uzaması  ve mekanın  (ekolojik  çevrenin)  aşırı  tahribi  rahatlıkla toplumların  sonunu  getirebilir.  Tarihte  bu  durumlara  çok  sayıda  toplumun  düştüğünü  gözlemlemekteyiz.  İnsanların  neredeyse  ilkel  topluluklara  kadar 
düştüğü  daha  çok  da  uzun  süre  (yaşamlarının  %  98 
süresi)  bu  kaotik  ortamda  yaşadığını  bilmekteyiz. 
Neolitik  ve  uygarlık  düzenleri  altında  yaşamın  süresi 


toplam  %  2’nin  altındadır.  Özcesi  kaotik sürenin  uzaması  belki de  tümüyle  yaşamı sonlandırmaz.  Fakat  bu  sefer  tehlike  daha  farklıdır. 
Uygarlık  öncesi  kaotik  süreçle  sonrası  arasında  bariz bir  fark  vardır.  Uygarlık  çevreyi  sadece  insan  toplumu  için  değil,  tüm  canlılar  için  tehlike  sınırlarına çekmiştir.  Daha  kötüsü  toplumların  bağrındaki  sermaye  ve  iktidar  her  saat  kanser  tarzı  (aşırı  kentleşme,  orta  sınıflaşma,  işsizleşme,  milliyetçileşme, cinsiyetleşme,  önlenemeyen  nüfus  artışı)  yayılmaktadır.  Bu  kanser  tarzı  büyümenin  mevcut  haliyle  devamı  bile  uygarlık  öncesi  klan  dönemini  mumla aratacaktır.  Kanserle  gelen  kaotik  süreç  yeni  düzenlerden  çok  toplumun  ölümüyle  de  sonuçlanabilir. 
Abartılı  bir  yargıda  bulunmuyoruz.  Sorumluluk duyan  insanlar,  bilim  insanları  her  gün  daha  ağır yargılarda  bulunuyorlar. 

Denilebilir  ki  toplumsal  kanserolojik  gelişmelerin analitik  akılla  ne  ilişkisi  vardır?  O  halde  bu  aklı  biraz daha  yakından  tanıyalım.  Simgesel  akıl  öncü  bir  rol oynamıştır.  En  açık  görünümünü  işaret  dilinden  (bedensel  hareketler  ağırlıktadır)  simgesel  dile  geçişte görüyoruz.  Artık  beden  hareketleri  yerine  üzerinde anlaşılmış  bazı  (işaret  edilenlerle  fiziki,  biyolojik  bir bağı  olmayan)  ses  öbekleriyle  anlamsal  bağlar  kurulabilmektedir.  Örneğin,  “göz”  ses  öbeğinin  gözle  hiç bir  fiziki  bağı  olmadığı  halde  bu  tanımda  uzlaşan herkes  göz  sesinden  gözü  aklında  canlandırır.  Simgesel  dilin  kuruluşu  böyledir.  Antropolojik  çalışmalar bu  dilin  başlangıcını  Doğu  Afrika  kökenli  son  göç dalgasını  gerçekleştiren  Homo  Sapiens  gruplarına bağlasalar  da  (yaklaşık  50-60  bin  yıl  önce),  asıl  patlamasını  Ortadoğu  coğrafyasında  gerçekleştirdiğinde  birleşmektedirler.  Özellikle  Semitik  ve  Aryen dil  grupları  bu  tezi  güçlendirmektedir. 


Fate  Reş'ten  Rese  Anuşlara 

,  bir  toprak  hikayesi 


/ 


/ 


\ 


M  araş  yöresinde  kutsal  kabul  edilen  Elif Ana  türbesini  her  yıl  binlerce  insan  ziyaret  eder.  Yolun  bilgeleri  Elif  Ana'yı  Alevilik  yol  erkânına  göre  "hakikat  kapısına  ulaşmış, hakikatin  sırrına  ermiş  bir  kadın"  olarak  görür. 
Ancak  Elif  Ana'ya  bir  kadın  olarak  tapınmayı  getiren asıl  gerçeklik  ise,  toplumun  tarihten  günümüze  taşıdığı  değerler,  yani  doğal  topluma  duyduğu  inancın halen  korunuyor  olmasıdır. 

Bu  inanca  göre  toprağa,  doğaya, evrene  ve  onun  kaynağı  olarak  görülen  anaya  yüz  sürmek  öze,  yani hakikate  yüz  sürmektir.  Ana  bir anlamda  toprakta  saklı  kalan  ta- 
,  rihin,  geçmişin,  anın  ve  geleceğin toplam  kimliksel  ifadesidir.  Bundandır  ki  Elif  Ana,  toplum  tara- 
0  fından  sahiplenilir,  korunur  ve 
dokunulmaz  bir  yere  konur.  Bir  anlamda  onun  şahsında  toplum  kimliksel  değer-P  lerini  kutsar.  Yörede  her  insanın  mutlaka onunla  ilgili  anlatacak  bir  hikayesi  vardır.  Bu  hikayeler  bir  nevi  toplumun  yaşatmak  istediği doğal  kültürün,  ahlakın  simgesel  ifadeleridir. 
Kaybedilmek  istenmeyen  tarihsel  hafıza  Elif  Ana şahsında  yeniden  canlandırılır. 

Kızılbaş  Alevilikte  desturun  önce  anadan  alındığı,  ananın  destur  vermediği  hiçbir  eylemin  geçerliliğinin  kalmayacak  olması,  tarihsel  olarak kadınların  toplumdaki  yerine  dair  en  yalın  örnektir.  Bu  anlamda  belirginleşen  kadın  semboller 


hem  toplumsal  kimlik,  hem  toprak,  hem  kadın, hem  de  Kürdistan'dır. 

Aynı  dönemlerde  Maraş  katliamını  yaşamış,  bu topraklarda  soykırımın  izini  süren  ve  buna  karşı isyan  eden  Beşe  Anuşlar  da  hakikat  arayışının  tarihsel  halkalarıdır.  Beseler,  Zübeyde  Sönmezler  ve daha  nicesi,  kadınların  direngen  damarının  güncel duraklarıdır.  Sonrasında  bu  topraklar  Fidan  Doğan gibi  hakikat  aşıklarına  da  tanıklık  edecekti. 
Tabii  bu  gelenek  başka  bir  kadın  geleneğinin  de  hatırlatıcısıdır. 

18.  yüzyılda  kendi  ordusunun  başına geçen  ve  mücadele  eden  Sinemilli  Aşiretinin  öncüsü  Fate  Reş'a kendi  zamanında  "Amazon kadını"  denirdi.  O  da  tarihsel  olarak  akıp  gelen  doğal toplum  geleneğinin  başka bir  kadın  durağıdır.  O  günden  günümüze kadınlar  kendi  toprakları,  kimlikleri  ve  onurları için  mücadele  ettiler,  savaştılar. 

Şimdilerde  ise  bir  süredir  Terolar  merkezli  başka bir  kadın  direnişine  tanıklık  ediyoruz.  Direnişin  ilk günlerinde  fotoğraf  karesine  yansıyan  postallılar  ve önlerinde  oturmuş  bir  yaşlı  ananın  fotoğrafıdır  herşeyi  anlatan.  Adının  Eme  Ana  olduğunu  öğrendiğimiz  o  yaşlı  kadının  oturuşunda,  bu  topraklar  için isyan  etmiş  Kürt  Özgürlük  Hareketinin  ilk  kadın  gerillalarından  Beşe  Anuşların  "toprağınıza,  ovanıza, kimliğinize  sahip  çıkın"  sözünün  tarihsel  mirası  vardır.  Kadın  şahsında  sınanan  insanlık  bir  kez  daha 


toprakla  özdeşleşen  tarihsel  belleği  hatırlatıyordu. 
Terolar,  yani  Pazarcık'ta  yapılmak  istenen  "mülteci kampına"  karşı  ayakta  duran  onlarca  polisin önünde  oturan  yaşlı  anamız  Eme  Ana'nın  hakikatidir  bizi  köklerimize  çağıran. 

Eme  Ana  o  fotoğrafta,  işgalci  devlet  güçleri  karşısında  kelimelerin  beceriksizliğini  örtmek  ister  gibi "ben  buradayım"  demektedir.  Tek  başınalık,  çoraklaşmış  bir  yüz  ve  uzaklara  bakan  gözlerin  geçmişi arar  gibi  işgalcilerle  ayrı  yönlere  bakması  hepimize yapılmış  "kökler"  adına  derin  bir  hatırlatmadır. 

Bu  "An"  sadece  direnişin  değil,  aynı  zamanda kaygının,  tarihsel  hafızanın,  zulmün,  barbarlığın  da simgesidir.  Eme  Ana,  derin  bir  hüznün,  acının  da anlatıcısıdır  da;  bu  toprakların  son  kadim  halkı  olan Kürt-Kızılbaşlar  adına,  kendilerinden  önce  kırımdan geçirilen  Ermenilerin,  Süryanilerin  tarihsel  acılarını da  yüklenmiş,  soykırımlara  karşı  direnişin  ve  haykırışın  da  son  halkası  gibidir. 

Kızılbaş  Kürtlük  adına  birçok  değerin  saklı  tutulduğu,  devlet  ve  iktidar  dışı  kalmış,  egemenliğe karşı  sürekli  kendi  toplumsallığını  koruma  mücadelesi  vermiş  bu  insanlar,  Maraş  kıyımından sonra  parçalanmış,  örselenmiş  hakikatleri  için  direnmekte.  Doğaya,  kuşa,  otlara,  ağaçlara,  taşa, toprağa  niyaz  ederek  evrenle  uyumlu  olmayı  benimseyen,  "can"  olma  felsefesiyle  kadın  ve  erkeği eşitleyen,  kıblesini  insana  dönmüş  ve  yüzünü  sevgiye  sürmüş  olan  bir  inancın  tarihsel  var  olma mücadelesidir  anlatılmak  istenen. 

1854  yılında  ABD  Başkanı  Franklin  Pierce  Kızılderililerden  topraklarını  beyaz  yerleşimcilere  vermelerini  istemesine  karşılık  "beyaz  adam  annesi  olan toprağa  ve  kardeşi  olan  gökyüzüne,  alıp  satılacak, işlenecek,  yağmalanacak  bir  şey  gözüyle  bakıyor. 
O'nun  bu  ihtirası  toprakları  çölleştirecek  ve  her  şeyi yok  edecektir.  Merak  ediyoruz  ki  gökyüzünü  ve toprağın  sıcaklığını  nasıl  satın  alabilir  ya  da  satabilirsiniz  ki?"  diyen  Kızılderililerin  mirasıdır  anlaşılmak istenen.  O  topraklar  erkek  egemen  akıl  tarafından bir  kez  daha  gasp  ve  talan  edilirken,  saldırı  altında olan  doğanın,  toplumun  ve  kadının  hakikatidir.  Elbette  ki  her  zulüm  kendi  karşısında  dün  olduğu  gibi bugün  de  kendi  direnişçisini  de  yaratacaktır... 
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Hunermendek  ku  hem  jiyane û  hem  jî  paşeroje  direse 


•  Evîn  NEJDET 

Hunermenda  yekem  jin  bû  ku  bi  berhemen  afirandî  karî  ku  tevne  civakîbûne bihone  û  wiha  jî  bû  destpek  ji  pengaveke  herî  şoreşgerî  re.  Di  ve  vvateye  de  dikare were  gotin  yekemin  hunera  di  dîroke  de  afirandina  civake  li  ser  bingeheke  xwezayî  bû  ku  hunermenda  ve  jî  beguman  jin  bû.  Di  heman  deme  de civake  jî  çand  û  peşketinen  xwe  bi  reya  hünere  veguhestin  roja  îro.  Yekemin  destan  û  çîrok,  yekemin  helbest  û  melodî,  yekemin  rîtûelen  ibadete, yekemin  govend  û  dans,  yekemin  mal  û  mebeden ku  avabûn,  yekemin  xîzen  li  ser  dîvvaren  şikeftan hatin  resimandin  û  bi  sedan  îcaden  civake  dikare beşen  herî  girîng  a  hünere,  pîroz  werin  ditin. 

Hüner  qadeke  ku  ne  ji  civake  dikare  qut  were girtin,  ne  jî  civak  beyî  hünere  dikare  were  hiziran- din.  Di  serdema  niha  ku  hüner  bûye  sektoreke modernîteya  kapitalist  ûji  bo  helandina  civak  û  bi taybet  jinetî  bikaranîn,  herî  betir  pevvîstî  bi  şîrovekirina  rast  a  ve  qade  heye.  Penasekirin  jî  bi  tena sere  xwe  tere  nake,  dive  ku  mînaken  şenber  en  di jiyane  de  werin  nîşandayîn  û  risten  rast  wiha werin  raçandin.  Lewma  bi  şûna  ku  dûr  û  d  i  re  j  li ser  mijare  şîrove  bikim,  dixwazim  behsa  jiyaneke bikim  ku  herî  kem  heya  ciheke  gihîştibe  wateyek nû  û  rast  a  hünere.  Beguman  mînak  pirr  in,  le  bi taybet  min  hewce  dit  ez  behsa  yek  ji  wan  bikim. 

Exlaq  û  exlaqa  hunermendiyâ 

Heya  niha  kesek  we  bi  nave  hunermend  nas nake,  nave  we  nehatiye  bihîstin,  di  tu  ekranen  televîzyonan  de  xuya  nekiriye.  Ji  ber  kare  ku  dike  je re  teqdîrname  nehatine,  an  jî  keseke  je  re  negotiye 


'hunermend'.  Jixwe  ji  ber  ew  wek  hunermendeke civake  xwe  parastiye,  qet  neçûye  ser  diken  modernîteyeye  firotina  hüner  û  exlaqa  hunermendiye. 

Hemdiye  Mihemed  ku  wek  dayîka  Hemdiye  te nasîn  li  bajare  Til  Temir  te  dinya  ye.  Hemdiye  di nav  malbateke  vvelatparez  de  mezin  dibe.  Dayîka we  ji  dema  ku  şoreşgeren  azadiye  derbasî  qada Rojava  dibin,  bi  dileke  germ  û  baweriyeke  mezin deriye  mala  xwe  vedike  û  herdayîm  dixwaze  zaroken  xwe  jî  bi  çanda  vvelatpareziye  mezin  bike. 

Ew  ji  ked  dûr  mezin  nabe.  Di  zarokîniya  xwe de  di  nav  zeviyan  de  pembû  diçîne,  kare  paletiye  dike.  Di  baxçe  û  bostanan  de  xwîdan  dirijîne.  Wiha  jî  axe  baş  dinase  û  hîs  dike.  Ew  tucar xwe  ji  tu  karan,  yen  herî  giran  jî  paşve  nakişîne. 
Karen  ku  di  gund  de  wek  karen  zilam  dihatin  penasekirin  jî  bi  xwebaweriye  pek  tîne.  Di  karen gund  de  tecrübe  digire. 

Di  dema  ku  Hemdiye  zarok  bûye,  hem  derfeten dibistanan  li  gundan  kem  bûye,  hem  jî  zaroken keç  zû  bi  zû  nedişandin  dibistane,  lewma  Hemdiye  nikare  wek  hevalen  xwe  yen  xort  ferî  xwendin  û  nivîsandine  bibe.  Le  ew  ji  çîrok  û  stranen  ku pîrka  we  dibeje,  pirr  hez  dike  û  piraniya  wan  çîrokan  jiber  dike. 

Xemgînî  bandore  li  stran û  teşiya  di  dest  de  dike 

Yekemîn  Mamosteya  Hemdiye  dayîka  we  ye. 
Ew  di  temene  xwe  ye  zarokîniye  de  li  ber  desten dayîka  xwe,  hem  ferî  kare  male  dibe,  hem  jî  pe re  karen  destan  ku  kedeke  mezin  dixwaze  dielime.  Dayîka  we  her  tiştek  ku  di  jiyana  gund  de lazimî  pe  heye  fer  bibe,  bi  aliyen  we  yen  zirav  û 


qalind  ve  ji  keça  xwe  re  vedibeje.  Hemdiye  herî betir  ji  rîsandina  teşî  hez  dike  û  wer  hîs  dike  ku bi  raçandina  teşî  re  hemû  xevn  û  xeyal,  daxwazî û  heviyen  xwe  jî  dihone,  şekil  dide  û  wan  ebedî dike.  Ya  rast,  Hemdiye  stranan  jî  dibeje.  Denge we  pirrxweş  e.  Ew  bi  ve  dizane.  Le  bele  di  civake de  strangotina  jinan  xweş  naye  dîtin.  Ji  ber  we  jî tene  dema  ku  bi  tene  dimîne  dest  bi  gotina  hesten  dile  xwe  dike.  Li  ber  stranan  jî  kare  destan  ku ji  dayika  xwe  elimiye  çedike.  Di  serî  de  ferq  nake ku  ev  kare  destan  çiye,  ji  ber  ku  ji  bo  we  ev  karen destan  beşeke  girîng  a  çand  û  hunera  civakî  ye. 
A  rast  dayîka  Hemdiye  pirr  zede  jî  wate  nade  ve kare  ku  dike.  Ew  tene  dizane  ku  dayîka  we  je xwestiye  ku  birîse,  tentene  çeke,  çilen  gelerî  bidirû  û  klîman  çebike,  we  jî  wiha  kiriye.  Le  her  ku dem  û  devvran  derbas  dibe,  her  ku  eş  û  keser kone  xwe  di  zozanen  dile  Hemdiye  de  vedinin  û bi  xemgînî  û  xweşiyen  jiyane  re  aşîna  dibe,  di  xwe de  guhertinan  hîs  dike.  Dayîka  we,  bave  we,  nas û  xizmen  we  wefat  dikin,  hevalen  we  yen  ciwan li  çiyayen  dûr  li  pey  azadiye  dikevin  û  venagerin. 
Di  davviye  de  piştî salan  xebera  şehadeta  wan  dibihîze.  Ev  yek  hem  denge  stranen  we  bandor dike,  hem  jî  teşiya  di  desten  we  de. 

Stranen  we  âşân 
Kurdistane  dilorîne 

Ew  jîji  rastiya  Kurdistane  ya  bi  eş,  di  sînoren  ku di  navbera  gund  û  bajaren  vvelate  we  de  hatine dayîn,  ji  kûr  ve  dibîne.  Belku  wek  pirr  cihen  li welat  komkujiyan  nabîne,  li  ser  günde  we  leşker nagirin  û  di  şeven  tarî  de  keseke  nakujin,  le  kezeba  şewitî  ya  Helepçeye  wek  nalîneke  mezin dile  we  jî  digovişîne.  Koçberiya  bi  hezaran  însanen  ji  Başûre  Kurdistane,  valakirina  bi  hezaran günden  Bakûre  Kurdistane,  îdamkirina  bi  hezaran civvanen  Rojhilate  Kurdistane  wek  xençeren  kûr li  bedena  we  birînan  vedikin. 

Li  axa  we  jî  aramî  tüne  ye,  hezen  Rejîma  BEES tu  hebûneke  wan  qabûl  nake.  Le  dîsa  jî  tevgera Apoyî  û  hebûna  Rebertî  li  wir  bi  tena  sere  xwe  heviyeke  mezin,  coş  û  morale  belav  dike.  Le  ev  kefxweşîjîheya  demeke  d  i  re  j  dike,  Reber  Apo  ji  Sûriye derdikeve  û  bi  îxaneteke  bemînak  te  girtin.  Rûye gemar  û  dij-kurd  a  rejîma  BEES,  beyîku  hewce  bibîne  xwe  veşere  derdikeve  hole  û  vecare  zext,  girtin  û  îşkence  dibe  para  ve  parçeya  Kurdistane  jî. 
Û  ve  çare  stranen  daye  Hemdiye  nin  ku  eşen  Kurdistane  dilorînin. 

Raperîna  gel  a  ji  bo jiyanek  birûmet 

Le  ew  di  tevahiya  van  demen  dûr  û  d  i  re  j  de,  li günde  xwe,  di  pesîra  xwezaye  de,  stranen  şoreşgerî  distira,  teşiya  xwe  dirîsa  û  hertim  xonçeyek  ji heviye  di  dile  we  de  bişkovî  ma. 

Çar  zaroken  Hemdiye  hebûn,  ji  xwe  hevsere we  hîna  di  sala  1981'an  de  ji  ber  krîza  dil  wefat kiribû  û  bi  tena  sere  xwe  zaroken  xwe  mezin  kiribû.  Ji  cane  xwe  zedetir  ji  zaroken  xwe  hez  dikir. 
Heke  sitiryek  biçûya  tiliya  zarokeke  we  de,  dile we  perçe  perçe  dibû.  Li  ser  wan  dilerizî  û  herdayîm  li  ber  wan  digeriya.  3'e  kur  û  keçeke  we hebû,  ku  hemû  jî  dabûn  zevvicandin.  Zaroken xwe  li  ser  hizra  vvelatpareziye  mezin  kiribû,  dixwest  neviyen  we  jî  wiha  pervverde  bibin.  Le  pirr xemgîn  dibû  dema  ku  didît  neviyen  we  jî  neçarin  li  jer  desthilatiya  dijmine  dagirker  rejîma BEES  de  bijîn,  bi  zimaneke  biyanî  bixwînin  û  hertim  siya  tirşe  li  ser  xwe  bibînin. 

Heya  ku  devvrana  tarî  q u I i pî  bi  ser  rojen  geş  û ronî  ve.  Sala  2011'an  yekemîn  car  li  Kobane  çirûsk peket  û  wek  pelen  behreke  fireh  xwe  li  tevahiya Rojavaye  Kurdistane  belav  kir.  Li  Til  Temir  jî  gel  ji 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bo  jiyaneke  birûmet  û  azad,  ji  bo  vvekheviya  gelan raperiya  û  hezen  rejîma  BEES  ji  axa  xwe  kire  dere. 
Di  encama  şoreşa  gel  de  günde  we  jî  rizgar  bû  û Hemdiye  di  jiyana  xwe  de  ji  bo  cara  yekem  rehet sere  xwe  danî  ser  balgî  û  xewneke  xweş  dît.  Di xewna  xwe  de  dît  ku  derdora  Kurdistane  bi  keskesore  xemiliye,  dema  ku  nezîktir  bû,  dît  ku  ew keskesor  kel  bi  kel  hatiye  vehonandin.  Di  desten we  de  jî  teşiyek  hebû.  Kefxweş  bû  û  fem  kir  ku dive  keda  we  jî  di  ve  berhema  mezin  de  hebe. 

Hunermendek  ku  bâyî bedel  bixwaze  dixuliqîne 

Şoreş  nû  destpekiribû,  di  bîbiken  çaven  her kese  de  şewqa  şadiye  dihate  dîtin,  ew  jî  bi  ve revvşe  heya  davviye  bextewer  bû.  Le  bele  vvelate we  nedişibî  tu  deran.  Plan  û  lîstoken  li  ser  axa  we pirr  bûn.  levvma  dijmine  vvelate  we  jî  pirr  bûn. 
zede  neajot  ku  wek  kuliyen  talanker  ji  her  dere  ve cilreş  dest  bi  erîşan  kirin.  Ev  erîş  li  Serekaniye,  Til Hemis  û  herî  davvîjîli  Kobane  dijvvartir  bûn.  Gele Kurd  di  dîroka  xwe  de  cara  yekem  hest  bi  azadiye kiribû  û  bi  çi  bihaye  bibe  bila  bibe  de  dest  je  bernedaya.  Levvma  keç  û  xorten  Kurd  ref  bi  ref  ber  bi tekoşîne  ve  bazdan.  Ne  tene  civvan,  yen  temen piçûk  û  mezin  jî  herikîn  qaden  berxwedane.  Bi sedan  ji  wan  xwîna  xwe  ya  sor  kirin  xemla  keskesora  Kurdistan  e.  We  jî  her  se  küren  xwe  şand  ku tevlî  nav  refen  rûmet  û  azadiye  bibin. 

Küren  we  niha  jî  bi  soza  ku  dane  dayîka  xwe  û bi  heviya  ku  ji  zaroken  xwe  re  vvelateke  ewle  ava bikin,  di  nav  yekîneyen  Parastina  Gel  YPG'e  de  di qaden  berxwedane  de  tedikoşin.  Ew  jî  hîna  betir teşiya  xwe  daye  desten  xwe,  ji  hiriya  spî  ya  miyan tevneke  zirav  dirîse.  Her  car  ku  teşiya  xwe  dizivirîne,  li  serpehatî  û  destanen  ku  di  jiyana  xwe  de bû  şahid  difikire  û  baştirfem  dike  ku  çima  dayîka we  ewqas  bi  İsrar  dixwest  ew  ferî  karen  destan bibe.  Edî  temene  we  jî  zede  bûye  û  qûsûr  di  strangotina  we  de  jî  naye  dîtin,  yan  jî  ger  were  dîtin  jî ew  guhdar  nake.  Ew  bi  denge  xwe  ye  zîz  û  xweş stranan  dibeje  û  teşiya  xwe  dizivirîne. 

Dibe  we  jî  nave  we  nebihîstibe,  le  li  Til  Temir  dayîkek  dijî  bi  nave  Hemdiye  ku  ev  70'e  şalin  bi  ruhe hunermendeke  ku  hem  jiyane,  hem  kelen  paşeroje  û  hem  jî  heviyen  peşeroje  dirîse,  dijî.  Hunermendek  ku  beyî  bedel  bixwaze  dixuliqîne.  Ji  dil  û heya  davviye  di  nav  jiyana  civaka  xwe  de  dijî. 
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Mili  sond  xwariye eze  li  pey  xeyalen xwe  de  biçim’ 


Hevî  YEKTA 

pere  Kakoyan  Şinad  ji  malbatek  Kürden  Ezîdî ye  û  mala  bave  we  di  sala  1915'an  da  koçe ■vir  kirine.  Wek  tevahî  civaka  me  ya  Ezîdî, malbata  Zere  jî  ji  ber  baye  fermana  Osmaniyan neçar  dimîne  dest  ji  ware  xwe  ber  de  û  bikeve  ser reya  koçberiye.  Malbata  Zere  di  sala  1915'an  de  ku we  deme  devleta  Osmanî  li  ser  sere  gele  Kurd  de ferman  rakiribû,  ji  neçariye  derbase  aliye  Ermenîstane  dibin  û  careke  din  navegerin  vvelate  xwe. 
Destpeke  ten  Taline  li  günde  Bayisize  bi  cih  dibin. 
Di  sala  60'î  de  kale  Zere  ku  ew  Zere  meze  dike,  ji  bo ku  zarokan  bide  xwendin  dikeve  nav  hevvildanan. 
Ji  ber  ku  li  günde  wan  dibistan  nîne  û  zarok  nikarin bixwînin,  ji  ber  ve  çende  jî  mala  wan  derbase  aliye bajare  Guymrî  ye  dibin  û  li  gundeke  Ermeniyan  a bi  nave  Hayrinasî  ye  bi  cîh  dibin.  Zere  wek  keçek Kurd  dibistane  heya  refa  12  û  bi  serkeftî  dixwîne. 
Piştî  ku  dibistan  qedan  şûnde  ji  bo  zanîngehe  amadekariye  dike,  di  demeke  pirr  kin  de  jî  serî  li  zanîngehe  dide  û  bi  rejeyek  bilind  ezmûne  derbas  dike. 
Zere  beşa  zimane  Elmanî  qezenç  dike  û  li  Erîvane dest  bi  xwendine  dike. 

Niha  jî  jiyan  û  serpehatiya  Zere  Zere  Kakoyan Şinad  eme  bi  we  xwendevane  heja  re  par  we  bikin. 
Helbet  her  jiyanek  serpehatî  û  her  serpehatiyeke  jî çîrokek  xwe  heye.  Le  a  here  balkeş  jî  ev  e  ku  her serpehatî  herikîneke  be  ravvest  a  di  jiyana  her  jineke  Kurd  de  ye. 

Hûn  dikarin  xwe  bi  xwendevane  me  ye  hejare bidin  nasîn? 

Nave  min  Zere,  ez  ji  malbateke  Kürden  Ezîdî  me û  milbata  me  bixwe  ji  aliye  Qerse  di  sale  1915'an de,  ji  ber  fermana  devvleta  Tirk  a  li  dijî  Ezîdiyan neçar  dimînin  li  ser  axa  xwe  koç  bikin.  Bab  û  kalen me  ji  ber  fermana  Roma  Reş,  li  Qerse  derbase  Ermenistane  herema  Taline  günde  Bayîsize  dibin.  Demeke  direj  li  wir  dimînin  û  kale  me  xwedî  10 
zarokan  bûye. 

Kale  min  li  wir  derbase  bajare  Gumrî günde  Hayrînase  dibin.  Ji  bo  ku  zaroken  wî  bixwînin  û  weke wan  zelûl  nebin  pirr  hevvildanen  wî  çedibin.  Ji  ber ve  jî  hemû  mam  û  meten  min  xwendina  xwe  diqedînin  û  em  wek  nivşe  nû  jî  di  ve  mijare  de  bi  İsrar in.  Ezjîvveke  hemû  xwîşk  û  birayen  xwe  çûm  dibistane,  min  heta  koma  12  li  gund  xwend  û  paşe  jî  ez ketim  azmûne  û  min  beşa  sosyolojî  beşa  ziman  û 


civak  de  zanîngeh  qedand.  Niha  jî  ez  li  ser  beşa  polîtîkaye  mastir  dikim.  Le,  armanca  min  eve  ku  ez  di mijara  Kurd  û  siyaseta  jin  de  Doktora  bikim.  Le  mixabin  ev  beş  li  vir  tüne,  tene  beşa  polîtîka  û  civakî heye.  Ez  jî  dixwazim  di  beşa  mafe  mirovan  de  bikevim  nav  hevvildanan  û  weke  çalakvan  eze  herim Kurdistane  bixebitim. 

Ji  bo  jineke  kar  û  xebat  dana  meşandin,  bitaybet  jî  di  nav  şert  û  mercen  civakî  yen  heyî  de  zehmetiyen  xwe  çine?  Ji  bo  ku  feraseta  şaş  a  jin nikare  û  ne  raste  biçe  kar  be  wala  derxistin,  çi  pewîst  e  be  kirin? 

Be  goman  wek  her  jineke  ezjî  bi  van  pirsgirekan re  rû  bi  rû  bûm.  Min  wexta  ku  beşa  sosyolojiye  qezenç  kir,  min  ji  diya  xwe  wan  ra  negotibû.  Diya  min wer  dizanîbû  ku  min  beşa  vvergere  qezenç  kiriye  û eze  bixwînim  û  herim  li  gel  kesekî ango  di  çapxaneyeke  de  vvergere  bikim.  Min  beşa  xwe  qedand  û dest  bi  kar  kir,  le  min  ev  yek  ji  keseke  re  nedigot  û ji  ber  ve  jî  ji  min  re  hertim  dihat  gotin  ma  çi  bû  ku ev  dibistan  xilas  nebû.  Ji  min  re  digotin:  'tu  edî mezin  buyî  û  xelk  gotina  dibejen,  xelk  dibeje  ma  tu çima  qîza  xwe  nadî  m  er/  û  hwd. 

Min  ji  diya  xwe  re  got  ku  hîn  2  salen  min  e  din  jî maye  û  ez  ne  beşa  vverger,  beşa  Sosyolojiye  dixwh nim.  Diya  min  şaş  ma  û  got:  'te  çima  wiha  kir,  te çima  ji  min  re  negot/  Le  meta  min  û  her  wekî  din xale  min,  ape  min  wan  jî  piştgiriya  min  kirin  û  min beşa  xwe  berdevvam  kir.  Min  îsal  qedand  û  ez  niha dest  bi  mastire  dikim. 

Le  ez  ve  jî  bibejim  ku  ji  bo  keçen  Kurd  yen  li  Ermenîstane  xwendin  heram  kirine.  Ji  bo  jineke  jî  ev rewş  gelekî  zehemet  e.  Ji  aliyeke  zext  û  çevvisandina  malbate,  ji  aliye  din  jî  zext  û  çevvisandina  derdor,  heval  û  hogire  te,  ap  û  pismamen  te,  her  kes keleme  li  peşiya  te.  Ji  ber  zexten  civakî gelek  caran min  digot  ku  xwezî  ez  ne  jin  bama.  Te  bîra  min  gelek caran  min  ji  xwede  daxaz  dikir  ku  ez  zilam  anîbama dinya  ye.  Ji  ber  ku  atmosfera  em  tede  dijîn,  civaka me  a  em  di  nav  de  dijîn,  hemû  bi  yek  dengî  bi  ser me  de  ten  û  li  dijî  me  derdikevin.  Dema  mijar  dibe jin  ji  xwe  hemû  deng  dibin  yek  û  li  dijî  jine  radibin. 
Feraseten  wek  çawa  dibe  ku  keçek  Ezîdî  ta  ji  bajare Kurmriye  were  Erîvane,  nize  150  km  dur  û  were  li wir  bi  tena  sere  xwe  bimîne  û  bixwîne.  Mijare  tînin bi  namuse  didin  giredan  û  hwd.  Ji  ber  we  yeke  malbata  min  jî  di  ve  mijare  de  gelek  ber  xwe  diket  û  ji ber  we  diya  min  digot:  'qîzamin  tu  devji  beşa  xwe 


berde  û  tene  vvergere  zû  biqedîne  û  were  mal  e.  Ji ber  ku  tu  ye  bizevvicî  û  weke  her  jineke  Kurd  tüye bibî  diya  zarokan  û  bibîjina  mal  e/  Lebele  piştî  ku min  dest  bi  xwendine  kir  û  şunde,  min  dît  ku  ez  dikarim  hen  baştir  û  tişten  din  jî  bikim.  Ji  xwe  piştî  ku min  zanîngeh  xilaskir,  min  xwest  li  ser  politikaye  û li  ser  civaka  Kurd  mastir  bikim.  Her  ku  min  xwend û  min  kar  kir,  min  baştir  dît  ku  ez  dikarim  gelek  tişten  din  jî  bi  ser  bixînim. 

Hûn  hem  dixwînin  û  hem  jî  dixebitin,  ev  yek  ji bo  we  zehmet  nabe? 

Raste  gelek  zehmet  e.  Ez  pervverdeye  zimane  Elmanî  Didim  8  kesan  û  bi  pereye  ku  ji  wir  bidest dixim,  hem  dixwenim  û  hem  jî  heqe  kiriya  xwe didim.  Hervviha  ez  niha  di  partiya  Cumuriyete  de  di beşa  ragihandine  da  Sekreter  im.  Di  nav  kar  û  bare siyasî  de  ez  hem  siyaseta  Ermenistane  hîn  dibim  û hem  di  mijaren  wek  polîtîka  û  civak  de  lekolînan çedikim. 

Ligor  min  xwendina  zaroken  Kurd  û  bitaybetîjî zaroken  keç  pirr  girîng  e.  Di  heman  deme  de  lazime ku  em  xwe  bixwe,  xwe  peş  bixînin.  Gerek  em  nebejin  ku  em  jin  in  û  malbat  nahele  em  bixwînin.  Pewîste  em  jî  di  xwendin,  peşketin  û  xwe  peşxistine de  bi  İsrar  bin.  Le  mixabin  di  qerna  21. an  de  jî  em vvekjin  hîna  bi  heman  pirsgirekan  re  rû  bi  rû  ne. 
Mînak  ji  bo  ku  ez  beşa  sosyolojiye  bixwînim  û  biqedînim,  pevvîst  bû  ez  her  keseke  re  direvvan  bikim û  gotinen  nerast  bînim  ziman.  Ji  ber  ku  ger  di  destpeke  de  bizanîbana  ku  ez  ve  beşe  dixwînim  we  qet nehiştibana  ez  bixwînim.  Ger  ez  îro  di  ve  aste deme,  ji  ber  ku  xeyale  min  e  xwe  peşxistine  hebûn û  min  ji  bo  bi  cih  anîna  wan  xeyalan  her  tişt  kir.  Ji bo  mirov  xeyalen  xwe  pek  bîne,  lazime  zedetir  bixebite.  Ji  vir  şûnde  jî  eze  ji  bo  civaka  xwe  bixebitim û  li  ser  rastiya  jin  li  Kurdistane,  rastiya  qehrimantiya jina  Kurd  lekolînen  xwe  peş  bixînim.  Ez  dixwazim sosyolojiya  civaka  Kurd  baş  tebigihejim  û  fem bikim,  ji  bo  ve  jî  pevvîste  ez  hîn  zedetir  lehorbûnen xwe  peşbixînim. 

Di  nav  civaka  Ermenî  de  tene  dibejin  bila  keçen me  bixwenin  û  ger  piştî  xwendine  karek  jîji  xwera dîtin  bes  e.  Ji  ber  ku  jinen  Ermenî  bavvariya  wan  a bi  mer  gelek  e  û  qîmete  mer  gelekî  zede  ye.  A  rast legera  azadiya  jine  di  nav  wan  de  gelek  levvaz  e.  Ev jî  te  vvateya  ji  xwe  ne  bavver  kirin  e. 

Gelo  sedemen  zû  zevvicandina  zaroken  keç  û kur  di  nav  civaka  me  a  Ezîdî  de  çiye  û  çima  zaroken keç  nadin  xwendin? 

Min  bere  yekem  sedema  ve  yeke  nexwende bûna  civaka  Kurd  digirt  dest,  min  digot  ji  bo  ve  yeke wiha  zû  zarokan  dizevvicînin.  Le  dema  ku  ez  hîn zede  li  ser  van  mijaran  fikirîm,  min  dît  ku  ne  vvisan e  û  armanca  wan  zû  sere  zarokan  giredan  e.  Feraseta  bila  keç  biçûk  bizevvicin  da  ku  bi  tu  xurten  din, xurten  biyanî  re  tekiliya  daneynin  û  di  temene biçûk  de  zilam  çavvan  xwest  bila  vvisan  rabike,  li  peş ,  e.  Nezikatiyek  din  jî  ev  e  ku  zaroka  keç  dema  biçûk bizevvice  çetir  d  i  kare  bi  xwesî  û  xweziye  xwe  re  li hev  bike.  Helbet  ez  ve  zîhniyete  şaş  dibînim  û  zirarek  mezin  dide  jin  e.  Tirsa  civaka  me  ya  Ezîdî  ev  e ku  zaroken  wan  çanda  xwe  ji  bîr  bikin,  dest  ji  çanda xwe  berdin.  Le  nizanin  ka  wiha  jî zirarek  çawa  didin civaka  xwe.  Em  du  malbaten  Ezîdî  di  nav  200  malen Ermenî  de  man,  me  ne  ziman,  ne  jî  çanda  xwe  ji  bîr bir.  Li  wir  a  girîng  ev  bû  ku  her  kes  bi  hürmet  nezî çand,  ziman  û  dîne  hev  dibû.  Di  nav  civaka  me  de bi  nave  parastina  çand  û  zimane  xwe  gelek  şaşiyen mezin  ten  kirin.  Zevvicandina  zarokek  keç  yen temen  15  û  16  di  bin  nave  parastina  çand  û  ziman de  we  tu  caran  neye  pejirandin.  Zarokek  di  vî  te- 


menî  de  çawa  dikare  bibe  dayîk,  zarok  xwedî  bike û  maleke  bireve  bibe.  Banga  min  ji  hemû  civaka  me a  Ezîdî  heye,  bila  zarok  bixwînin  û  xwe  peşbixînin, bibin  kesen  kerhatî  ji  civaka  xwe  re. 

Gelo  di  sere  we  de  profîla  jineke  çavvan  heye  û hûn  dixwazin  vir  şûnde  çibikin? 

Bere  dema  ji  min  re  qala  azadiye,  an  jî  qala  azadiya  jine  bikirana,  dibe  ku  min  tiştek  je  fem  nekiriba.  Min  vvateya  rastîn  a  azadiye  nedizanî.  Ji  ber ku  ligor  zanebûna  min  ya  bere,  ger  mal  û  pere mirov  heba  mirov  azad  bû.  Bi  kinahî  min  azadî  di vvateya  we  a  rast  de  fem  nekiribû,  le  dema  mirov fem  kir  jî  ne  pekane  ku  dest  je  berde.  Le  ez  niha  baş te  digihim  ku  azadî  xwe  ji  nû  de  xuliqandin  e. 

Di  encama  tekoşîneke  be  ravvest  de  min  dest  bi dibistane  kir  û  bi  teybetîjî  min  pirtûken  birez  Ebdullah  Ocelan  xwendin  û  li  ser  pirsa  jîn,  azadiya  jin, azadiya  vvelat  û  azadiya  civake,  hîn  zedetir  jî  li  ser rastiya  civakî  a  Kurd  kûr  bûm.  Min  we  deme  zanî ku  azadî  tiştek  din  e.  Bi  teybetî  jî  ji  bo  jine  azadî  te vvateyeke  din.  Azadî  ne  tene  ew  e  ku  ez  li  nav  civate runem  û  cigareya  xwe  vexwim  û  bibejim  ka  lazime ez  çawa  li  xwe  bikim  û  linge  xwe  bavem  ser  hev.  Ez te  giham  ku  azadî  di  fikir  de  dest  pe  dike.  Û  min  dît ku  azadî  ji  bo  jine  te  vvateya  xwedî  li  xwe,  diroka xwe  û  li  çanda  xwe  derketin  e.  Ji  ber  ku  em  jin  temsila  tevahiya  jiyane  dikin.  Dema  ez  dibejim,  'Jin Jiyan  Azadî'  we  wexte  ez  xwe  hîs  dikim  û  ez  pe  dihesim  ku  edî  xwedî  nasname  me  û  ez  edî  ne  namusa  tu  kesî  me,  xwedî  vîna  azad  im. 

Begoman  ji  bo  ku  mirov  hemû  xeyalen  xwe  pek bîne,  lazime  bera  xwe  bide  vvelat.  Ez  dixwazim  demeke  kin  de  bera  xwe  bidim  vvelate  Ezdîxane,  rojava  û  biçim  Şengal  e.  Ez  dixwazim  herim  şervanen azadiya  Kurdistane, , jinen  YJA  Star  û  YPJ  û  bi  teybetî jî  gele  me  bibînim  ka  jiyana  wan  çavvan  e  û  ji  nez de  bişopînim. 

Di  ve  navbere  de  ez  dixwazim  behsa  bîranîneke xwe  bikim.  Bere  ve  bi  se  salan,  ji  bo  cara  ewil  ez  beştarî  meşek  a  8  Adare  dibûm.  Ji  bo  amadekariyen belavok  û  pankartan  hevalen  jin  xwestin  ku  ez  arikariya  wan  bikim.  Ji  min  hat  xwestin  ku  ez  nivîsen bi  kurmancî  vvergerînim  bi  zimane  Ermenî.  Dema ku  min  nivîsen  wek  'Jin  Jiyan  Azadî',  'Em  ne  namusa tu  kesîne'  û  bila  kes  deste  xwe  d  i  rejî  jine  neke',  dît, ez  şaşmayî  mam.  Ji  ber  ku  bere  ve  8  Adare  hertim bi  ger  û  geşt,  çûna  resturanta  û  yan  jî  bi  hezkiriye xwe  re  dem  derbas  kirin,  dihat  bihorîn,  le  cara  ewil bû  ku  jin  ve  8  Adare  bi  coşa  serhildane  pîrov  bikirana.  Û  ve  yeke  jî  heyecanek  mezin  bi  min  re  dabû awa  kirin.  Pişt  re  ji  min  hat  xwestin  ku  belavoke  jî ez  bixwînim  û  heya  min  belavok  qedan  jî  min  tiştek je  fem  nekir.  Ji  ber  ku  hemû  hevok  û  peyven  di  ve belavoke  de  derbas  dibûn,  ji  bo  min  biyanî  bûn. 
Bersiven  li  hembere  her  pirs  û  meraqa  min  a  ku  hevalen  jin  didan,  ez  zedetir  matmayî  dihîştim.  Min belavok  bi  çend  hevalen  xwe  re  jî  parvve  kir,  le  wan jî  wek  min  tiştek  je  dernexist  û  matmayî  mabûn.  Le paşe  min  naveroka  belavoke  qasî  ku  hevalen  jin  yen li  cihe  çalakî  ez  pe  agahdar  kiribûm,  min  jî  da  wan û  wan  bi  gotina:  'bi  rastî  hûn  jinen  Kurd  gelekî  peş de  diçin.  Sedema  ve  jî  ev  e  ku  edî  gele  Kurd  û  bi  teybetîjî  jina  Kurd  xwedî  fikir  û  hez  e/ 

Di  dawiye  de  ger  gotinek  we  hebe,  em  bigirin? 

Eze  di  davviye  de  dîsan  bejim  'Jin  Jiyan  Azadî.'  Ji ber  ku  pevvîste  ev  dirûşm  bibe  sonda  me.  Ez  di  davviye  de  dibejim,  zilam  çi  bikin  bila  bikin  ev  e  nekarin  li  peşiya  me  bibin  asteng.  Jin  ve  bi  ser  kevin  û eme  jiyana  zilaman  jî  azad  bikin.  Min  sond  xwariye, eze  li  pey  xeyalen  xwe  de  biçem,  heya  ku  ez  negehejim  xeyalen  xwe  eze  nesekinim. 
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Jineke  li  pey  heqîqete: 

‘Asya  Yükse  C 


Hevseroka  Meclîsa  Gel  a  Cizîre  Asya  Yüksel ku  79  rojan  li  Cizîre  li  dijî  erîşen  qirkirine got  'berxwedan  jiyane'  û  berxwe  da,  bi jiyan  û  hem  jî  bi  tekoşîna  xwe  bû  sembola  berxwedane.  Li  dijî  ve  hovîtiya  devvlee  bi  heman  beyî guman,  berxwedana  xwe  meşand  û  ji  bo  civvanen ku  li  ber  çaven  we  dibûn  hedefa  devvlete,  digot  'ez jî dayikekim,  ez  nekarim  zaroken  xwe  bihelim'  heta davviye  piştgirî  daye. 

Asya  dayika  2  zarokan  bû  û  tekoşîna  xwe  ya  li  dijî zîhniyeta  serdest  ya  feodal  bi  xebaten  siyasî  re  kir yek  û  herî  dawî  peyvvira  Hevserokatiya  Meclîsa  Gel a  Cizîre  meşand  û  di  seransere  jiyana  xwe  de  li  pey heqîqete  çû.  Asyaye  di  seransere  jiyana  xwe  de  eş avet  dile  xwe  û  bi  berxwedane  ji  ve  cîhane  koç  kir. 
Di  seransere  berxwedana  xwe  de  digot  'ez  dayika Jiyan  û  Şivanim,  hemû  zaroken  vir  Jiyan  û  Şivanin.' 

Asyaye  22  sal  bere  hevsere  xwe  di  qezaya  trafîke dewindakirû  piştî  ve  tekoşîna  we  ya  li  dijî  nezîkatiya  serdest  ya  civake  dest  pe  dike.  Li  dijî  zextan  tekoşîna  azadiya  jine  esas  digire  û  dibej  ew  wekjinek cihe  we  nava  siyaseta  Kurd  e  û  di  2000'î de  di  xebaten  siyasî  de  girt.  Di  xebatan  de  bi  rûketiyaniya  xwe dihat  zanîn.  Herî  dawî salek  bere  wek  Hevserokatiya Meclîsa  Gel  a  Cizîre  hat  hilbijartin. 

'Asya  min  a  melek' 

Dayika  we  Emîneye  diyar  kir  ku  ti  carî  Asyaye dile  we  ne  eşandiye  û  got:  "Min  jî  ti  car  dile  we neeşand.  Asya  min  wek  melekeke  bû.  Heta  gihişt şehadete  sere  min  nexist  ber  min.  Ez  bi  kesayet  û tekoşîn  we  serbilind  bûm.  Hezkirin  û  rezdariya navbera  me  ti  car  neqedya.  Li  hemberî  hemû  kesî wisa  bû.  Her  kesîje  hez  dikir.  " 

Emîneye  di  berdevvamiya  axaftina  xwe  de  wiha got:  "Piştî  Asyaye  di  tekoşîna  azadiya  Kurd  de  cih girt  şûnde,  li  cem  me  nirxa  we  zede  bû.  Bi  kesayeta 


xwe  ya  vvelatparez  tekoşîn  meşand.  Ji  bo  xaka  xwe rojeke  nesekinî.  Mala  xwe  jibîr  kir.  Her  tim  beşdarî xebatan  dibû.  Demek  d  i  re  j  ji  ber  xebatan  nehat male.  Ez  le  geriyam.min  got  ti  naye,  got  daye  reya ez  pe  de  diçim,  ji  reya  ku  ez  tem  gel  te  pîroztire." 

'Em  çi  bibin  bila  bibin xemgîn  nebin' 

Emîneye  got  herî  dawî  di  bodromen  hovîtiye  de bi  telefone  axivîne  û  got:  "Got  li  cem  me  birîndar hene.  Min  got  ti  çi  xwarine  didî  birîndaran.  Got şorbe  dide  birîndaran.  Got  hinek  hevalen  wan  bi giranî  birîndar  bûne,  le  bi  derfeten  xwe  li  wan  dinerin.  Piştî  ji  bodrome  derket  şûnde  me  hefteyeke  agahî  je  negirt.  Hefteyek  şûnde  me  xwe gîhande.  Got  em  başin.  Ji  min  re  got  'daye  ya  eme bimirin,  yan  jî  eme  ben  girtin.  Çi  bi  me  were  bila were  xwe  xemgîn  neke.  Zaroken  min  emanete  te ne.  Baş  li  wan  binerin." 

'Piştî  birayâ  xwe./ 

Emîneye  diyar  kir  ku  di  1995'an  de  biraye  we Necmetîn  Urun  jî  ji  aliye  devvlete  ve  hatiye  qetilkirin  û  got:  "Min  û  keça  xwe  dest  ji  tekoşîne  berneda.Di  salen  2000'î  de  bi  vekirina  DEHAP'e  re  li Qilabane  dset  bi  tekoşîna  siyasî  kir.  Ev  15-16  sal bû  fedekarî  dikir." 

'Bila  ji  bo  Asya  min  soza  min  be' 

Emîneye  diyar  kir  ku  ew  soz  dide  keça  xwe,  heta temene  we  ter  bike,  we  heta  Evvropaye  biçe  û  hesabe  keça  xwe  bipirse.  Emîneye  wiha  got:  "Ez  bi keça  xwe  serbilindim.  Dile  min  şevvitî.  Ez  ji  doza  keça xwe  dest  bernadim."  Jinha/Şirnex 


'Ti  bo  jin  bihezbin  şer  dikim' 


Keça  Asya  Yüksel  ya  ku  li  gel civvanan  tevlîbedavviye bûyî  Jiyan  Yüksel  a  ku ji  aliye  we  ve  weke  'Meleka min'  dihat  zanîn  dayîka  xwe vegot.  Jiyan  da  zanîn  ku  dayika  we  ji  dayiktiye  zedetir ji  bo  we  weke  hevalan  bû  û wiha  domand:  "Ew  hemû tişten  min  bû...  Ew  bav, dayik,  hevala  minbû.  Dema  ku li  gel  dipeyîvîm  min  hîn  baştir xwe  danî  ziman.  Heya  10  şaliye  em bi  hev  re  bûn.  Paşe  ez  çum  gel  mamen xwe.  Le  her  navberen  havîne  em  li  gel  hevbûn/ Jiyan  destnîşan  kir  ku  dayika  we  Asya  jinek  bihezbû  û  wiha  berdevvam  kir:  "Dayika  min  jinek  bihezbû.  Dixwest  ez  jî  bihezbim.  Ji  bo  min  digot;  'Ez  ji bo  te  şer  dikim.  Ji  bo  jinen  weke  te  bihezbin  şer dikim/  Ez  pir  bi  metirsîbûm  ku  dayika  xwe  nabînim. 
Dema  di  jerzemîne  debû  ji  bo  min  soz  da  ku  de  car- din  be.  Ez  bavverim  bedena  we  şevvitîbû,  dibe  ku dema  de  derketiba  lexistibûn.  Le  dibe  ku  hevvilda soza  xwe  bîne  cîh  le  nehat.  Niha  di  hindire  min  de valehiyek  mezin  heye  û  kes  nîne  cihe  we  dagire.  Ez 


edî  denge  we  nabihîsim,  ez  edî behna  we  nagirim.  Ez  hîna  bawernakim  dayika  min  jiyana  xwe  jidest  daye. 
Behna  dayika  min  gelek xweşbû.  Bedena  we weke  pembûyanbû.  Dayika  min  pir  ji  ken  hezdikir.  Di  demen  herî  bihers de  jî  dikeniya.  Herî  zede  jî denge  kene  we  di  guhe  min dene.  Ji  mirovan  hezdikir.  Herî zede  jîji  civvanan  pir  hez  dikir." 
Jiyan  bilev  kir  ku  we  meha  îlone  9 
rojen  qedexeya  derketina  kolanan  li  Cizîre  hatî îlankirin  de  gelek  beriya  dayika  xwe  dikir  û  wiha  dom kir:  "Min  dizanî  dayika  min  dibin  wî  agirî  dene.  Le  di heman  deme  de  min  dizanî  heze  dide  wan  civvanen li  we,  bi  ve  jî  serbilindbûm.  Kes  nikare  cihe  dayika min  bigire.  Carnan  jî  dibejim  xwezî  ez  bi  dayika  xwe re  evqas  başnebama.  Zarokatiya  min  bi  dayika  min re  li  Qilabane  derbasbû.  Di  her  keliye  de  dayika  min te  bîra  min.  Li  her  devera  dinerim  we  dibînim.  Weke min  soz  dayî  dayika  xwe  eze  bihez  bisekinim.  Eze bibim  vveledek  li  gorî  we." 


ZEYNEP  ERDEM 


‘Berxwedan  Jiyane’ 


24e  Tîrmeha  2015’an  Dewleta  Tirk  û Hikûmeta  AKPe  biryara  qirkirina 
Kurdan  da.  Çawa  ku  li  Dersim  e  ji  erd û  esman  ve  erîşen  qirkirine  pek  anîn,  li  Mereşe û  gelek  dem  û  cîhen  cüda  de  komkujî  li  ser Kurdan  pek  anîn.  Xwestin  bi  van  erîşan  beşeke mezin  ya  Kurdan  bi  komkujiyan  ji  hole  rakin û  serî  li  yen  mayî  jî  bitewînin,  be  îrade  bikin  û teslîm  bigrin. 

Xwestin  çanda  berxwedane  ku  bi  derketina Tevgera  Azadiya  Kurdistane  re  geş  bûye  û  li hemû  Kurdistane  ji  7  heya  70 ’î  belav  bûye  biqedînin,  tek  bibin.  Amadekariyen  wan  gelek  berfereh  bûn  û  her  tişt  fikirîbûn.  Ji  her  alî  ve  bi berferehî  planen  xwe  yen  qirej  xistin  meriyete. 
Despeke  zexta  herî  mezin  bi  pergala  Imarlî  li  dijî Rebere  Gele  Kurd  Abdullah  Ocalan  dan  despekirin.  Piştî  ku  dehan  caran  şandeyen  dewlet  e  û yen  HDP  e  çûn  Imrali  di  encama  hewldanen Reber  Apo  de  heviyen  aşitiye  şîn  bûn.  Hem  di civaka  Tirk  ya  ku  bi  salan  e  li  ser  siyaseta  şer  û xwîne  hatibû  motîvekirin  hem  jî  di  civaka  Kurd a  ku  di  şere  çil  salen  dawî  de  rastî  pekanînen  herî qiren  yen  dewlete  hatibû  de  heviyen  çareseriyek aştiyane  afrand.  Heviyen  jiyana  hevbeş  a  gelan û  aştiye  bi  hewldanen  Ocalan  hate  avakirin.  Di serî  de  li  ser  Ocalan  tecrîda  girangirî  dan  destperkirin.  Bi  we  ve  giredayî  AKP-Dewleta  Tirk bi  hemu  heza  xwe  ji  hewayî  û  bejayî  ve  erişi  Kurdistane  kir.  Li  hemberî  erişan  Farqîn,  Cizîr,  Silopya,  Sur,  Gever  û  herî  dawî  jî  Nisebîn  û  Şirnex bûn  qaden  berxwedane.  Dewleta  Tirk  tevî  arteşa  xwe  bi  hemû  heza  xwe  ji  bo  fetisandina  daxwaze  gel  yen  Reveberiyen  Xweser  eriş  kir  û  hîna jî  dike.  Qesra  Erdoğan  bi  ser  qaden  berxwedane de  zilma  xwe  barand..  Tevî  ku  seferen  ji  nüve fethe  da  destpekirin  jî  le  li  hemberî  xwe  berxwedanek  be  hempa  dît. 

Her  çiqas  tirsa  dewleta  Tirk  ji  çanda  berxwedane  ya  li  Kurdistane  hateye  avakirin  hebû  jî  ne li  bende  bû  ku  ji  heftan  heya  hefteyî  Kurd  li  dijî arteşa  dagirker  be  tirs  rabe  ser  piya  li  ber  xwe bide  û  nehele  çeteyen  AKPe  li  Kurdistane  nefese  bistîne. 

Pewîste  peşî  em  nirxen  heza  berxwedane  di gele  Kurd  de  daye  avakirin  bi  bîr  bixin.  Gele Kurd  bi  salan  bu  şopdaren  milîtanen  Partiya Karkeren  Kurdistan  PKKe  ku  di  be  derfetiye de  derfeten  azadiye  dan  avakirin.  Yek  ji  wan  kelehen  berxwedane  ku  ji  be  derfetiye  derfeteke mezin  da  avakirin  zindana  Amede  bû.  Di  salen 
1980  de  berxwedana  mîlîtanen  PKKe  li  dijî 
zilma  dewleta  Tirk  rastiyeke  wisa  ava  kir  ku  gele Kurd  kete  ferqa  heza  xwe.  Herwiha  berxwedana  zindana  Amede  destnîşan  kir  ku  di  her şert  û  mercî  de  dikare  derfeten  parastina  nîrxen xwe  biafrîne.  Ji  bo  ve  tene  yek  tişt  lazime  ew  jî ji  bo  jiyaneke  bi  rûmet  berdelen  herî  giran  dayina  ber  çavane.  Di  zindana  Amad  e  de  Mazlum Doqan  got:  °Berxwedan  jiyane”.  Diruşma  berxwedan  jiyane  bu  şewaze  jiyana  milîtanen  PKK. 
Mazlum  Doğan  jî  bu  xeta  jiyane  li  Kurdistane. 
Kîjan  deme  nezikatiyen  teslimgirtine  peş  ket xeta  sereke  ya  jiyane  bû  Mazlum  Doğa,  pivana jiyane  bû  ew.  Li  Kurdistane  ti  kesî  ji  xwere  heq nedît  ku  beje  ma  ew  tişt  ji  deste  min  naye  ez  çibikim.  Her  kesî  li  hember  zor  û  zahmetiye  got: Berxwedan  Jiyane.  Ü  bi  ve  diruşme  derfeten  ji¬ 


yana  bi  rûmet  dan  avakirin. 

Be  guman  aliyekî  din  yen  ve  berxwedane  jî ew  e  ku  jinan  di  bereya  peş  de  cîhe  xwe  girt.  Di berxwedana  qaden  xweser  de  jinan  renge  xwe dan  barxwedane  weke  di  dîroka  çil  salî  ya  tevgera  azadiye  de  dîsa  bi  zanebûna  bi  role  xwe rabûn.  Jinan  li  dijî  ve  wahşeta  Dewleta  Tirk  bi biryardarî  di  berxwedane  de  cîhe  xwe  girtin.  Ji xwe  re  Sakine  Cansiz  û  berxwedana  we  minak girtin.  Jin  bûn  şopdaren  heqîqete  ku  ew  jî  encax bi  berdelen  giran  avakirina  jiyaneke  azade. 

Erîşen  qirkirine  yen  çeteyen  AKPe  li  Kurdistane  re  li  peşiya  berxwedana  ku  xwe  dispere  ve mirasa  me  behs  kir  vekiriye.  Ve  berxwedane  di eynî  deme  de  mîlîtanen  peşeng  dan  avakirin.  Pakize  Nayir,  Seve  Demîr  û  Fatma  Oyar  bi  cesareteke  mezin  li  Slopî  di  qada  berxwedane  de  man û  bi  gel  re  heta  dawî  li  berxwe  dan. 

Li  Cizîre  Mehmet  Tunç  got;  Me  çog  nedan erde,  em  li  berxwe  didin,  bi  me  serbilindbin. 
Ev  axaftin  ji  bo  gele  Kurd  bû  manifestoya  jiyana  bi  rûmet.  Peşenge  berxwedane  Mehmet Tunç  ev  axaftin  di  deme  şer  ya  herî  dijwar  de  li Cizîra  Botan  kir. 

Hevseroka  Meclîsa  Gel  a  Cizîre  Asya  Yüksel ku  dayika  du  zarokan  bû  heta  dawî  li  Cizîra Botan  ma  û  bi  chvanan  re  tevlî  berxwedane  bu. 
Di  bodrumen  berxwedane  de  ciwanen  li  der  û dora  xwe  tene  nehîşt.  Li  wan  xwedî  derket,  bi wan  re  ma.  Asya  bu  sembola  serhildane.  Li  mirasa  berxwedane  ya  gele  Kurd  xelekeke  din  ya  bi rûmet  zedekir.  De  û  bave  we,  keça  we  Jiyan  û hemû  gele  Kurd  bi  we  serbilindin.  Asya  mirateyeke  mezin  li  pey  xwe  hişt. 

Van  mînaken  ku  di  ve  deme  de  derketin  peş hevîyen  dijmine  gele  Kurd  yen  tekbirin  û  teslîmgirtine  li  Kurdistane  hihveşandin.  Li  hember  ve berxwedane  hezen  taybet  en  Arteşa  Tirk  hem di  ware  pîskolojîk  de  hem  di  ware  leşkerî  de  li hember  gele  Kurd  û  ve  îradeya  ji  pola  tek  çun. 

Ji  ber  we  jî  ve  tekçuna  çeteyen  AKPe  li  Kurdistane  û  berxwedana  gele  Kurd,  jin  û  chvanen Kurdan  cîhan  matmayî  hîşt.  Em  li  bajaren  bi tanq  û  topan  hatine  hihveşandin  mezedikin  dimenen  şere  cîhane  tîne  bîra  mirovan.  Li  qaden berxwedane  kevir  li  ser  kevir  nehîştine.  Erdnîgariya  Kurdistane  bi  tang  û  topan  guhertine. 
Le  di  bin  van  xirbeyan  de  îradeyeke  wisa  li  ser lingan  maye  ku  arteşa  Tirk,  çeteyen  AKPe aniye  ser  çogan. 

Wekî  Hevseroke  Meclîsa  Gel  a  Cizîre  Mehmet  Tunç  gotiye,  nikarîbûn  Gele  Kurd  bînin  ser çogan.  Di  şexse  Mehmed,  Pakize  û  Asya’yan  de gele  Kurd  xeyalen  dijmin  yen  teslimgirtine  tek birin.  Careke  din  çanda  cberxwedan  jiyane’  kete meriyete.  Li  hember  zilma  dijmin  careke  din  îradeyeke  ji  pola  rabû  û  li  berxwe  da. 

Ve  çare  demsala  zivistane  kete  navbera  gerîllayen  tevgera  azadiye  û  gele  Kurd. 

Niha  jî  bihar  hat,  gele  Kurd  teslîm  nebû,  berxwedana  zivistana  dur  û  direj  miraseke  giranbuha ya  bexwedane  da  avakirin.  Berxwedana  qaden xweser  didome. 

Edî  sonda  her  ferdeki  Kurd  ew  e  ku  ala  berxwedane  ya  Mehmet  Tunçan,  Pakize  Nayiran  û Asya  Yukselan  bilind  bikin  û  bibin  serkeftine  ye. 


12 


Hezîran  201  6 


Nevvaya  Jin 


lekolîn 


Helbestvan  û  dîroknasa  Kurd 


{RJ 


£ 

r 


ı4 


tine  axe)  de  hej  di  44  saliya  xwe  de  jiyana  xwe  ji dest  dide.  Piştî  Mestûre  jiyana  xwe  ji  dest  dide,  di sala  1925'an  de  li  Tehrane  pirtûka  bi  nave  "  Dîwanî  Mah  Şeref  Xanimî  Kurdistanî"  hat  çapkirin. 


Sterka  helbestan 


Ji  bo  we  digotin  sterka  helbestvanan.  Mestûre kevneşopiya  gele  xwe  baş  dide  xuyakirin  û  şewaza  helbestan  baş  fern  dikir.  Di  nivîsen  we  de sadebûn  hebû.  Her  wiha  behsa  evin  û  hezkirine dikir.  Şevvazek  xwe  a  cüda  hebû  û  ev  şevvez  di helbesten  xwe  de  bikartanî.  Di  pirtûken  xwe  de zimane  Mestûre  pirr  devvlemend  e.  Mînak dema  di  tasvvîra  xeyalan  de  ji  bo  wan  bîne  rewşa sembola  çawan  evin  û  azadiye  bi  zimaneke  balkeş  bikar  tîne. 

Di  1967'an  de  di  kovara  'Reş  û  Spî'  ya  li  îrane hate  weşandin  de  Mah  Şeref  Xanim  bi  awayekî  ku di  lîteratura  Kurd  û  Persan  de  jina  herî  navdar  a helbestvan  e  hate  nasandin.  Pismame  Mestûre, Mîrza  Ekber  Sadiq  di  pirtûka  xwe  ya  'Hadîgeyî  Nasîriye'  de  dibeje  ku  Mestûre  20  hezar  beyt  nivîsin e.  le  ev  di  nava  deme  de  wenda  bûne.  Di  sala 1925'e  de  2  hezar  beyta  ku  bi  farsî  hatibû  nivîsin a  Mah  Şeref  Xanime  li  Tehrane  hate  vveşandin. 
Mestûre  gelek  nivîsen  xwe  bi  zaravaya  narîn  a  Goranî  ku  li  Sine  û  Silemaniye  jî  te  bikaranîn,  nivîsiye. 


Mînakekdin  ji  helbesta  Mestûre  Erdelanî: 


Ji  bilî  ser  tekiliya  wî  min  owir  tüne  ye jixwe  ji  bilî  wî  min  fi  kar  tüne  ye her  çiqas  henaseya  min  ne  li  bîra  min  be , ji  wî  û  min 

Ji  bilî  henaseya  sar  min  bîranîn  tüne  ye bextewar  im  li  ber  dûrbûna ji  bejna  wî  ya  be  d  e  w 
Ji  bilî xema  wî  qet  min  xemgînî  tüne  ye 


Hin  berhemen  we  yen  ten  zanîn  wiha  ne: 


-Dîroka  Erdelan  (Ta'rikh-i  Ardalan)  bi  zimane Farsî  hatiye  nivîsîn. 


-Hervveha  pirtûkek  olîjî  amade  dike  ku  di  derbare  "Şerîeta  îslame"  de  ye.  Pirtûken  we  nîşaneya  lehûrbûn  û  kûrbûna  we  ya  di  derbare  ol  û dîroke  de  dide  nîşandayîn.  We  bi  xwe  "12  ilm qedandiye". 


-Dîwana  helbestan  ku  bi  zimane  Farsî  hatiye  nivîsîn  û  ji  du  hezar  beytan  pek  te. 


-Ramanen  Mestûre:  Ev  pirtûk  ku  tezek  biçûk  a ramanen  Mestûre  di  derbare  bavveriya  şafî  deye. 
Mirov  dikare  pirr  eşkere  ve  yeke  bibeje  ku  di  nav jinan  de  keseke  wek  we  wiha  agahî  di  ve  mijare de  berhev  nekirin  e. 


Gelek  nivîskar  û  helbestvanan jâ  îlham  digirin 

Mestûre  xwedî  kesayetek  mezin  û  helbestvan bû.  Bi  helbestvanî  û  hunera  xwe  a  di  nivîskariya dîroke  de  dihat  nasîn.  Di  demen  ku  hîn  Xosro  dijiya,  gelek  helbestvan  û  zana  li  dîvvana  wan  kom dibûn  û  nîqaşen  vvejeyî,  felsefîk  û  İlmî  didan  meşandin.  Di  wan  civatan  de  Mestûre  xwedî  ciheke cüda  bû.  Ji  ber  kesayeta  xwe  a  zana,  gelek  helbestvan  û  nivîskaran  di  berhemen  xwe  de  qala  we jina  bi  nav  û  deng  kirine.  Her  wiha  gelek  nivîskar û  helbestvan  ji  ve  jina  zana  îlham  girtiye.  Ne  tene dîroknasa  Kurdistane,  di  heman  deme  de  yekemîn  dîroknasa  rojhelata  navîn  e. 

Mestûre  û  helbest 

Baş  te  zanîn  ku  gelek  helbesten  Mestûre  Erdelanî  heya  roja  me  ya  îro  negihane.  Dîvvana  we  bi du  zimanen  Farsî  û  Kurdî  hatiye  nivîsîn.  Gelek  helbesten  we  bi  zimane  Farsî  ne  û  di  hela  bikaranîna zimane  helbestan  de  xwedî  stîleke  cihe  ye.  Di beşa  dawî  a  dîvvana  we  de  ku  bi  zimane  Kurdî  hatiye  nivîsîn,  10  beyt,  9  helbest  û  3  benden  ji  çar rezan  pek  hatî,  cih  digire. 

Di  hin  helbesten  xwe  de  behsa  evîna  xwe  dike û  heskirina  xwe  a  bi  Xosro  re  tîne  ziman.  Di  gelek helbesten  xwe  de  jî  gazinca  ji  deme  dike  û  ji  revvşa ku  di  nav  deye  bezar  û  bi  gazine.  Bi  taybetî  di  helbesten  xwe  de  behsa  bajare  xwe  Sine  dike  ku  hesreta  we  dikşîne.  Yek  ji  helbesta  we  ku  di  nav helbesten  we  de  a  here  ber  bi  çav  e  û  ligor  dema xwe  bandorek  mezin  di  qada  vvejeye  de  çekiriye, helbesta  ku  ji  helbestvan  Nalî  re  nivisiye  ye.  Helbesta  ku  ji  helbestvan  Nalî  re  dinivîse  û  di  nav  de gelek  rexneyan  jî  digire,  ev  e: 

Nalî  Cafe  nî,  Nalî  Cafe  nî 
Çeş  waçûn  w  e  t  o  ke  Cafe  nî 
Ba  şermesar  ney  dinyay  be  to 
Her  îne  be  sen  Mestûre  pey  to!.. 

Beytek  din  a  Mestûre  Erdelanî: 

Min  ew  jinem  ke  le  pakî  le  serûy  hemîwan  im , Le  hemû  xele  jinan  de  niye  kes  hawşan  im: 

Le  jer  serwenekem  de  sereke  hejay  tac, 

Belam  le  zebrî zeman  wa  qetîsî  dewran  im. [2] 

Mestûre  di  tevahiya  jiyana  xwe  de  20  hezar beytan  bi  zimane  Farsî  dinivîsîne.  Gelek  helbest  û beyten  ku  Mestûre  Erdalanî  nîvisîne  bi  sedema pirsgirek  û  qeyranen  di  nav  mîrektiya  Erdelan  de vvinda  bûne  û  ne  gihane  roja  me  ya  îro.  Mah  Şeref Xanim  (Mestûre  Erdelanî)  di  sala  1847'an  (ku  li gelek  cihan  de  jî  1948  derbas  dibe  û  te  gotin  ku  li senendece  çûye  ser  dilovaniya  xwe  û  li  wir  sipar- 


•  Lekolîn:  Lîlyan  Çiya 

Mahşeref  Xan  an  jî  nave  we  ye  din  ku wek  Mestûre  Erdelan  te  nasîn,  helbestvan,  nivîskar  û  dîroknas  e.  Ew  di sala  1805'an  li  bajare  îrane  Senendece  te  dinya ye.  Mestûre  di  malbateke  xwedî  prenstiya  Erdelan ku  li  Senendece  ne,  mezin  dibe.  Zimane  Kurdî, Farsî  û  Erebî  li  gel  bave  xwe  Ebu  El  Hesen  bege  qadirî  fer  dibe.  Hevsere  we  Xosro  xane  Erdelan  hakime  we  dere  bûye  û  bi  mirina  wî  re  mîrtiya Erdelan  dikeve  deste  qaçar  an.  Bi  erîşen  servveriya qaçar  re  yen  di  qerna  19. an  de  a  bi  ser  mîrtiya  Erdelan,  Mestûre  tevî  malbata  xwe  koçe  Silemanî dike  û  li  gel  mîrtiya  baban  bi  cih  dibin.  Lawe  we Riza  Qolî  Xan  ku  xelefe  bave  xwe  Xosro  xane  Erdelanî  bû,  te  girtin  û  wî  tavejin  zîndane.  Derveye nivîsen  Mestûre  yen  dîrokî  û  mezhebî,  gelek  helbesten  Kurdî  û  Farsî  jî  li  pey  xwe  hîştine. 

Mahşeref  Xan  jineke  w£rek  û  zana  bû 

Mah  Şeref  Xan  an  jî  Mestûre  Erdelanî  di  sala 1805'an  de  di  dema  hikûmeta  îmamollah  Xan  Welî ye  Erdelanî  de  di  nav  malbateke  xwedî  çanda  Qadirî li  Senendece  te  dinya  ye.  Ev  dîroknas  û  helbestvana Kurd  ku  bi  nave  (Mestûre)  hatîye  naskirin;  ew  e  ev nav  bi  xwe  hilbijartiye  û  weke  navekî  helbestî  bikaranî ye.  Mestûre  bi  detsnivîsa  xwe  a  pirr  bedevv,  bi helbest,  zanîn  û  zîrektiya  xwe  dihate  nasîn.  Mestûrre  berevajî  kevneşopiyen  dîrokî  û  dema  di  nav de  dijiya,  ji  bo  xwendin  û  bigihîje  jiyaneke  baştir,  di heman  deme  de  be  ku  ferq bexin  ku  ew  jin  e,  dihelin  ğ  t  3  ^ ku  di  qada  zanistî  de  perwerde  bibîne,  xwe  peş bixîne.  Di  demek  kin de  ev  jina  bi  hez  Mestûre  Erdelanî  di  kar  û bare  nivîskariye  de 


we 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peş  dikeve,  ciheke  girîn  di  nav  vvejeye  de  digire. 
Mestûre  Erdelanî  bi  jehatiya  xwe  a  di  ware  helbestan  de  karî  ku  di  demeke  pirr  kin  de  ciheke  girîng  di nav  helbestvanen  dema  xwe  de  bigire  û  li  hembere wan  bi  sekneke  bi  hez  di  ware  dîroknasiye  de  jî  gav baveje  û  serketî  be.  Mestûre  Erdelanî  ku  wek  Mah Şeref  Xan  jî  te  nasîn  di  hevdeh  saliya  xwe  de  û  ji  neçariye  bi  Xosro  Xane  küre  Emamollah  xane  mezin re  te  zevvicandin. 

Bi  jâhatîbûyîn  û zanabûna  xwe  dihat  nasîn 

Mah  Şeref  xanima  Kurdistanî  hevjîna  Mîre  Erdelan  Xosro  xane  ku  binave  (Nakam)  dihate  nasîn,  bû. 
Nave  we  ye  rast  Mahşeref  Xanim  e,  le  wek  Mestûre Erdelanî  jî  te  nasîn.  Di  helbesten  xwe  de  "Mestûre" ku  te  vvateya  'nepenî,  şehreza,  ecep,'  bikar  tîne.  Di temene  xwe  ye  biçûk  de  meraqa  we  a  ji  vvejeya Farsî  û  Erebî  re  çe  dibe  û  xwe  di  ve  qade  de  peş  dixîne.  Hervviha  di  fiqihenîslamîdejîxwe  peş  dixîne. 
Bave  weji  malbata  Qadiriyan  û  diya  vvejîji  malbeta vvezîre  Kurdistane  bû.  Bave  Mestûre,  Ebû  Hesen beg  bi  xwe  mirovekî  zanyar  bû,  di  demeke  pirr  kin de  pe  digiheje  ku  keça  wî  kesek  zana  û  tegihiştiye  û ji  bo  ve  jî  biryar  digire  ku  we  bide  xwendin.  Pismame  we  dîroknas  Elî  Ekbere  Kurdistanî  ye,  her wiha  xwediye  pirtûka  "Gülistana  El  Nasiriye"  ye,  ew pirtûka  ku  li  ser  dîrok  û  erdnîgariya  Kurdistane  hatiye  nivîsîn.  Ji  xwe  Xosro  xan  jî  bi  vvejeye  re  elaqedar dibû.  Sala  1834'an  hevsere  weji  nexweşîya  kezebe di  29  salîya  xwe  da  jiyana  xwe  ji  dest  dide. 

Ji  aliye  wene  û  kalîgrafî  de  jî  gelek  jehatîbû.  Di  nivîsen  xwe  de  ligel  naveroka  we,  di  şevvaza  şîkeste  û nestelîk  de  jî  mînaken  gelek  baş  nîşan  dida.  Mame we  Ronak  Şînence  di  pirtûka  xwe  ya  Hadîgaî  Amanullhaî  de  Mestûre  bi  kalîgrafen  rojhilata  navîn  en navdar  Mîn  îşat  Xazwînî  (1024  hate  kuştin),  Murat Yaqup  (667  bexda)  û  Ebdulmecît  Talaganî  (  sedsala 
12)  re  vvekhev  digire  dest  û  dinirxîne. 

Jiyana  wâ  ji  bo  jinen  Kurd jiyanek  mînak  e 

Piştî  mirina  Xosro  xan  şûnde  di  navbera  mîrtiya xanedana  Erdelanan  de  perçebûn  çedibe  û  Mestûre  neçar  dimîne  li  bajare  Sine  derkeve  û  biçe Silemanî  ye.  Te  gotin  ku  Mestûre  di  nav  jiyana koçberiye  de  gelek  zor  û  zehmetiyan  dibîne, jiyanek  gelek  zehmet  dibuhirîne.  Mestûre  di sala  1847'  an  de  diçe  ser  dilovaniya  xwe.  Tirba li  bajare  Silemanîye,  goristana  GirdîSeyvvan  a başûra  gora  Fatma  Zuhray  e.  Zanyaren  Kurd Yahya  Merîfet  di  sala  1926'  an  de  dîvvana  helbesten  Mestûre  ye  çap  dike.  Le  berhema  we  a  dîrokî ya  bi  nave  "Dîroka  Erdelan"  di  sala  1946'  an  de  li Senendece  ji  alîye  zanyaren  Kurd  Naşir  Azadpûr we  te  çap  kirin.  Her  wiha  pirtûka  Mestûre  a  bi nave  "Dîroka  Erdelan"  li  Moskovvaye  di  sala  1990'î de  bi  zimane  Rusî  te  çap  kirin.  Li  gor  hin  çavkanîyan  dîvvana  helbesten  Mestûre  ji  20  hezar  beytî ne.  Te  gotin  ku  Mestûre  Erdelanî  gelek  helbesten xwe  jî  bi  zaravaye  kurmancî  nivîsîne,  le  mixabin helbesten  we  yen  bi  zaravayen  kurmancî  heya roja  me  ya  îro  nehatine  û  ev  yek  ne  diyare.  Di  pirtûka  "Kurd  û  Kurdistane"  a  Mihemed  Emîn  Zekî de  nave  Mestûre  te  ziman  û  ev  jina  dîroknas  wek yek  ji  navdaren  gele  Kurd  te  destnîşan  kirin.  Dîvvana  Mah  Şeref  Xanim  di  çapxana  Şûrî  li  Tehrane di  sala  1931'an  de  hatiye  çapkirin.  Ligel  ku  piraniya  helbesten  we  hatine  vvindakirin  jî  yen  heyî hatine  çapkirin.  Di  sala  1927'  an  de  Meyrem  Erdelan  li  Senendece  yekemîn  dibistana  keçan  vedike  û  nave  Mestûre  li  we  dibistane  dike. 

Bave  Mestûre  Ebdulhasan  Beg  eleqeya  wî  a  ji  bo xebaten  zanistî  hebû.  Bi  vvejeye  re  eleqeder  dibû. 
Hebûna  xwe  dida  ser  zaroken  xwe  û  bi  taybetî  jî  dixwest  bide  Mah  Şeref  Xanim  e.  Di  pirtûka  Mah  Şeref Xanime  ya  bi  nave  Dîroka  Erdalan  de  hevokek  wisa derbas  dibe;  "Bi  destûra  Xwede  em  bi  hezkirina  dayîka  xwe  hatin  dine,  em  bi  terbiyeya  bave  xwe  di  jiyane  de  tedikoşin."  Mestûre  jî  di  zarokatiya  xwe  de eleqeya  we  a  ji  bo  xwendin  û  nivîsandine  hebû. 
Mah  Şeref  xanim  helbestvaneke  gelek  baş  û  dîroknaseke  navdar  bû,  pervverdeyeke  baş  girtibû.  Pirr zîrekbû.  Zimanen  Farsî  û  Erebî  jî  gelek  baş  dizanibû. 
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apitalist  modernist  sistem  yapısal  bir  kriz yaşamaktadır.  Bütün  dünya  yaşanan  bu ^yapısal  krizden  derin  etkilenmekte  ve  krizden  çıkış  için  çözüm  arayışlarını  sürdürmektedir.  Kapitalist  modernitenin  yapısal  krizinin  temel nedenlerinden  biri  kadınların  bu  sistem  içerisinde yok  sayılması,  kadın-erkek  arasındaki  eşitlik  dengesinin  ortadan  kaldırılmasıdır.  Dünyanın  heryerinde bugün  kadınların  özgürlük  sorunu  temel  bir  konu olarak  ortaya  çıkmaktadır.  İlk  dengenin  bozulması, kadın-erkek  arasındaki  eşitlik  ilkesinin  kadın  aleyhine  bozulması  ile  yaşanmıştır.  İlk  iktidar  ilişkisi, emeğin  sömürüsü,  özel  mülkiyet,  hiyerarşinin  ortaya  çıkması  kadın-erkek  arasındaki  eşitlik  dengesinin  bozulması  ile  olmuştur.  Kadınlar  açısından  ilk cinsel  kırılma  dönemi  bu  süreçte  yaşanmış,  tüm  toplumsal  yasalar  bu  eşitsizliği garanti  altına  alan  ve  süreklileştirecek  şekilde  yazılmıştır.  Bugün  yaşadığımız  tüm sorunların  kaynağında  bu yatmaktadır.  Kadınların  toplumsal,  siyasal  ekonomik  ve kültürel  yaşamın  dışına  itilmesi,  kadın  ve  şiddet  kavramının  hep  yan  yana  kullanılması  yaşamın  kaynağı  olan kadınların,  sorunun  kaynağı  haline  getirilmesi bütün  bunlardan  bağımsız  ele  alınamaz.  Kadınlar açısından  sürekli  bir  kriz  hali  yaşanmaktadır.  Savaş, çatışma  ve  kriz  dönemlerinde  kadınların  yaşadığı bu  eşitsizlik  durumu  daha  da  derinleşmektedir. 

Türkiye'nin  içinde  bulunduğu  durum  da  bundan farksız  değildir.  Kendi  kimlik  sorunlarını  çözemeyen Türkiye'de  kriz  daha  da  derinlikli  yaşanmaktadır. 
Katı  merkeziyetçi,  tekçi,  cinsiyetçi,  milliyetçi,  dinci ve  militarist  bir  ideolojik-politik  bir  zihniyetle  yönetilen  Türkiye  sürekli  kriz  ve  kaos  yaşamaktadır. 
Bu  kaos  ve  kriz  toplumun  tamamını  etkilese  de  kadınlar  bu  durumundan  misliyle  etkilenmektedir. 
Türkiye'nin  krizden  çıkışının  yolu,  kadınların  eşitlik ve  özgürlük  sorunu  başta  olmak  üzere  halkların  ve inançların  eşitlik  ve  özgürlük  sorunlarını  çözecek demokratik  ve  özgürlükçü  bir  sisteme  geçmesi  ile  mümkün  olacaktır.  Ancak mevcut  durum  bundan  çok  uzaktır. 

Mevcut  iktidarın  bu  krizden  Türkiye'yi  çıkarması  mümkün  değildir. 

Ancak  özgürlük  ve  barış  mücadelesi  veren  sistem  karşıtı  haraketler örgütlenip  güçlü  bir  alternatif oluşturabilirse  krizden  çıkış  sağlanabilir.  Ancak  bu  yazının  konusu  bu  değil. 

Bu  yazının  konusu  AKP  iktidarı döneminde  uygulanan  kadın  politikalarının  toplumsal  yaşamdaki etkilerini  irdelemektir. 

Erkeğin  küçük  devleti: 

AİLE 


lık  ideoljisi  çok  etkilidir"  demektedir. 
Yine  Ailenin  erkek  egemen  sistem  ve  iktidarlar  için  neden  önemli  olduğunu şöyle  ifade  etmektedir:  "Birincisi,  aile  erkek  etrafında  iktidarlaştırılarak  devlet  kurumunun  hücresi kılınmaktadır.  İkincisi,  kadının  sınırsız  ve  karşılıksız çalışması  güvenceye  alınmaktadır.  Üçüncüsü,  çocuk yetiştirip  nüfus  ihtiyacını  karşılamaktadır.  Dördüncüsü,  rol  modeli  olarak  tüm  topluma  kölelik  yaymaktadır.  Aile  bu  içeriği  ile  aslında  bir  ideolojidir. 
Hanedanlık  ideolojisinin  işlevselleştiği  kurumdur." 

Kürt  Halk  Önderi'nin  bu  tanımı  aslında  AKP  iktidarının  neden  sürekli  aile  politikalarını  esas  aldığına da  açıklık  getirmektedir.  "Başkanlık  sistemi"  olarak adlandırdıkları  hanedanlık  ideolojisinin  yaşam  bulması,  ailecilik  ideolojisinin  kurumsallaşmasına  bağlıdır.  Bu  bağlamda  aileyi  ideolojik  bir  kurum  olarak tanımlıyorsak,  AKP  nin  aile  politikalarına  karşı  alternatif  politikalar  geliştirerek,  aile  kurumunu demokratikleştirmeliyiz. 
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İktidarda  olduğu  14  yıl  boyunca  uyguladığı  politikalarla  -yukarıda  da  ifade edildiği  gibi-  erkek  egemen  sistemin  güçlü  bir temsilciliği  yapılmıştır.  Kadınlar  açısından  sürekli bir  kriz  hali  AKP  eliyle  daha  da  derinleştirilmiştir. 
AKP  kendi  ideolojik,  politik  ve  ahlaki  yaklaşımlarına göre  kadınları  daha  fazla  toplumsal  yaşamın  dışına iterek,  erkeğe  ve  devlete  hizmet  eden  konumunu güçlendirmek  için  çalışmıştır.  AKP'nin  14  yıllık  yönetimi  boyunca  en  çok  kadın  özgürlüğü  hedef  alınmıştır.  Kadınları  eve  kapatıp  köleleştirerek,  aile kurumunu  kutsayan  bir  politika  izleyerek,  kadınlar iktidarın  hizmetine  sunulmuştur.  Her  fırsatta  AKP'lilerin  dile  getirdikleri  "insanı  yaşat  ki  devlet  yaşasın" söylemi  ile  AKP,  "kadını  yaşat  ki  aile  yaşasın,  aileyi yaşat  ki  devlet  yaşasın"  politikasını  kadının  aile  içerisindeki  kölelik  durumunu  kabalaştırmak  için  bir ilke  olarak  benimsemiştir.  Kanun  hükmünde  kararname  ile  kurulan  Aile  ve  Sosyal  Politikalar  Bakanlığı, kadının  köleliğini  kurumsallaştırmanın  bir  aracı  olarak  kullanılmaktadır.  "Kadın  erkek  eşitliği  fıtratımızda  yok"  diyen  dönemin  başbakanı  ve  şimdinin cumhurbaşkanı,  AKP'nin  kadın  politikasının  baş temsilcisidir.  AKP'li  tüm  yöneticilerin,  milletvekillerin  bakanların  cinsiyetçi  söylemleri,  AKP  zihniyetinin  dışa  vurmuş  halidir.  Tabiî  ki  burada  aile kurumuna  karşı  olmak  değil  niyetimiz,  AKP  eliyle nasıl  bir  aile  gerçekliği  ile  karşı  karşıya  kaldığımızı göstermektir.  Bu  konuda  Kürt  Halk  Önderi  A.  Öcalan  "Özgürlüğün  Sosyolojisi"  kitabında  aile  kurumunu  "ideolojik  bir  merkez"  olarak tanımlamaktadır.  "Aile  erkeğin  küçük  devleti  olarak inşa  edilmiştir...  Hanedanlık  ideolojisinin  işlevselleştiği  kurumdur.  Her  erkek  ailede  bir  hanlığın  sahibi  olarak  kendini  algılar.  Ailenin  çok  önemli  bir gerçeklik  olarak  algılanmasının  altında  bu  haneden- 


Cinsiyetçilikten  beslenen  iktidar 

Yeniden  AKP'nin  kadın  politikalarına  dönecek olursak;  burada  toplum  tasavvuru  sadece  kadınların  biat  ettirilmesine  dönük  değildir.  Asıl  amaç,  tüm toplumu  köleleştiren  tekçi  bir  sistem  inşasıdır. 
Bugün  Türkiye'nin  içine  girdiği  krizin  aşılmamasında bu  durumun  büyük  bir  etkisi  vardır.  AKP'nin  arkasında  dincilik  ve  milliyetçilikle  beslenen  %50'lik  bir güç  vardır.  Bu  aynı  zamanda  cinsiyetçi  bir  toplumsal taban  demektir.  AKP'nin  üsten  inşa  ettiği  militarist, milliyetçi,  dinci  ve  cinsiyetçi  politikalar,  medya  eliyle her  gün  topluma  empoze  edilmektedir.  Kadınların yaşadığı  toplumsal  sorunların  temel  nedeni  de AKP'nin  bu  politikalarıdır.  Sadece  kadınlara  ve  çocuklara  yönelik  şiddet  karnesine  bakıldığında  bile bu  durumu  çok  net  görürüz. 

AKP  döneminde  kadınlara  yönelik  şiddetin  % 
1400  artması  en  somut  veridir.  Her  gün  kadınların  şiddete  maruz  kalması  ve  cinsel  şiddettin gün  geçtikçe  artması,  AKP'nin  kadın  politikalarının  sonucudur.  Bir  yandan  her  gün  kadınlara  yönelik  cinsiyetçi  söylemler  üretiliyor, kadını  eve  kapatan,  kaç  çocuk  doğurması  gerektiğinden  tutalım  da  nasıl  giyinip  giyinmeyeceği,  sokağa  nasıl  çıkacağına,  nasıl yürüyeceğinden  nasıl  güleceğine,  nasıl  konuşacağına  dair  kadına  ayar  verilmeye  çalışılıyor. 
Diğer  yandan  bu  politikalara  karşı  direnen  kadınlar,  erkek  ve  devlet  şiddeti  ile  terbiye  edilmek  isteniyor. 

AKP  iktidarı,  kadınlar  lehine  yapılmak  istenen  yasalara  da  büyük  engeller  çıkarmıştır.  Bir yandan  İstanbul  Sözleşmesi'ni  ilk  imzalayan ülke  olmakla  övünürken,  diğer  yandan  bu  sözleşmenin  en  temel  ilkesi  bizzat  AKP'nin  en  üst düzeyde  temsilcileri  tarafından  yok  sayılmaktadır.  Kadına  yönelik  şiddetin  önlenmesine  dair bütün  partilerin  ortaklaştığı  yasalar  çıkmış  olsa da,  pratik  uygulayıcıları  yukarda  ifade  ettiğimiz zihniyetin  temsilcileri  olunca,  yasal  düzenlemelerin  toplumsal  karşılığı  ortadan  kalkmaktadır. 
"Son  dönemlerde  kadına  ve  çocuklara  yönelik şiddet  arttı  mı,  yoksa  şimdi  daha  mı  görünür oldu"  sorusu  bilinçli  olarak  ortaya  atılmaktadır. 
İlk  başta  ifade  ettiğimiz  gibi  erkek  egemen  sistemin  kendisi  eşitsizlik  ve  zor  politikalarının  kendisidir.  Tarihin  her  döneminde  kadınlar  şiddet politikaları  ile  karşı  karşıya  gelmiştir.  Ancak  Türkiye'de  yaşanan  durum  sadece  bununla  ifade edilemez.  Özel  olarak  üretilen  politikalar,  kadına yönelik  şiddeti  daha  da  katlanılmaz  bir  duruma getirmektedir. 

Ensar  Vakfı 

ve  tecavüzcülerin  korunması 


Türkiye'de  çocuklara  yönelik  cinsel  istismar  vakaları  çokça  gündeme  gelen  bir  konu.  Bu  konu gündeme  geldiğinde  iktidartarafından  üstü  kapatılmakta,  sorumlular  yargılanmak  yerine  adeta ödüllendirilmektedir.  En  son  Ensar  Vakfı  ile  gündeme  gelen  çocuk  istismarına  yönelik  Aile  ve  Sosyal  Politikalar  Bakanı  Semra  Ramazanoğlu'nun bir  defadan  bir  şey  olmaz"  söylemi  iktidar  zihniyetinin  dışa  vurumudur. 
Kaldı  ki  daha  sonra  cumhurbaşkanından  başbakanına,  bakan  ve milletvekillerine  kadar  herkes 
Ensar  Vakfı'na  sahip  çıkarak,  aslında  tecavüzcüleri  devlet  koruması  altına  almışlardır.  Bu vakıf  bünyesinde  yaşanan cinsel  istismar  jet  hızıyla sonuçlandırılmış,  500  yıldan  fazla  ceza  verilerek 


gerçek  sorumluların  yargılanması  engellenmiştir. 
Biz  bu  uygulamalara  yabancı  değiliz,  hatırlayın;  devlet  denetiminde  olan  yatılı  bölge  okulları  YİBO'larda çocuklara  cinsel  istismar  uygulandığına  dair  bilgi  ve belgeler  ortaya  çıkmıştı.  2010  yılında  Siirt/Perva¬ ri'de  patlak  veren  olay  daha  sonra  birçok  YİBO'da çocukların  benzer  istismarlarla  karşı  karşıya  kaldıklarını  ortaya  çıkardı.  Ve  Meclis  bünyesinde  bir  komisyon  kurularak  Siirt'te  incelemelerde  bulunuldu, rapor  hazırlandı,  ancak  gerçek  sorumlular  yine  yargılanmadı.  Ve  o  zaman  bu  durumu  ortaya  çıkaran rehber  öğretmen,  okul  müdürü  tarafından  sürgün edildi.  Yine  2011  yılında  Bingöl'de  aralarında  uzman çavuşların  da  bulunduğu  askerlerin  16  yaşındaki  bir erkek  çocuğa  cinsel  istismarı  ortaya  çıktı.  Ancak insan  hakları  ve  çocuk  hakları  için  mücadele  edenlerin  çabasına  rağmen  sonuçsuz  kaldı.  Yine  2012  yılında  "taş  atan  çocuklar"ın  Pozantı  cezaevinde cinsel  işkence  gördükleri  ortaya  çıktı.  Yine  Meclis bünyesinde  komisyon  kuruldu,  araştırma  yapıldı ama  sonuç  alınamadı.  Çocuklar  başka  cezaevlerine sevk  edildi  ve  gerçek  sorumlular  gizlendi. 

Ters  yüz  edilen  kadın  hakikati 

Tüm  bu  örneklere  baktığımızda  gerçeği  perdeleyen,  taciz  ve  tecavüze  zemin  sunan  bir  tablo  ile karşılaşırız.  Bu  alanlar  devlet  denetiminde  olan yerler.  Buralarda  böylesi  istismarların  yaşanıyor olması  AKP  politikalarından  bağımsız  ele  alınamaz.  Türkiye'de  kadınlara  ve  çocuklara  yönelik şiddet  sistematik  bir  işkence  halini  almış  durumdadır.  İktidarın  mevcut  politikaları  da  bu  sistematik  işkenceyi  süreklileştirmektedir. 

Bu  yaşananlar  kadınların  kaderi  değil  ve  tabiî ki  kadınlar  bu  politikalara  karşı  direniyor.  Özellikle Kürt  Kadın  Hareketi'nin  ortaya  çıkardığı  başarı  ve kazanımlar,  yine  feminist  ve  sosyalist  kadın  hareketlerinin  kadın  adına  yarattıkları,  tam  da  yukarıda  ifade  ettiğimiz  çürümüş  sisteme  karşı alternatif  oluşturuyor. 

Kadın  hakikati  bu  sistem  içerisinde  tamamen ters  yüz  edilmiştir.  Bu  hakikati  gören  ve  buna karşı  mücadele  eden  kadınlar  tarihin  her  döneminde  olmuş,  her  dönemde  de  erkek  egemen  sistemin  kapsamlı  saldırı  ve  komploları  ile  yüz  yüze gelmiştir.  İnsanlık  tarihi  bu  mücadele  örnekleri  ile doludur.Kadın  özgürlük  mücadelesi  veren  kadınlar  binlerce  yıldır  bu  sisteme  direnerek  kadının emeğini  çabasını  ve  mücadelesini  günümüze kadar  taşımıştır. 

Yalan  ve  talan  düzenini teşhir  etmek 

Kapitalist  modernite  ile  içinden  çıkılmaz  hale gelen  yalan  ve  talan  düzenine  karşı  eşitlik  ve  özgürlük  mücadelesi  yürütmek  insanlık  açısından  büyük önem  taşımaktadır.  Yapılması  gereken  bu  yalan  ve talan  düzenini  teşhir  etmek;  eşitlik,  adalet  ve  özgürlük  kavramlarını  toplumsal  yaşamın  bir  parçası haline  gerekmektedir.  Burada  tarihsel  bir  giriş  yapmaktaki  amaç  sorunun  kaynağının  çok  köklü  ve derin  olduğunu  anlatmak  ve  sıradan,  günü  birlik politikalarla  yaşanan  durumu  değiştirmenin  mümkün  olmadığının  altını  çizmek  içindir.  Karşımızda muazzam  örgütlü,  en  az  beş  bin  yıllık  bir  geçmişi olan  erkek  egemen  sistem  durmaktadır.  Sosyal,  siyasal,  kültürel  ve  ekonomik  vb.  hayatımız  etkileyen tüm  alanlar  bu  sistemin  yasaları  ile  şekillendirilmiş ve  bu  sistemin  savunucusu  ve  temsilcileri  tarafından  belirlenmektedir.  Bunu  değiştirmek  ve  hakikate  ulaşmak  isteyenler  bu  gerçeklikten  hareket ederek  yeni  bir  sistem  mücadelesini  yürütmek  durumundadır.  Demokratik,  ekolojik  ve  kadın  özgürlükçü  bir  sistem  ancak  mevcut  kapitalist  modernist sisteme  alternatif  olabilir. 
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Yaşamda  oluşan  anlar  toplumsal  sorunların  tanımlanması,  adlandırılması  ve onların  çözümü  konusunda  insanı  acil bir  yöntem  arayışına  götürüyor. 

Kürdistan’da  yaşanan  direnişler  dünya  tarihinin  ender  görülenlerinden.  Devletin  kirli  yüzünü  bir  kez  daha  açığa  çıkaran;  bir  kez  daha Kürt  halkının  neden  bu  devletle  böyle  yaşamak istemediğini  anlatan  süreçler  tüm  etkileriyle  yaşamlarımıza  girdi. 

Elbette  ki  Kürdistan’da  herkes  bu  süreçlere  katılmadı  ya  da  katılamadı,  yüzde  80’leri  aşan  oy oranının  olduğu  bu  coğrafyalarda  devlet  eksenli düşünenler  de  vardı,  devlet  olan  da... 

Yöntem  sorunu  sadece  devlet  eksenli  düşünmek,  onu  yüceltmek,  kutsamak  anlamında değil;  zaten  kötü  olmasından  kaynaklı  yapılacak direnişlerin  onu  daha  da  vahşileştireceği  yaklaşımıdır  da  aynı  zamanda.  Özgürlük  sorunu  yaşayan  kadınların  kötü  olan  erkeği  daha fazla  kızdırmamak  için  ona  kul  köle  olmasına  benzeyen  bir  pratik:  Ne  kadar çok  itiraz  edersem  gördüğüm  şiddet  o kadar  artar,  çocuklar  etkilenir,  komşular duyar.  En  iyisi  onu  kızdırmayayım. 

Elbette  ki  kadınların  bu  içselleştirilen köleliği  sadece  bilincin  açığa  çıkamamasından  değil;  alternatifsiz  olmasından  da kaynaklanıyor. 

Erkeği  güçlü  ve  vazgeçilmez  kılmakla devleti  güçlü  ve  hiç  onsuz  olunamayacakmış  gibi  görmek  aynı  bilgi  yapılanmasına çıkıyor. 

Örgütlü  yapılarla  buluşmuş  kadınların erkeğe  karşı  direnişi  çok  daha  güçlü  oluyor çünkü  alternatif  yaşam  arayışı  başlıyor. 
Hem  bilinç  açığa  çıkıyor  hem  de  arayışlar güçleniyor. 

Özgürlük  hareketiyle  tanışmış  bireyler için  devletin  ne  kadar  baskılayıcı,  merkezi, iktidarın  göbeğindeki  bir  mekanizma  olduğu daha  fazla  somutlaşıyor.  Hele  bir  de  o  bireyin çevresinde  özyönetim  pratikleri  yaşanmışsa, dünya  deneyimlerini  heyecanla  okumuşsa,  gidip görmüşse  devletle  kul  köle  ilişkisi  içerisinde  yaşamanın  anlamsızlığı  daha  fazla  zihniyetleri meşgul  ediyor. 

Polisin  arama  noktasından  binlerce  insan geçer.  Ama  bu  binlerce  insanın  aramadan  geçerken  ki  polise  bakışları,  davranışları,  gerilimleri farklı  farklı  olur.  Kimi  için  polisin  sürekli  kimlik sorması  zaten  savaş  süreçlerinin  doğallığında vardır,  bu  devletin  görevidir.  Kimisi  de  her  kimlik  gösterdiğinde  “  kendi  ülkesinde  zorla  verilmiş  kimliği  zorla  göstermek  zorunda  olma”  nın bunalımını  yaşar.  Kimisi  de  kimlik  göstermeyi de  o  kimliğin  kendisini  de  reddeder. 

Savaşın  en  büyük  tahribatlarını  yaşadığımız alanlarda  bir  yöntem  sorununu  da  yakın  zamanda  yaşadık. 

Evleri  tamamen  yıkılmış,  eşyaları  korucular  ta¬ 


rafından  çalınmış,  anılarını  canlı  tutan  fotoğrafları  enkaz  altında  kalmış  ve  göç  etmiş kadınlara  yaklaşım  da  bizi  yöntem  arayışına götürmüştü. 

Cizre  ve  Silopi  raporlarından  sonra  kamuoyuna  yakında  sunacağımız  Sur  raporu  hazırlamak  üzere  KJA  bünyesinde  kadınlar  olarak toplandık. 

Birçok  sosyolog,  psikolog,  kadın  kurumu  gönüllülerinden  oluşan  rapor  hazırlama  komisyonu  kurulduğunda  kadınlara  nasıl  gidilmesi, hangi  sorular  sorulması,  ne  giyilmesi,  onlar  anlatırken  ne  yapılması  konusunda  uzunca  tartışmalar  yürüttük. 

Sistemin  üniversitelerinden  mezun  olan  ve mesleğine  yeni  başlayan  arkadaşlar  arasında  klasik  sosyal  bilim  anlayışı  hakimdi:  Elimize  kağıt kalem  alalım,  soru  hazırlayalım, 


misinde  kafalar  oldukça  karışıktı. 

Böylesi  bir  çalışmada  birey  kendini  nasıl  konumlandıracaktı  ? 

Mağdur  olan  o  taraf  ve  biz  olarak  mı  ? 

Direnişin  içinden  çıkmış  bir  halkın  gerçeğini ‘kendi’  olarak  bilimsel  veriye  dökme  sorumluluğu  alarak  mı  ? 

Birlikte  ilk  sayısı  yeni  çıkan  Jineoloji  dergisinden  birkaç  yazı  okuduk.  Zeynep  Beydağı’nın sosyal  bilim  eleştirisinden  Silvia  Marcos’un  katılımcı  araştırma  yöntemine  kadar  okuduğumuz yazılarla  önemli  tartışma  zeminleri  yakaladık. 


onlar  konuşsun  biz  hiç konuşmayalım,  dinleyelim,  not  alalım.  Çünkü sosyal  bilimciler  tarafsız  olmalıydı.  Karşıdaki  insanı  etkilememek,  var  olan  gerçeği  böylece  açığa çıkarmalıydı. 

Bir  de  sistemin  sosyal  bilim  merkezlerinden mezun  olsa  dahi  jineoloji  tartışmalarıyla  öyle  ya da  böyle  buluşmuş  genç  kadın  arkadaşlar  vardı. 
Bir  yanıyla  dört  yıl  boyunca  pozitivist  sosyal  bilimin  kurallarıyla  yetişmiş;  bir  yanıyla  da  jineolojinin  sosyal  bilimlerdeki  krizi  açığa çıkarmasına  tanık  olmuştu.  Bu  arkadaşların  ki¬ 


Kendisi  altı  aylıkken  babası  müebbet  hapis  almış,  21  yıldır  cezaevi  görüşüne  giden, tek  çocuğu  olduğu  hasta  annesine  bakan  sosyolog  arkadaş  söz  almıştı  o  ilk  toplantılarda:  “Ben Ankara’daki  bir  anket  şirketinden  buraya  anket yapmaya  gelmedim.  Ben  bu  halkın  çocuğum,  savaşın  tam  içinde  olmasam  da  öyle  ya  da  böyle halkımın  yaşadığı  acıları  yüreğimde  hissettim. 
Evet  sosyologum.  Halkım  ve  ben  sömürge  durumundayken;  devletin  vahşeti  gözümüzün önündeyken  evlere  gidip  tarafsızlık  adına  sessiz olamam.  Elimde  kağıt  kalem,  beş  tane  soruyla kapı  önünde  yapacağım  görüşme  sistemin  araştırma  yöntemidir  ve  bu  çalışmaya  hiçbir  şey  katbana  yaşadıkları  mağduriyetleri ben  de  kendimi  onlara  anlatmalıyım. 


Yaralarımızı  birlikte  sarmak  istediğimizi  söylemeliyim.” 

Ve  bir  arkadaş  da  bu  çalışmanın  sadece  mağduriyetleri  değil;  direnişin  hakikatle  olan  bağını da  açığa  çıkarması  gerektiği  vurgusunu  yapmıştı. 
İnsanların  ne  evi  kalmıştı,  ne  eşyaları,  ne  de  hatıraları.  Maddi  temelde  neredeyse  her  şeylerini kaybetmişlerdi  ama  kaybetmedikleri  bir  şey vardı  o  da  onurlu  yaşama  olan  inançları. 

Çalışmamız  başladı,  ikişer  kişilik  gruplar  halinde  evlere  gidiyorduk.  Kendisini  bu  halkın  evladı  olarak  gören  arkadaşlarda  muazzam  bir enerji  açığa  çıkıyordu.  Maddi  ihtiyaçları  tespit ediyorlar,  aynı  gün  gidermeye  çalışıyorlar,  evlerinde  kalan  son  eşyaları  dahi  kendi  elleriyle  götürüyorlardı.  Psikolojik  olarak  desteğe  ihtiyaç duyan  kadınlarla  birebir  ilgileniyorlar,  çocuklara oyuncak  topluyorlar,  belediyeden  araç  isteyip  o kadınları  geziye  götürüyorlardı.  Kimi  zaman  çalışmadan  geri  döndüklerinde  ağlamaktan  gözleri kızarmış  oluyor,  kimi  zaman  da  evlerden  aldıkları  moralle  coşkulu  bir  şekilde  sohbetleri  anlatıyorlardı.  Kadınlarda  hiç  silinmeyen  direniş izlerini  gördükçe  daha  fazla  heyecanlanıyorlardı. 

Bu  arada  kardeş  aile  projesi  gündeme  geldi. 
Cizre’deki  çalışmanın  oldukça  iyi  yol  kat  ettiğini basından  takip  ediyorduk.  Kendi  aramızda  “kardeş  aile  nedir,  kardeşlik  nedir”  tartışmaları  yapmaya  başladık.  Bir  ötekileştirme  üzerinden yaşanacak  kardeş  aile  projesinin  Kürdistan  gerçekliğine  uygun  olmadığını  biliyorduk.  Savaşın içinde  olmayan,  maddi  kayıplar  yaşamayan  ailelerin  savaşta  direnişteyken  tüm  mal  varlığını kaybetmiş  ailelere  yaklaşımı  nasıl  olacaktı  ? 

Kullanmadığı,  bir  köşeye  atmış  eşyalarını  mı gönderecekti, 

kullandığı  eşyalarını  mı  paylaşacaktı. 

Harcamalardan  arta  kalan  parasını  mı  gönderecekti, 

harcadığı  parayı  mı  paylaşacaktı. 

Telefon  görüşmelerinde  “ben  özgürüm  sen mağdursun”  mu  diyecekti, 

“direnişin  içinde  olamadım  ama  yüreğim  hep sizinleydi”  mi  diyecekti. 

Kardeşlik  kavramı  Kürdistan’da  savaş  süreçlerinde  krize  de  dönüşebilen,  çözüm  arayışı  süreçlerinde  anlam  kazanan  bir  kavram.  “Yaşasın halkların  kardeşliği”  sloganı  atıldığında  kimi  insanlar  “  böyle  kardeşlik  istemiyoruz,  hep  ezilen, sömürülen,  kendini  savunmak  zorunda  olan, kardeş  arayan  biziz,  etle  tırnak  gibiyiz  diyorlar, tırnak  uzadıkça  kesiyorlar”  diye  içinden  geçirir. 

Bir  halk  direnişinde  süreç  daha  başlar  başlamaz  yardım  eden,  mağduriyet  gideren,  psiko sosyal  destek  sunmak  üzerinden  kendini  konumlandırmak  da  tartışmalı  bir  durum.  Özne olmaktan  kaçışın  kimi  zaman  bir  konumlanma hali  olabiliyor. 

Geçen  gün  bir  aile  geldi  yanımıza,  kardeş  aile onları  aramış,  telefonun  karşı  tarafındaki  hüzünlü  kadın  sesi  “  beni  kardeşin  olarak  kabul eder  misin,  ben  Türk’üm,  İstanbul’da  yaşıyorum, hiç  gelemedim  oralara  ama  boğazım  hep  düğümlendi,  uykularım  haram  oldu”  demiş. 

Maddi  tüm  varlığını  kaybetmiş  olan  kadın  arkadaş  bu  görüşmede  çok  üzüldüğünü,  karşı  tarafı  teselli  etmek  için  şakalar  bile  yaptığını, kendilerinin  ağlanacak  durumda  olmadıklarını anlatmaya  çalışmış. 

Ama  yine  de  bir  şey  hoşuna  gitmişti: 

Bana  “sen  benim  kardeşim  olur  musun”  demedi,  “beni  kardeşin  olarak  kabul  eder  misin” dedi. 
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Tecavüz  kültürünü,  iktidarcı-devletçi  zihniyetin  gaspçı,  tahakkümcü,  tekelci  ve  toplumsal  değer  adına  ne  varsa  kendisine  ait bir  mal  olarak  gören  hegemonik  zihniyetin  somutluk  kazanmış  şekli  olarak  değerlendirmek  mümkündür.  Tecavüz  kültürünü  sadece  egemen  erkek cinsinin  kadın  üzerindeki  zora  dayalı  cinsel  istismarı olarak  değerlendirmek,  onu  bağlı  olduğu  zihniyet dünyasından  koparmak  olur  ki,  bu  da  son  derece sığ  bir  yaklaşım  olur. 

Tecavüz  kültürünü  sadece  toplumda  vuku  bulan münferit  bir  olay  olarak  ele  alamayacağımız  gibi,  tarihsel  ve  toplumsal  alt  yapısından  da  kopuk  değerlendirenleyiz.  Bu  sapkın  kültürün  kuşku  yok  ki,  5000 
yıldır  kadın-erkek  arasında  başlayan  ve  giderek  toplumun  geneline  hâkim  olan  köle-efendi  ilişkisiyle doğrudan  bağı  vardır.  Erkek  egemen  zihniyet  ve  sistem  5000  yıllık  iktidar  sürecinde  kadından  başlayarak,  tahakküm  kapsamını genişletmiş  ve  giderek  bütün bir  toplumu  iradesizleştirerek kendi  mutlak  hakimiyetine  dayalı  yeni  bir  ideoloji,  yaşam  ve ilişki  biçimini  inşa  etmiştir. 

Erkeğin  mutlak  hegemonyasına  dayalı  gelişen  bu  sapkın  iktidar  sistemi  tüm  bu  süreç içerisinde  kendi  zihniyetine  hizmet  eden,  zor  ve  şiddetle  oluşturduğu  kurumlarını  da  çeşitli  manipülatif yöntemlerle  meşruiyet  de  kazandırmıştır.  Oysa  gerçekleştirilen  özünde  tahakküme  dayalı  yeni  bir  toplumsal  inşa  biçimidir.  Erkek  egemen  sistemle bütünlük  arz  eden  iktidar,  hiyerarşi,  devlet,  sınıf, köle,  efendi  vb.  olgular  tümüyle  bu  sistemin  ve  zihniyet  dünyasının  ürünleridirler. 

Kendi  zıddıyla  var  oluş  gerçeği  bize  birey,  toplum ve  iktidar  yapılanmalarında  kendisini  var  eden  bu  iktidar  sisteminin  karşıtı  olarak  insanlığın  ilk  aşamalarındaki  eşit-  özgür-  kolektif  yaşam  tarzı,  ilişkisi  ve yapılanmasının  reddi  üzerinden  geliştiğinin  de  kanıtını  sunmaktadır. 

Toplumu  esir  alma  yönetimi 

Günümüzün  iktidar  güçleri  tüm  kurum,  kuruluş  ve güç  odaklarını;  toplumu  teslim  alma,  iradesizleştirme ve  kendisine  köle  yapmada  sonuna  kadar  kullanmak¬ 


ens 


tan  hiçbir  bir  beis  görmemektedir.  Aksine  varlığını  ve sürekliliğini,  elindeki  bu  argümanlarla  toplum^  köleleştirmesine  borçludur.  İşte  tecavüz  kültürünün%i derek  devlet  ve  iktidar  güçlerince  kurumsal hüviyete  kavuşturulmasının  temel  nedeni  de maktadır.  Bu;  hiçleştiren,  köleleştiren yoksun  bırakma  tümüyle  toplumun  gerçek  ya gücü,  yaratanı  olan  kadın  üzerinde  sistematik olara uygulanmaktadır.  Erkeğin  tahakküm  ve  iktidarının  • gelişimi  kadının  düşürülmesi,  iradesizleştirilmesi  ve köleleştirilmesiyle  at  başı  geliştirilmiştir.  Denklem  sürekli  olarak  güçlenen  erkeğe  karşı  kadının  güç  kaybı şeklinde  bir  gelişim  trendi  izlemiştir. 

5000  yıllık  tarih  boyunca  kurumsallaşan  erkek  hakimiyeti  toplumu  her  türlü  baskı,  sömürü  ve  tecavüze  de  açık  duruma  getirmiştir.  Tecavüz  kültürü 

başta  zor  ve  baskı  araçlarıyla  geliştirilirken,  giderek  _ 

her  türlü  eğitim  ve  propaganda  aracıyla  toplumda içkin  bir  kültürmüş  gibi  normalleştirilmiştir.  Günümüzde  medya,  spor,  müzik,  sinema  vasıtasıyla  sistemin  vitrini oluşturularak  yeni  toplumsal  şekillenişte  en  etkili  araçlar  olarak  sonuna 

kadar  kullanılmaktan  hiçbir  sakınca  görülmüyor.  Tek  tek  beyinlere,  kişiliklere, yaşamın  her  alanına  hâkim  kılınan  bu sapkın  kültür,  toplumsal  biçime  dönüştürülerek,  toplum  köklerinden  koparılarak  sistemin  kölesi  durumuna  getiriliyor. 

Münferit  değil,  kurumsallaşmış 

Türkiye'de  son  yıllarda  artan  ve  devletin  en  üst kurumlarınca  meşruluk  kazandırılmaya  çalışılan  tecavüz  olaylarının  gelişimi  de  tamamen  bu  sistemin sonucudur.  Geçtiğimiz  yıllarda  Adana  Pozantı  cezaevinde  taş  atan  çocuklara  yönelik  tecavüz  olayından,  Özgecan  Aslan  olayına  ve  en  son  Ensar Vakfı'nda  işlenen  insanlık  suçuna  kadar  tüm  olaylar kurumsal  kimliğe  kavuşturulan  erkek  egemen  zihniyetin  ve  iktidar  güçlerince  meşrulaştırılamaya  çalışılan  tecavüz  kültürünün  ta  kendisidir.  Kaldı  ki,  her türlü  zor,  şiddet  ve  baskı  aracı  devreye  konularak toplumsal  iradenin  tümden  yok  edilmesinin  kendisi de  tecavüz  kültürünün  ta  kendisidir.  Tüm  medya araçlarının  olay  üzerinden  yoğun  manipülasyon içerisine  girmeleri  bu  toplumsal  kişiliksizleştirme operasyonunun  son  derece  bilinçli  yürütüldüğünün  en  somut  kanıtı  olmaktadır. 

O  açıdan  erkeğin  kurumsallaşmış  gücünün  geliştirdiği  bu  tecavüz  kültürünü  salt  fiziksel  ve  münferit bir  olay,  olgu  olarak  iki  cins  arasında  zora  dayalı  vuku bulan  bir  ilişki  olarak  değerlendirmek  son  derece  yanıltıcı  olacaktır.  Hatta  sadece  tüm  ahlak  değerlerinden  boşalmış  bir  erkeğin  de  bir  genç  kadına  zor  ve baskıyla,  korkuyla  gerçekleştirdiği  bir  tecavüz  olayı da  değildir.  Bu  olay,  devlet  aygıtı  üzerinden  güç  bulan örgütlü  erkeğin  tüm  bir  toplumsal  kültür  ve  ahlak  değerlerine  tecavüz  etmesidir. 

Zira,  tecavüz  kültürü;  ideolojik,  tarihsel,  toplumsal, psikolojik  boyutları,  iktidar  güçlerince  sistemli  olarak geliştirilen  toplumun  bütünsel  olarak  yozlaştırılması, ahlaki  değerlerinden  koparılmasıdır.  Türkiye'de  Ensar Vakfı  olayıyla  yapılmak  istenen  de  tamamıyla  bu  gerçekliktir.  Bu  yoz  ve  sapkın  kültür  sistemli  bir  şekilde meşrulaştırılmaya  çalışılıyor.  Son  tahlilde  bu  kültür, erkeğin  tahakkümcü  zihniyetinin  İktidarcı-devletçi yapısının  birey  ve  toplumu  kişiliksizleştirme,  onursuzlaştırma  ve  her  türlü  iradi  yetisini  elinden  alarak köleleştirmesini  amaçlar.  Dikkat  edilirse  Ensar  Vakfı olayında  işin  içinde  olanlar  devlet  iktidarının  en  üst katmanlarında  görev  almış  kişilerdir  hatta  bu  kurum devleti  tekeline  alan  iktidar  sahiplerince  bizzat  kurulmuş  ve  her  türlü  destek  de  sunulmuştur.  Olay  kamuoyuna  yansıdığında  iktidar  güçlerinin  can siperane  şekilde  tecavüzcüleri  savunmaları  aralarındaki  bu  organik  ilişkiden  ileri  gelmektedir. 

Kadına  karşı örgütlenmiş  erkeklik 

Bu  durum  özellikle  kapitalist  modernizme  karşı  eşitlik  ve  özgürlük adına  mücadele  yürüten  güçlerin de  mutlak  surette  doğru  analizini gerektirmektedir.  Gerçekten  toplumun  ahlaki  ve  kültürel  yozlaşmasına  karşı  etkin  ve  sonuç  alıcı mücadele  yürütebilmek  de  ancak bu  şekilde  mümkün  olabilecektir. 

Bunun  için  bu  kültürsüzleştirmeye  karşı  siyasal  düzlemde  olduğu  kadar  toplumsal  düzlemde de  ideolojik,  kültürel  ve  hatta  psikolojik  bir  mücadele  zorunlu  olmaktadır.  Zira  söz  konusu  kendi içinde  zor  ve  şiddet  aygıtlarıyla  kadına  karşı  örgütlenmiş  erkeklik,  zor ve  şiddet  araçlarıyla  topluma  ve onun  geleneksel  değerlerine  karşı örgütlenmiş  kapitalist  modernist  sistem  ve  onun  şekil  kazandığı  devlet aygıtıdır  ki,  böyle  devam  etmesi  durumunda  yakın  dönemde  toplumdan, toplumsallıktan  geriye  hiçbir  şey,  hiçbir değer  yargısı  kalmayacaktır. 

O  açıdan,  bu  tür  olayları  değerlendirirken, erkeğin  tekelinde  gelişen  devlet  aygıtının,  topluma  karşı  örgütlü  hale  getirilmiş  tecavüz  kültürünün  kurumsallaşmış  şekli  olduğunu  bilmek  son derece  önemlidir.  Doğal  toplumun,  doğal  insani  de¬ 


ğerlerin  yaratıcı  gücü  olan  kadını  öncelikli  köle  yapmaya  çalışması,  her  gün  aleni  şekilde  fiziki  olarak  da tecavüzü  gerçekleştirmesi  özünde  bu  tarihsel  arka planla  bağlantılıdır.  Doğal  olarak  bu  kurumsallaşmış tecavüz  gücü  olan  devlet  ve  iktidar  gücü  kendisinde ısrar  edecektir. 

Ensar  Vakfı  ve tecavüzleri  kanıksamak 

Erkek  karşısında  kaybeden  kadın,  kaybeden  binlerce  yıllık  tarih,  kültürel  birikim  ve  insanı  insan  yapan toplumsallığın  kendisidir.  Eskiden  daha  örtük,  daha ince  yöntemlerle  geliştirilen  bu  yozlaştırma  ve  ahlaktan  düşürme  faaliyetleri  Ensar  Vakfı  olayında  olduğu gibi  bugün  artık  açıktan  yürütülmekte  ve  hiçbir  insani,  değer,  ilke,  onur  kaygısı  güdülmeden  devlet  iktidarını  tekelinde  bulunduranlar  tarafından  açıkça savunulabilmektedir.  Devlet  nasıl  ki  bir  toplum  üzerinde  her  türlü  gasp,  talan,  soykırım  ve  sömürüyü kendisi  açısından  meşru  bir  hak  olarak  görüyorsa, erkek-devlet  de  aynı  şekilde  kadın  üzerinde  bunları yapmayı  kendisine  en  doğal  ve  meşru  hak  olarak  görmekte  ve  bunu  savunmaktan  da  çekinmemektedir. 
İşin  özü  bunun  medya  üzerinden  bu  denli  içinin  boşaltılarak  tartışılması,  iktidar  güçlerinin  bu  tecavüzcülere  arka  çıkmaları  giderek  toplumda  bir  kanıksama, kabullenmenin  yaratılmak  istenmesiyle  bağlantılıdır. 

Tecavüze  karşı  özgür  kadın  bilinci 

Kürt  Halk  Önderi  A.  Öcalan  tecavüz  kültürünü:  "İnsanlığa  karşı  gerçekleştirilen  bir  karşı  devrim"  olarak nitelendirmektedir.  Çünkü  özünde  iktidarcı  devlet  ve uygarlık  sisteminin  gelişim  seyri  söz  konusu  tecavüz kültürünün  gelişim  seyri  ile  içe  içedir.  Her  biri  diğerini sürekli  besleyerek  büyütmektedir.  Devlet  ve  iktidar bu  tecavüz  kültürünün  erkek  zihniyetiyle  örgütlenmiş  ve  kurumsallaşmış  bütününü  ifade  eder. 

Sonuç  olarak  Ensar  Vakfı  olayını  söz  konusu  erkek- devlet  zihniyetinin  bir  sonucu  olarak  değerlendirmek ve  buna  karşı  kadının  eşitlikçi-özgürlükçü  olduğu doğal  toplum  değerlerini  geliştirerek  karşı  koymak bir  zorunluluktur. 

Bu  sorumluluk  da  doğal  toplum  değerleriyle  insanlığı  kendi  özüyle  buluşturma  iddiasında  olan  devrimci güçlerindir.  Kanıksamak  aynılaşmaktır.  Eğer  ahlaki değerlerimizin  daha  fazla  aşınmasını,  dejenere  edilmesini  istemiyorsak,  bu  tecavüzcü  erkek  kültürüne karşı  örgütlü  özgür  kadın  bilinci  ve  düşüncesiyle  toplumu  örgütlemek  ve  aktif  mücadeleye  çekmek  birincil  görevimiz  olmalıdır. 

Bu  durum  kapitalist  modernizmin  pozitif  bilimlerince  çarpıtılan  birey  ve  toplum  gerçeğini  bilince  çıkaran  her  bireyin  sorumluluğu  ve  görevidir.  Ensar Vakfı  olayının  örgütlü  erkek  tecavüz  kültürünün  kadınla  birlikte  tüm  toplumsal  değer  yargılarının  yok edilmesi  olarak  görmek  bu  açıdan  son  derece  önemlidir.  Ensar  Vakfı  olayı  sadece  kapitalist  devletçi  hegemon  güçlerin  yaratmak  istedikleri  toplum açısından  bir  prototip  olduğunu  bilerek  mücadele yürütmek,  bunun  için  örgütlenmek  her  özgür  ve  ahlaklı  kadın  ve  erkeğin  görev  ve  sorumluluğudur. 
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•  Ensar  Vakfı  olayını  söz  konusu  erkek-devlet zihniyetinin  bir  sonucu  olarak  değerlendirmek ve  buna  karşı  kadının  eşidikçi-özgür-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Kapitalizm  vahşi  bir  çarktır.  Bu  çarkın  dişlileri  arasında  insan  yaşamının  öğütüldüğünü  söylemek  abartı  olmaz. 
Milliyetçilikten  beslenerek  çarkını  döndürmüştür,  dincilikten  ilham  alarak  öz  değerleri  parça parça  etmiştir.  Cinsiyetçiliği  öylesine  yedirmiştir ki  topluma,  çarkın  devri  daimini  en  çok  da  bundan  sağlamıştır.  Peki  bu  çark  nasıl  durdurulmalı?  Bu  gidişata  nasıl  son  vermeli?  Toplum  ne yapmalı,  toplumun  en  dinamik  ruhu  olan  gençlik  nasıl  örgütlenmeli? 

Kapitalist  sistem,  en  fazla  da  gençliği  temel hedef  durumuna  getirmiştir.  Neden?  Çünkü gençliğin  düşünme  ve  sorgulama  gücü,  araştırmacı  kişiliği,  çabuk  kavrama  yeteneği  sistem  için bir  tehlikedir.  Bu  nedenle  gençlik  üzerinde  çeşitli  politik  oyunlar  oynanmıştır.  Gençliğin  sisteme  doğal  muhalif  olması  kaçınılmazdır,  çünkü yapısı  dinamiktir,  tabu  ve  doğmalara  gelmez, kalıplara  sığmaz.  İşte  sistem,  devrimci  kimliğe yakın  bu  gençlik  ruhuna  baskı  uygulamış,  silikleştirmiş,  arayışlarını  köreltmiş,  muhalif  yanlarını  ise  çeşitli  psikolojik  yöntemlerle  törpülemiş ve  gençliği  yozlaştırmıştır. 

Gençlik  üzerinde  yürütülen  bu  politikaları  değişen  ve  süreklilik  kazanan  özel  savaş  kapsamında  ele  almak,  potansiyel  gücün  niteliğini kavramada  faydalı  olacaktır.  Özel  savaş  derken kaba  savaştan  bahsetmiyoruz,  böyle  anlaşılmamalıdır.  Savaşın  günümüz  koşullarına  göre  uyarlanarak  özelleşmesi  ve  insanın  hücrelerine değin  derinlik  kazanmasıdır.  Bu  savaşla  toplumsal  dinamikler  hedef  alınmakta,  ahlaki  politik topluma  ait  tüm  değerler  belleklerden  silinmek istenmektedir.  Buna  karşı  çıkacak  olan  da  toplumun  öncü  gücü  diye  tabir  etmiş  olduğumuz gençliktir.  Dolayısıyla  özel  savaş  kapsamında, okun  yönü,  genelleştirilmiş  ve  derinleştirilmiş biçimiyle  her  zamanki  gibi  yine  gençliğe  çevrilmiş  durumdadır.  Gençliğin  nasıl  bir  kıskaca  alındığını  daha  iyi  anlayabilmek  için  konuyu yakından  inceleyelim. 

'Özel  savaş'  nedir? 

En  yalın  bir  ifadeyle  savaş,  hasımların  silah aracılığıyla  birbirilerine  iradelerini  zorla  kabul 


Saç  yoksa  ahlak  polisi  de  yok! 


ranlı  genç  bir  kadın  kanserle  savaşan  çocuklara destek  olmak  için  başını  kazıyıp  saçlarını  sattı. 
İlk  başta  sadece  basit  bir  dayanışmayla  başlayan bu  davranış  “Saç  yoksa  ahlak  polisi  de  yok”  sloganıyla eyleme  dönüştü. 

“Saçlarımı  kanserle  savaşan  sevimli  küçük  melekler için  sattım”  diyen  İranlı  genç  kadın,  kanserle  savaşan çocuklara  destek  olmak  amacıyla  saçlarını  kazıtıp,  sattı. 
İlk  başta  sadece  basit  bir  dayanışmayla  başlayan  kadının davranışı  ardından  bir  eyleme  dönüştü.  Saçlarını  kazıttıktan  sonra  “Neden  başımı  kapatmak  zorundayım?” 
diye  soran  İranlı  genç  kadın,  saçsız  haliyle  dışarı  çıkmaya  karar  verdi.  Dışarıdayken  başı  açık  olmasına  rağmen  sokakta  olan  hiçbir  polisin  ona  karışmamasıyla birlikte  bireysel  bu  karar  siyasi  bir  harekete  dönüştü. 

Genç  kadın  başında  hiçbir  şey  olmadan  İran  sokak¬ 


larında  çektirdiği  fotoğraflarını  milyonlarca  kişi  tarafından  takip  edilen  bir  facebook  sayfasında  şöyle  yazarak  paylaştı;  “Saçlarımı  kanserle  savaşan  sevimli küçük  melekler  için  sattım.  Sokağa  çıktığımda  kendi kendime  şöyle  dedim:  Saçın  yoksa  ahlak  polisi  de  yok. 
Bana  sürekli  saçımı  kapatmamı  yoksa  beni  tutuklayacaklarını  söyleyen  kişiler  için  tutuklamak  için  hiçbir neden  yok  şimdi...” 

İran’da  başörtüsü  takmak  kadınlar  için  bir  zorunluluk,  kadınlar  saçlarını  örtmek  zorunda.  Ama  ya  kadınların  saçı  yoksa?  Bu  genç  kadının  hikayesi  halen polislerin  bu  durumu  kabul  edip  etmeyeceğini  söylemiyor.  Geçtiğimiz  günlerde  8  İranlı  kadın  başörtüsüz çekilmiş  fotoğraflarını  Instagram  üzerinden  yayınladı ve  bundan  dolayı  16  Mayıs  ta  “anti-müslüman  kültürü”  yaymakla  suçlanarak  tutuklandı. 


rine  almış  durumdadır.  Hatta  Kürt  gençlerine uygulanan  özel  savaş  yöntemleri  diğer  ülkelere nazaran  daha  ince  ve  sonuç  alıcıdır.  Bir  yandan Kürtlerin  özgürlük  konusundaki  ısrarlı  duruşları, diğer  yandan  da  özgürlüğün  yitimi  anlamına gelen  devlet  geleneğinin  bu  ısrarlı  duruşa  karşı çıkışı,  Kürdistan'da  yürütülen  özel  savaş  uygulamalarını  dizginsiz  bir  şekilde  zenginleştirmiştir.  Kürt  gençleri  çok  çeşitli  yönelim  ve uygulamalara  maruz  bırakılarak  toplumundan koparılmak  istenmiştir.  Tarih-toplum  algısı  çarpıtılmış,  edilgen,  pasif,  daima  tüketen,  köksüzleşen,  dilinden  ve  kültüründen  utanan  bir kişililiği  Kürt  gençlerine  reva  görmüşlerdir. 

Kapitalist  sistemin  özel  savaş  yöntemleri  ile gençliği  nasıl  yönettiği  çok  kapsamlı  bir  konudur.  Sistemin  gençliğe  karşı  ustaca  kullandığı  bir çok  alan  vardır.  Bu  alanların  başında  da  sanat alanı  gelmektedir.  Sanat,  kültür  değerleri  içinde toplumla  en  fazla  ilişkili  olan  bir  alandır.  Toplumsallığın  kendini  yarattığı  ve  çoğalttığı  her alan  sanatın  konusudur.  Sanat  kaynağını  inanç fikrinin  ilk  pratik  eylemlerinden  aldığı  için  ahlak ile  de  çok  sıkı  bir  bağ  içindedir.  Bu  kadar  toplumsal  olan  sanatın  tersinden  ele  alınıp  kullanılması  da,  kapitalist  sistemin  toplum paradigmasına  bağlı  bir  gelişmedir.  Bilindiği  gibi kapitalist  sistem  toplumsal  dokuyu  parçalayarak  toplum  içine  yerleşir.  Toplumsal  dokuların parçalanması  için  ilk  saldırdığı  mevzi  de  ahlak olmaktadır.  İşte  sistem  bu  amacını  gerçekleştirmek  için  sanata  tersinden  bir  rol  oynatmaktadır, 'sanat'  bile  demekte  zorlandığımız  bu  alan  aracılığıyla  gençlikte  bireyciliği  ve  duyarsızlığı  geliştirmektedir.  Günümüzde  toplumdan  en  kopuk kesimin  sanatçılar  olması  bundandır.  Sistemin sanat  anlayışından  ise  en  fazla  gençlik  etkilenmektedir.  "Çağın  modası  budur"  adı  altında  tüketici,  karaktersiz,  özünde  amorf  bir  gençlik  tipi oluşturulmuştur.  Gençlik  sorgulamadan  uzak, gördüğünü  taklit  eden  bir  konuma  getirilmiştir. 
Gençlik  ruhu,  özel  savaş  yaratımlarıyla  inceden inceye  asimile  edilmektedir.  Sanatsızlık  aynı  zamanda  kültürsüzlüktür.  Kendi  sanatına  yabancılaşma  kültüründen,  toplumsal  hafızayı  zinde tutan  toplumsal  yaşamdan  uzaklaşmayı  ifade eder.  Kapitalist  sistemin  her  şeyde  olduğu  gibi sanatı  da  metalaştırdığı  bir  gerçektir.  Gençliğin marketten  eşya  alır  gibi  sanata  yaklaşması  bundandır.  Bu  nedenle  gençliğin,  sanat  ya  da  sanatçı  adı  altında  sunulanları  daha  iyi sorgulaması  gerekmektedir.  Bu  sorgulama  kişiyi,  kapitalist  sistemin  dişlisi  haline  gelmekten kurtarabilir. 


ettirmeyi  amaçladıkları  bir  şiddet biçimidir.  Hedef,  karşı  tarafın iradesini  kırmaktır.  Ancak savaş  silahlı  bir  şekilde  yürütüldüğü  gibi;  karşı  tarafı  yıldırmak,  maddi  ve  manevi  zarar vermek  için  silahsız  da  yürütülür.  Bu  açıdan  savaşı  salt  silahlı bir  şiddet  hareketi  olarak  tanımlarsak,  hasımların  sadece  kızgın meydan  muharebelerinde  karşı karşıya  geldikleri  ve  olanca  güçleriyle  birbirilerini  yok  etmeye  gayret ettiklerini  düşünürsek  yanlış  olur.  Bu sadece  savaşın  silahla  gerçekleştirilen boyutunu  ifade  eder.  Gerçekte  ise savaş,  sadece  askeri  cepheden  yürütülen  değil,  silahlı-silahsız  dayandığı  tüm unsurları  ile  birlikte  ekonomik,  siyasal, diplomatik,  ideolojik,  kültürel,  psikolojik  vb.  alanları  kapsamak  suretiyle  her cepheden  yürütülen  topyekûn  bir  faaliyettir.  21.  yüzyılda  kapsamını  bu  biçimiyle  genişleten  savaşa  da  "özel savaş"  diyoruz. 

Özel  savaş  olarak  ele  aldığımız olgu,  sınıflı  uygarlıklar  boyunca  ge liştirilen  baskı  ve  egemenlik  aracı olarak  başvurulan  savaşın  bir  biçi midir.  Bir  diğer  ismiyle  kuralsız  savaştır.  Yaptığı  her  türlü ahlaksızlığı  mübah  gören,  sermayesini  büyütmek  için  elinden  geleni  yapan,  insanlara ebedi  köleliği  dayatan,  kural kaide  tanımayan  bir  savaş... 

Bu  açıdan  topluma  yöneltilen  tüm  saldırıları  özel savaş  kapsamında  ele almak  gerekir.  Özel savaş,  egemenler 


i 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ve  sömürgen  güçler  tarafından  topluma  karşı  her  alanda  sürdürülen  bir savaşı  kapsar.  Burada  konumuzu  ilgilendiren  özel  savaşın  toplumu  hedef almasıdır.  Toplum  dinamik  bir  güçtür.  Varlığını  her  açıdan  koruyan  ve devam  ettirmek  isteyen  bir  yapıya sahiptir.  Toplumun  kendi  varlığını  devam  ettirebilmesi için  dilini,  kültürünü  koruması  gerekir.  Bu  da  kapitalist  sistemin 

küreselleşmesi  karşısında  en  büyük engeli  ifade eder.  Dilin  ve kültürel  değerlerin  tekleştirilmek istendiği  günümüzde  özel  savaşı anlamak  oldukça önemlidir.  Çünkü  toplumun  devamını  sağlayacak  ve  bir  sonraki  nesle taşıyıcılık  yapacak  olan  gençliktir.  Bu  nedenle  genç  kuşakta yaşanacak  herhangi  bir  iradesizleşme  durumu,  topluma  doğrudan  yansır.  Bir  genç  kendine yabancılaştı  mı,  topluma  da  yabancılaşır.  Köksüzleşir,  topluluktan kaçar  ve  bencilleşir.  "Kültürel  soykırım"  dediğimiz  olay  da  budur.  Zaten özel  savaşın  temel  amacı  gençliği  özünden  boşaltarak  kültürel  asimilasyona tabi  tutmaktır.  Asimile  olmuş  bir  gençlik aynı  zamanda  iradesiz  kılınmış  demektir.  İradesi  olmayanın  da  topluma  öncülük  etmesi  pek  mümkün  değildir. 
Yönlendirilmeye  açıktır.  Kısacası  kapitalist sistemin  düşünmeyen,  talimat  verildiğinde  robot  gibi  yerine  getiren,  sorgulamaktan  uzak,  neyin  doğru  neyin  yanlış olduğunu  anlayamayacak  kadar  kısır  bir yaşamı  benimseyen  serkeşler  kitlesi  tamamlanmış  olur. 


Ne  yaşıyoruz? 
Ne  tüketiyoruz? 


Özel  savaş  politikalarını  biraz  da  Kürdistan  özgülünde  irdeleyelim.  Kürdistan'da yürütülen  özel  savaş,  gençliği  kendi  çepe-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Hindistan’da  ezilenlerin  güçlü  sesi: 


Nevvaya  Jin 


Hintli  sosyal  aktivist  ve  yazar  Mahasvveta Devi  14  Ocak  1926'da  Doğu  Bengal'de (bugünkü  Bangladeş)  Dakka  şehrinde edebiyatçı  bir  ailenin  çocuğu  olarak  doğdu.  Babası Manish  Ghatak,  1923-1935  yılları  arasında  Bengal edebiyatında  etkili  bir  eğilim  olan  Kallol  hareketine mensup  ünlü  bir  şair  ve  roman  yazarıydı,  Jabanashvva  adını  kullanıyordu  yazı  ve  şiirlerinde. 

Böylesi  entelektüel  bir  ailede  yetişen  Mahasvveta  Devi,  ilk  eğitimini  Dakka'da  gördü  ancak Hindistan'ın  parçalanmasından  sonra Hindistan  içinde  kalan  Batı  Bengal'e giderek  Santiniketan'daki  Vishvabharati  Üniversitesi'ne  girdi  ve  İngilizce bölümünden  diploma  aldı.  Ardından 
Kalküta  Üniversitesi'nde  İngilizce  konusunda  mastır  yaptı.  Devi,  Komünist Parti'nin  kültürel  kolu  olan  IPTA  (Hindistan  Halk  Tiyatrosu  Derneği)  kurucusu  oyun  yazarı  Bijon  Bhattacharya ile  evlendi,  1948  yılında  doğan  oğlu  Nabarun  Bhattacharya,  entellektüel  düzey  ve  felsefik  içerikleriyle  değer  gören  romanlarıyla Bangladeş  ve  Hindistan'ın  öncü  romancılarından biri  oldu.  Devi,  eşinden  1959  yılında  boşandı. 

Mahasvveta  Devil964  yılında,  işçi  sınıfından  kadınların  devam  ettiği  Bijoygarh  Koleji'nde  öğretmenlik  yapmaya  başladı.  Aynı  süreçte  gazeteci olarak  da  çalışıyor  ve  yaratıcı  bir  yazar  olarak  kitaplar  yazıyordu.  İlk  kitabı,  'Jhansir  Rani'  (Jhansi  Kraliçesi)  adını  taşıyordu  ve  1956'da  basıldı.  1984  yılında tamamen  yazılarına  yoğunlaşmak  için  Kalküta  Üniversitesi'ndeki  İngilizce  eğitmenlik  görevinden  ayrılan  Devi  kırk  yılı  aşkın  yazarlık  yaşamında  kısa öykülerden  oluşan  20  kolleksiyon  ve  100  dolayında roman  yayınladı.  Kitaplarının  çoğunu  Bengali  dilinde  yazdı. 

"Yaratıcı  bir  yazarın  sosyal  bilinci  olmalı' 

Mahasvveta  Devi'nin  ilk  kitabı  'Jhansir  Rani' (Jhansi  Kraliçesi)  İngiliz  sömürgecilerle  savaşırken öldürülen  kadın  yönetici  Laxmibai'yi  konu  ediniyor. 
'Amrita  Sanchay'  ve  'Andhanmalik'  gibi  ilk  dönem kitaplarının  birçoğu  İngiliz  sömürge  döneminde  ge¬ 


çiyor.  1960'ların  sonları  ile  1970'lerin  başlarındaki Maoist  Naxalite  hareketi  dönemi  de  çalışmaları üzerinde  etkide  bulunmuştur.  'Hajar  Churashir  Ma' (1084'ün  Annesi)  adlı  kitabı,  oğlu  Naxalite  inancı yüzünden  öldürüldükten  sonra  dünyası  tamamen değişen  üst  sınıftan  bir  kadının  hikayesini  işliyor.  Bu kitap  filme  de  çekildi. 

Devi,  daha  çok  Batı  Bengal'deki  kabile  toplulukları,  kadınlar  ve  sistem  dışına  itilmiş,  toplumun  en alt  kesimini  oluşturan  'dalit'ler  ile  ilgili  kitapları  ile tanınıyor.  'Lodha'  ve  'Shabar'  kabile  toplulukları  ile  ilgili  araştırmaları  ise  ününü artırdı.  Mahasvveta  Devi;  Bihar,  Madhya Pradesh  ve  Chhattisgarh'deki  kabile  topluluklarının  mücadelelerine  aktif  katılan bir  aktivist  aynı  zamanda.  Bu toplulukların  politik,  sosyal, ekonomik  gelişimleri  için  çaba sarfetmektedir.  "Yaratıcı  bir yazarın  sosyal  bilince  sahip olması  gerektiğini  düşünüyorum.  Topluma  dönük görevim  var.  Görev  duygusu  bir  takıntı"  diyen  Devi, Bengali  dilinde  yazdığı  kitaplarında  sık  sık  kabile toplulukları  üzerindeki  vahşi  baskıları,  güçlü  ve  dokunulamaz,  otoriter  üst  sınıf  toprak  ağalarını,  tefecileri  ve  rüşvete  batmış  hükümet  memurlarını işliyor.  İlham  kaynaklarını  şöyle  ifade  ediyor  Devi: "Daima  gerçek  tarihin  sıradan  insanlar  tarafından yapıldığına  inandım.  Sıradan  insanlar  tarafından nesiller  boyunca  taşınan  folklor,  türkü,  mit  ve  efsanelerin  değişik  formlarda  yeniden  ortaya  çıkışıyla karşılaştım  sürekli. ..Yazmamın  nedeni  ve  ilham  kaynağı,  sömürülen  ve  kullanılan  ama  yine  de  yenilgiyi kabul  etmeyen  bu  insanlardır.  Benim  için,  yazmanın sonsuz  malzeme  kaynağı  bu  şaşırtıcı  biçimde  soylu, acı  çeken  insanlıktır.  Onları  bir  kez  tanımaya  başladıktan  sonra  işlenmemiş  malzememi  neden  başka bir  yerde  arayayım.  Bazen  yazılarım  gerçekten  onların  yapımıymış  gibi  geliyor  bana." 

'Kalbim  daima  Hindistan' 

2006  yılında  Hindistan,  Frankfurt  Kitap  Fuarı'na 
ikinci  kez  konuk  olan  ilk  ülke  olduğunda  Mahasvveta  Devi  yaptığı  heyecan  verici  açılış  konuşma¬ 


sında,  Hindistanlı  tanınmış  film  oyuncusu  ve  yapımcısı  Raj  Kapoor'un  "MeraJoota  HaiJapani"  filminin müziğinden  alınan  şu  satırlarla  dinleyicileri  gözyaşına  boğmuştu:  "Bu  gerçekten  ayakkabının  Japon, pantolonun  İngiliz,  şapkanın  Rus,  fakat  kalbin. ..kalbin  daima  Hindistanlı  olduğu  çağ...  Ülkem;  yıpranmış,  paramparça,  gururlu,  güzel,  sıcak,  nemli, soğuk,  kumlu,  parıltılı  Hindistan.  Benim  ülkem." 

Birçok  edebiyat  ödülü  alan  Mahasvveta  Devi 


bugün  Hindistan'ın  Kalküta  şehrinde  yaşamını sürdürüyor,  Batı  Bengal  hükümetinin  endüstrileşme  politikasına  karşı  yürütülen  mücadeleye öncülük  ediyor.  Özellikle  verimli  toprakların  haciz yoluyla  köylülerden  alınarak  endüstri  şirketlerine yüksek  fiyatlarla  verilmesine  şiddetle  karşı  çıkıyor. 
Onun  bu  mücadelesi  birçok  aydının,  sanatçının, yazarın  ve  tiyatro  işçisinin  de  bu  mücadeleye  katılmasını  sağladı. 


•  Jiyan  TEKOŞİN 


Kürdistan'da  katledilen  çocukların  anısına... 


Her  yer  karanlık;  odalar,  tüm  evler  ve  sokaklar...  Dışarıda  yoğun  bir  koku  dolanıyor.  Yanımızdan  her  kim  geçiyorsa elleriyle  yüzlerini  kapatmakta.  Sanki  alışık  olmadıkları  bir  kokudan  kaçar  gibi!  Nedir  böylesine  insanları  kaçırtan? 

Buralar  hiç  bu  kadar  sisli,  duman  içinde  olmamıştı.  Sanki  her  tarafta  tandır  yakan  anneler  var,  öylesine  dumanlar  yükseliyor  bu  şehirden.  Ama tandır  olsaydı  güzel  ekmek  kokuları  yükselirdi Sur'dan,  tıpkı  eskisi  gibi.  Peki  bu  soğuk  kokular  da neydi,  insanları  böylesine  uzaklaştıran...  Yaklaşık yirmi  günden  fazla  oldu  bu  karanlık  odadayım.  Bir türlü  çıkamıyorum.  Sanki  kollarım,  bacaklarım,  beynim  benden  ayrı  hareket  ediyormuş  gibi.  İsteğim dışında  kalıyor  hepsi.  Anlayamıyorum...  Bu  soğuk oda  beni  korkutmaya  başlattı.  Etrafımda  kimseyi göremiyorum.  Birileri  var  ama  onların  yüzlerini  seçemiyorum.  Yine  karanlık... 

Hiçbir  şey  duyamıyorum.  En  son  kulaklarım mermi  sesine  tanık  oldu  ve  sonra  sağırlaştım  sanki. 
Önceden  kulaklarım  keskindi,  hangi  ses  olursa olsun  iyi  duyabiliyordum.  Kör,  sağır  oldum...  Bu  etraftaki  karanlık,  soğuk  hava  beni  korkutuyor.  Peki, annem  nerede?  Beni  hiç  yalnız  bırakmayan  annem bu  defa  yoktu.  Kendimi  hiç  bu  kadar  yalnız  hissetmemiştim.  Yalnızlık  ne  kadar  da  soğuk... 

Sanki  etrafta  birileri  belirledi.  Yüzü  maskeli  birileri  içeriye  girdi.  Ha  bire  etrafımdan  uykuda  olan  ve yüzlerini  seçemediğim  insanları  alıp  götürüyorlar. 
En  son  biri  gelip  beni  kaldırıyor.  Hissedemiyorum... 
Bedenim  benden  ayrılmış  gibi.  Anlatılmayan  bir duygu  içerinde  kalıyorum.  Sonra  dışarıda  beliriveren  çığlıklar  kulaklarımı  açıyor.  Şimdi  duyabiliyorum.  Annem  çığlık  atıyor  ismimi  söyleyerek.  "Anne ben  buradayım"  desem  de  beni  duymuyor.  Annem ve  buradaki  herkes  çığlık  çığlığa.  Peki  neden?  O soğuk  odadan  çıktığım  için  mutlu  olduğumu  söylemek  isterdim  ama  dışarısı  daha  da  soğuk  ve  ürpertici.  Yoldan  geçerken  oyun  oynadığımız  sokaklara bakıyorum.  Her  taraf  yıkılmış  gibi.  Tanıyamıyorum kaldığım  yerleri.  Çocukluğumun  mekanı  ne  de 


çocuk 


değilini  /4nne 


Buraları  böylesine  görmeye  alışık  değilim.  Neden buralar  yıkılıyor?  Binlerce  soru  beynime  hücum ediyor,  cevabını  bulamadığım  binlerce  soru... 

Mezarlıkların  olduğu  yere  doğru  ilerliyoruz.  İlginç,  daha  önce  annem  beni  asla  buralara  getirmezdi.  Hava  soğuk  ve  karanlık.  Üşümeye  başladım. 
Soğukluk  yüreğime,  ruhuma  işlemiş  gibi.  Sonra  birileri  eline  kazma-kürek  alarak  yeni  bir  mezar  açıyor.  Her  bir  kazmanın  toprağa  vurulmasıyla  ben daha  çok  üşüyorum.  Bir  süre  sonra  son  defa  dönüp anneme  bakıyorum.  Arkada  durmuş,  gözyaşlarını akıtıyor  toprağa.  "Anne  neden  bu  kadar  çok  ağlıyorsun?"  diye  soruyorum  ama  sanki  beni  hiç  duymuyor.  Oysa  annem  bana  hep  zamanında  cevap verirdi.  Neden  bu  kadar  uzaklaştık  anne? 

Esen  rüzgar,  zamanın  geçtiğini  hissettiriyor.  Onu hissedebiliyorum!  Soğuk  bir  rüzgar  yüzüme  dokundu.  Beni  alıp  götürmek  ister  gibi  bana  dokundu. 
Ne  kadar  soğuk  olsa  da  ona  karşı  koyamıyorum.  Bırakmak  istiyorum  o  soğuk  rüzgara  ki  alıp  götürsün  beni.  Umut  dolu  yarınlara,  daha  aydınlık, güzel  bir  dünyaya  götürsün...  Her  zaman hayal  ettiğim  gibi  işte.  Beyaz  bulutlar  üstünde, rüzgar  eşliğinde  Kürdistan'ın  güzel  yerlerinde dolaşmayı  isterdim.  Dicle'nin  üzerinden  Fırat'a geçerken  Mezopotamya'nın  güzelliklerine  tanıklık  etmek  isterdim.  Batman'da,  Cizre'de, Nusaybin'de,  Van'da  yani  Kürdistan'ın  her yerinden  çocukları  alıp  bulutların  üzerinde gezdirmek  isterdim.  Emin'i,  Berat'ı,  daha yeni  doğan  Tahir'i,  Helin'i  ve  daha  sayamadığım  onlarca  çocuğu  alıp  gitmek  isterdim. 

Şimdi  onların  yanındayım.  Buralar  çok  soğuk olsa  da  merak  etme  annem,  ben  yalnız  değilim. 
Benim  gibi  binlerce  çocuk  var  burada.  Hepsi  de benim  gibi,  benim  dilimden  ve  benim  canımdan. 
Merak  etme  anne;  Berkin'le,  Emin'le,  Miray'la  beraberiz,  üzülme.  Elbet  bir  gün  gelir  tüm  bu  uzaklıkların,  tüm  bu  bedellerin  sonu.  Güzel,  aydınlık,  barış dolu  günler  görecek  Kürdistanlı  çocuklar...  Ben  inanıyorum,  sen  de  inan  buna  olur  mu  annem? 


çabuk  değişti.  Yoksa  ben  mi  büyüdüm  anne? 

Sur'dan  yavaş  yavaş  çıkarken  içimden  bir  şeylerin koptuğunu  hisseder  gibiyim.  Sanki  ruhum  orada kalmak  istercesine  beni  itekliyor.  Ayrılsam  bir  daha gelemeyecekmişim  gibi...  Bir  daha  o  sokaklarda oyun  oynayamacakmışım  gibi...  Surlara  bir  daha  çıkabilecek  miyim? 

Uzaklaşıyorum...  Doğduğum  şehirden,  güzelliklerden,  yarım  kalan  çocukluğumdan,  yarım  kalan gülüşlerden  ve  yarım  kalan  sohbetlerden.  Uzaklaşıyorum;  arkadaşlarımdan,  sokaklarda  içimize  çek¬ 


tiğimiz  tandır  ekmeği  kokusundan,  bilyelerimden... 
Her  uzaklaştığımda  gerçekler  biraz  daha  keskin  vuruyor  yüzüme,  tıpkı  kıyıya  vuran  keskin  dalgalar gibi.  Yüreğim  neden  bu  kadar  yanıyor  anne?  Doğduğum  yer  neden  böylesine  karanlıklarla  kuşatıldı? 
Oysa  bu  şehirdi  bizleri  biz  eden.  Bu  şehirdi  bizleri koruyan.  Acaba  yine  görecek  miyim?  Uzaklaşıyorum;  şehir  yavaş  yavaş  kaybolmaya  başlıyor.  Ben uzaklaştıkça  yüreğim  orada  kalmakta  ısrar  ediyor. 
Durduramıyorum! 
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Şaşırmadığınıza 

şaşırdım! 


İnsanız  ya  da  doğada  farkındalığımızı oluşturmak  için  kendimizi  öyle  tanımlıyoruz,  yani  İNSAN !  Eee  tabi  insan  olarak yine  insan  tarafından  yapılan  pek  çok  şeye  şaşırırız.  Şaşırmak  bir  kavramdır  ve  aslında  doğada  birçok  canlı  şaşırmakla  eş  değer  olan refleks  olgusunu  taşır.  Bunu  niye  söylüyorum?  Çünkü  insan  kendini  biricik  sanıyor  ya, öyle  olmadığını  anlasın  diye.  Söylüyorum  da ama  kime?!?  Ha,  ne  diyordum,  şaşırmak.  Şaşırmaktan  kastım  merak  değil,  lütfen  bazı  şeyleri  birbirine  karıştırmayınız.  Sözünü  ettiğim şey;  insan  beynini  ve  yahut  doğada  karşılığı  olmayan  şeylerin  yapılıyor  olmasına  karşılık  gösterilen  ani  refleks  ya  da  refleksizlik.  Merak edip,  kurcalamak,  anlamak  filozofluğa  giden yol  için  kırk  takla  atmak  değil.  Şöyle  şöyleyeyim;  binlerinin  yaptıklarına  tanık  olmak, maruz  kalmak,  maruz  kalanı  görmek  vb  durumlarda  dili  tutulmak,  kilitlenmek,  donmak, buz  tutmak,  aklı  gitmek,  ruhu  kaçmak...  Ötesi yok!  Ötesi  kalbi  durmaktır.  Biz  bir  adım  öncesinden  söz  ediyoruz.  Aslında  benim  şaşırdığım şey,  insanların  artık  şaşırmıyor  olması.  Ciddiyim.  İnsanlar  artık  yaşadıkları  hiçbir  şeye  şaşırmıyor.  Gördüğü  hiçbir  şeyi  aklında tutmuyor.  Sanki  hayatı  anlık  yaşıyor.  Neredeyse  akvaryumdaki  balık  kadar  hafızası  var artık.  Sabah  kalktım,  haberlere  bakayım dedim,  ya  STAR!  Daha  sabahın  körü  bu  kadar haber  bir  ajansta!  Diğer  ajansları  düşünmek bile  istemedim.  Okudum,  okudum  ve  şaşırdım.  Akşam  hiç  bir  haber  yoktu  aklımda. 
Niye?  Bana  öyle  ruhu  kaçmış  gibi  bakmayın. 
Şaşırıyorum.  İnsanların  refleksizliğine  şaşırıyorum,  titremeyen  sinirlerine  şaşırıyorum,  toplumsal  reaksiyonsuzluğuna  şaşırıyorum. 
Şaşırıyorum  da  şaşırıyorum  egosuna  dokunduklarında  kopardığı  kıyamete...  Ya  insan  bir çıkıp  demez  mi  "ey  edepsizler,  siz  bu  ülkeyi  nereye  götürüyorsunuz?"  Yok,  bacım  yok.  Bazıları  da  çıkıp,  şaşırıyoruz  diye  bize  şaşıyor. 
Şaşırdığımızla  kalıyoruz,  şaşkın  şaşkın... 

Şaşırdığımıza  şaşıranlar  diyor  ki,  "anam, ma  sizin  yeni  mi  haberiniz  oldu?  Dünyada böyle  şeyler  çok  oluyor."  Biz  de  diyoruz  ki, "olabilir  bacım.  Ma  biz,  aynı  olay  her  olduğunda  şaşıranlardanız.  Neden?  Çünkü  alış¬ 


madık,  alışmıyoruz,  alışmayacağız  ve  tabii  ki alıştırmayacağız". 

Hepsi  bu  mu?  Değil  elbet.  Gelmiş,  geçmiş birçok  filozofa  ve  kutsal  suya  bulandırılmış söze,  lafa,  cümleye  yani  her  ne  varsa  kadın  için sarf  edilen  söze  küfür  edesim  var.  Hem  de  bir dünya  dolusu.  Fakat  orijinal,  duruma  uygun  bir küfür  bulamadım.  Malum  son  zamanlarda  her şeyin  orijinal,  doğal  yani  natür  halini  arıyoruz ya,  mutlaka  küfürlerin  de  orijinal  halleri  vardır diye  düşünüyorum?!?  Gerçi  bu  konuda  iktisat yapan  var,  yok  değil.  Ama  benim  etmek  istediğim  küfür  henüz  icat  edilmemiş  galiba.  Fakat iki  çift  söz  söylemek  için  de  icat  edilmesini  bekleyemem.  Bu  dünyada  kadın  için  söylediğiniz ve  söyleyemediğiniz  bütün  iğrenç  sözler  size gelsin.  Hema  hepsini  size  armağan  ediyorum! 

Size  acımasız  gelebilir  bu  sözler.  Lâkin  söylemeden  geçemedim.  Ya  var  mı  bu  dünyada suçüstü  yakalanıp  da  böyle  kolay  sıyrılmak? 
Adamı  suçüstü  yakalıyorsun  diyor;  "bana komplo  kurdular,  bu  bir  kumpas."  Ya  STAR! 
Adamı  küçücük  çocuğu  taciz  ederken  yakalıyorlar  diyor;  "bunlar  HDP'li,  ben  onları  ispiyonluyum  diye  bana  iftira  atıyorlar."  Adam kadını  suda  boğarak  öldürüyor.  Adli  tıbbın açıklaması:  suda  boğularak  öldürülmüş,  tecavüze  uğramamış."  Yani  şimdi  tecavüze  uğramamış  olması  kadının  bir  erkek  tarafından öldürüldüğü  gerçeğini  ortadan  kaldırır  mı?  Ne yani  kadınlar  sadece  boğularak  öldürülmesine sevinip;  "çok  şükür  tecavüze  uğramamış,  hadi 


evimize  gidelim"  mi  desin.  Şimdi  adam,  kadını çok  sevdiği  için  öldürmüş  diye  adamı  af  mı edelim?  Adam,  mahkemede  "evet  hakim  bey, ben  onu  çok  sevdiğim  için  öldürdüm.  Sevmeseydim  öldürmezdim.  İstemeyerek  oldu" diyor.  Tabii  ben  de  "istemeyerek",  ulan  bit, pire,  kene,  asalak,  sürüngen  familyası,  insan istemeden  belki  bir  karıncaya  basabilir,  istemeden  birini  incitebilir.  Ma  bu  insan,  istemeyerek  öldürmek  ne  demek?  Görmeden  bir şeye  sebep  olursun  bu  istemeyerek  olur.  Ama defalarca  bıçaklamak,  beş  kurşun  sıkmak,  akla hayale  gelmeyecek  işkencelerle  öldürmenin istememesi  mi  olur?  Adam  resmen  organize ederek,  bilerek,  isteyerek  tutup  kadını  öldürüyor,  pencereden  atıyor.  Günlerce  katil  aranıyor.  Mahkeme  oluyor.  Adam  mahkemede; "sevgilim  değil,  bir  şeyim  değil  niye  organize ederek  öldüreyim"  diye  kendini  savunuyor.  O sürüngen  familyasından  hakim  de  cezada  indirimi  yapıyor.  Diğer  bit  ise  otobüste  yaptıklarını  "şeytana  uydum"  diyerek  açıklıyor.  Sonra serbest  bırakılıyor.  Sürüngen  familyasının  başındaki  zat  ise  ülkeyi  çöküşe  götürürken:  bu bir  rejim  değişikliği  değil,  sistem  değişikliği diye  milletin  aklına  kimyasal  sıkıyor.  Tabii  familyanın  başı  milletin  aklına  kimyasal  sıkarsa, familyanın  üyeleri  de  anca  "şeytana"  uysun, "istemeyerek"  kadın  öldürsün.  Organize  vahşetten  yakasını  sıyırsın.  Çocuğa  cinsel  istismardan  yakalanıp,  ispiyonculuktan  devletten  ödül alsın.  Garip,  hem  de  çok  garip,  buna  da  hiç kimse  şaşırmıyor.  Sanki  milletçe  sinirlerimizi aldırmışız,  reaksiyon  nötr!  Hatta  "milletçe  var mıyız"  diye  düşündüğüm  bile  oluyor.  Çünkü bu  yaşadıklarımız  normal  değil,  bilmem  farkında  mısınız?  Hışşşt  size  diyom.  Bir  bakar  mısınız.  Şaşırdınız  mı?  Şaşırmadığınıza  şaşırdım!.. 

Size  diyeceğim  şu:  Toplumun  ahlaki  yapısıyla  oynamak  ateşle  oynamaktır.  Yangın  çıkarsa  rüzgar  bir  ülkeyi  önüne  katar.  Ne  bir geçmiş  ne  bir  gelecek  kalır  avuçlarında.  Kadında  kadınlığından  olmuşsa  eğer,  o  vakit külde  gider  bir  fırtınayla...  Demem  o  ki,  kadınlar,  halklar,  toplumlar  böyle  kaybetmiş,  böyle yok  olmuşlardır.  Şaşırdınız  mı?  Sinirlerinizi  mi almışlar?  Düşüncelerinizi  mi  dondurmuşlar? 
Toplumsal  olaylar  karşısında  nötr  kalmaya  ne diyorlar  biliyor  musunuz?  ALIŞMAK!  Peki  toplumda  "alışana"  ne  derler  biliyor  musunuz, "kudurmuştan  beter"  derler.  İşte  milletçe  yaşadığımız  sorun  bu:  alışarak  kudurmuştan beter  olma  durumu.  Bundan  kurtulmak  çok zor  değil:  "alışmadık,  alışmıyoruz,  alışmayacağız  ve  tabii  ki  alıştırmayacağız"  diyerek  evdeki ince  uzun  saplı  tavamızla  sokağa  çıkıp  Meleklere  uyarak  bu  dünyaya  bir  iyilik  yapacağız.  Şaşıracağız!.. 
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Soldan  Sağa: 

1-Kadınlar  üzerine  yaptığı  çalışmalarla  da  bilinen  Kerküklü  kadın  şair  ve  gazeteci  /  zengin, varlıklı,  2-  başıboş,  aylak  /  Mısır'da  su  tanrısı  / garip,  tuhaf,  3-  ölümlü,  gelip  geçici  /  Mardin'in Gercüş  ilçesinde  ünlü  bir  dağ,  4-  İslam  inancına göre  cennet  ile  cehennem  arasında  bir  yer  / doymak  bilmeyen  /  sevi,  5-  İsviçre'de  yaşayan Güney  Kürdistanlı  kadın  şair  /  bir  olumsuzluk ön  eki,  6-  yazı  hokkası,  divit  /  içinden  su  akıtmak  için  toprağı  kazarak  yapılan  açık  oluk  / rüzgar,  7-  güzel  koku  /  soyluluk,  8-  alıştırma/ genellikle  boyuna  bağlanan  bir  tür  ince  ipek kumaş  /  bir  nota,  9-  karışık  renkli  /  Rusya  Federasyonunun,  Ural  Dağları'ndan  Büyük  Okyanus'a  kadar  uzanan  topraklarına  verilen  ad,  10- Mısır'da  su  tanrısı  /  beden,  1 1-  acıklı  /  takım'ın kısaltması  /  azgın,  12-Kürtçe'de  köpek  /  altın kökü,  13-17.  yüzyıl  felsefesinin  en  önde  gelen rasyonalistlerinden  biri  olarak kabul  edilen  Baruchönadlı 
HollandalI  Yahudi  düşünür/ ince  ve  küçük  bir  nesne  ile sert  bir  yere  vurulduğunda çıkan  ses  /  görüş,  bakım, yön,  anlayış  biçimi,  14-  İsviçre'de  bir  nehir /vücuttan çıkan  salgılar,  15- Güney  Afrika'nın  plaka  kodu  /  gece gündüz  eşitliği  /  etrafı  sularla  çevrili  kara  parçası. 


Yukarıdan  Aşağıya: 


1-Kafa  dengi  /  Urfa'nın  eski adı,  2-  Kürtçe'de , akşam'  / eğilimli  olan  /  Bolivya'nın başkenti,  3-  'Şeva  Davvî'  şiir kitabını  yazan  Amudeli 


kadın  şair  /  İrlanda  Kurtuluş  Ordusu,  4-  ön  gün /  iz,  işaret  /  bir  kadın  ismi,  5-  bir  harfin  ince  okunuşu  /  kelem  /  İtalya'da  bir  ırmak,  6-  Kürtçe'de ayran  /  lahza  /  Kürtçe'de, yakın',  7-  helyum'un simgesi /Türkiye'de  ırkçı  bir  ajans  /bir  nota  /ye¬ terli,  8-  memenin  filmini  çeken  özel  bir  cihaz  / uzaklık  belirtir  /  radon'un  simgesi,  9-  Akla,  mantığa  uymayan,  düşünülmeden  söylenen  söz/ eski  bir  Çin  felsefesi,  10-  vurmalı  bir  çalgı  /  ulu, yüce  /  yiyecek,  içecek  şey,  azık,  1 1  -  geçerli,  yürürlükte  olan  /  kurtçuk  /  adale,  12-  galyum'un simgesi  /  üzerinde  yaşadığımız  toprak  ve  denizler,  13-  Bitlis  yöresine  özgü, ceviz  büyüklüğündeki  hamurlar  kızartıldıktan  sonra  üzerine sarımsaklı  yoğurt  dökülerek  yenen  bir  yemek  / tatlı  karşıtı,  14-  nikel'in  simgesi  / omuzları  örtmek  için  kullanılan  geniş  atkı  /fiillerin  zarf  olarak  kullanılan  şekilleri,  bağfiil,  15- dokumacılıkta  kullanılan  çok  ince,  esnek  ve  parlak  tel  /  tartma  aleti,  çeki  /  karakter. 
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Her  5  kişiden  biri  alerji  problemi  yaşıyor 


P  Bahar  aylarında  doğanın  canlanması  ve  dışarıda  geçirilen  sürenin  artması  ile  birlikte  alerji  şikayetlerinde  de artış  yaşanıyor.  Kişinin  günlük  yaşamında  zor anlar  yaşamasına  neden  olan  bahar  alerjilerine karşı  bazı  önlemler  almak  bu  mevsimin  sağlıkla  atlatılabilmesine  yardımcı  oluyor. 

Alerji  yıl  boyunca  devam  edebilir 

Çoğunlukla  bahar  alerjisi  olarak  bahsedilen  alerjik  rinitte  en  önemli  etkenlerden  biri  polenlerdir.  Aslında  polenler  sadece  bahar  döneminde  değil  yıl  boyunca yayılmaktadır.  Ancak  bahar  aylarında  havanın  daha  kuru ve  rüzgarlı  olması  ve  insanların  daha  çok  dışarıda  bulunması  rahatsızlığın  görülme  sıklığını  da  arttırmaktadır. 


Gözler  kızarıyor,  kaşınıyor  ve  sulanıyorsa. . . 

Gözlerde  akma,  kızarıklık,  kaşıntı  ve  sulanma,  burun akıntısı  ve  tıkanıklığı,  hapşırma,  geniz  akıntısı,  koku  alma güçlüğü,  göz  çevresi  renginde  koyulaşma  gibi  belirtilerle kendini  gösteren  bahar  alerjileri  çoğu  zaman  enfeksiyon nedeni  ile  oluşan  soğuk  algınlığı  belirtileri  ile  karıştırılabilmektedir. 

Zayıf  bir  bağışıklık  sistemi  alerjiye  ortam  sağlar 

Alerjiyi  engellemek  için  en  başta  bağışıklık  sistemini güçlü  tutmak  gerekir.  Bağışıklık  sisteminin  iyi  çalışmasının anahtarı  da  dengeli  beslenmedir.Taze  sebze  ve  meyveler içerdikleri  doğal  vitaminler  ve  diğer  antioksidanlar  aracılığıyla,  bağışıklık  sistemini  güçlendirmeye  yardımcı  olurlar. 
Ev  yoğurdu,  kefir,  lifli  besinler  gibi  pre  ve  probiyotikler, mide-bağırsak  sisteminin  sağlıklı  işleyişini  sağlamaktadır. 

Pratik  testlerle  alerjenler  belirlenebiliyor 

Bahar  alerjisi  diğer  adıyla  saman  nezlesinden  korunmak için  ilk  adım  alerjiye  sebep  olan  alerjenin  belirlenmesidir. 
Hızlı  ve  kolay  uygulanan  deri  ya  da  kan  testleri  ile  kişinin neye  karşı  alerjisi  olduğu  belirlenebilir. 


Mac  ve  ası  ile  tedavi  sağlanabilir 


Tedavide  alerji  önleyici  ilaçlardan  da  yararlanılabilir. 
Ağızdan  alman  tabletler  şeklinde  ya  da  burundan  sıkılan spreyler  ile  tedavi  sağlanmaktadır.  Ancak  alerjik  hastalıklarda  en  temel  tedavi  için  alerjenden  uzak  durmak  gerekir. 

Alerjiden  koruyan  önlemler 

•Ev  veya  çalışma  ortamı  sabah  saatlerinde  havalandırılmamak 

•Dışarıdan  eve  girildiğinde  giysiler  değiştirilmeli  ve  yıkanmadan  tekrar  giyilmemeli 

•Polenlerin  saçlara  yapışma  olasılığına  karşı  saçlar  yıkanmalı 

•Yıkanan  çamaşırlar  için  mümkünse  çamaşır  kurutma makinesi  kullanılmalı 

•Araba  ile  yolculuk  yapıldığında  camlar  mutlaka  kapalı tutulmalı 

•Araçların  düzenli  olarak  polen  filtreleri  değiştirilmeli 

•Dış  alanlarda  polen  maskesi  kullanılmalı 

•Polen  mevsiminde  açık  havada  spor  yapılmamalı 

•Gözlerin  yan  taraflarını  kapatan  güneş  gözlükleri  kullanılmalı 


Meme  kanserine yol  açan  etkenler 


Meme  kanseri,  meme  dokusunu  oluşturan  hücrelerin  kontrolsüz  bir  şekilde  çoğalması  manasına  gelir.  Vücuttaki bütün  hücrelerin  çekirdeğinde,  hücrelerin  normal büyümelerini  ve  sağlıklı  olmalarını  kontrol  eden genler  mevcuttur.  Bu  genler,  hücrelerin  normal  bir şekilde  çoğalmalarını  kontrol  etme  görevini  yerine getirirler.  Bu  genler  radyasyon,  çevre  etkenleri  mikroorganizmalar  vs  gibi  çeşitli  faktörlerle  bozulma gösterebilir.  Şayet  bu  çoğalma  belli  bir  sıralama  ile meydana  gelmezse,  doku  fazlalığı  ortaya  çıkar,  bu doku  fazlalığına  tümör  ismi  verilir.  Şayet  bu  dokuda yer  alan  hücreler  yayılma  ve  başka  yerlere  gitme eğilimi  gösterirlerse  habis  yani  halk  adıyla  kötü huylu  tümör  (kanser),  oldukları  yerde  kalmaya devam  ederler  ise,  halk  adıyla  iyi  huylu  yani,  selim tümör  ismini  alırlar. 

Meme  içinde  kanserleşen  bir  hücrenin,  bir tümör  meydana  getirmesi  ve  bir  doktor  tarafından muayene  esnasında  anlaşılmasına  ya  da  radyolojik incelemede  ortaya  çıkmasına  dek  oldukça  uzun zaman  geçmesi  gerekebilmektedir.  Kadınlar  çoğunlukla  minimum  1  cm  büyüklüğüne  erişmiş  bir kitleyi,  elle  kontrol  yöntemi  ile  fark  edebilir.  Bugün, meme  kanserlerinin  büyük  bir  kısmı  hastanın  kendisi  tarafından  fark  edilebiliyor.  Kanserli  kitleler nispeten  sert,  düzensiz  kenarlı,  yüzeyi  pürtüklü olur  ve  meme  dokusu  içinde  rahatça  oynatılması mümkün  değildir.  Kanser  daha  uzak  organlara  yayılmış  ise,  bu  yayılımlar,  ender  olarak  meme  kanserinin  ilk  belirtisini  meydana  getirir.  Meme kanserinin  yaygın  bir  şekilde  yayılma  oluşturduğu bölgeler  ise  kalça  ve  omurga  kemikleri  ile  akciğer ve  karaciğer  olarak  tanımlanır. 

Fakat  kimi  hastalarda  bu  bulguların  hiçbiri  mey¬ 


dana  gelmez  ve  kanser  sadece, mamografi  değerlendirmesi  ile teşhis  edilebilir.  Aşağıda  sayılan belirtilerden  en  az  biri  dahi  mevcut  ise,  kişi  vakit  kaybetmeden  bir doktora  görünmelidir: 

•  Memede  ya  da  koltuk  altında  ele gelen  kitle,  sertlik  veya  şişlik 

•  Meme  başından  akıntı,  kanlı  ya  da şeffaf  renkli 

•  Meme  başında  içe  doğru  çekilme, çökme  ya  da  şekil  bozukluğu 

•  Meme  başı  derisinde  değişiklikler;  soyulma,  kabuklanma  gibi 

•  Meme  cildinde  yara  ya  da  kızarıklık 

•  Meme  cildinde  ödem,  şişlik  ve  içe  doğru  çekintiler  olması 

•  Memede  büyüme,  şekil  bozukluğu  veya  arenginde  değişiklik 

Kitle  nedir? 

Meme  kanserine  yakalanan  hastaların  neredeyse  %70'ine  yakın  bir  oranda  ilk  görülen  belirti, ele  gelen  kitlelerdir.Kitle  sert  ve  hareketsiz  bir  şekildedir;  fakat  çevresindeki  meme  dokusu  ile  beraber  hareket  ettirilmesi  mümkündür.  Kitlenin sınırlarını  belirlemek  oldukça  güçtür.  Kitleler  ağrısızdır. 

Ağrı  ise  genellikle  meme  kanseri  ile  beraber  ortaya  çıkan  bir  belirti  değildir.  Memede,  kanser  dolayısı  ile  ağrıların  olması,  meme  kanserinin  geç evrelerinde  ortaya  çıkar. 

Meme  başında  akıntı 

Meme  başında  akıntı  olması,  meme  kanseri  için 


her  zaman  olmasa  da  belirti olarak  sayılabilir. 
Meme  kanseri  olan hastaların  yaklaşık 
%10'unda  meme  başı  akıntısı  ilk  bulgudur. 

Meme  derisinde  ülserasyon:  Meme derisinin  beslenmesinin  gittikçe  daha  çok  bozulması  neticesinde  ülserasyonlar  ortaya  çıkar. 

Deride  ödem:  Derinin  portakal  kabuğu  gibi  görünmesine  deride  ödem  denir.  Bu  da  meme  kanseri için  belirtileri  oluşturur. 

Meme  başı  değişiklikleri:  Meme  başında  içe batma,  ya  da  bir  yana  çekilme  olması  meme  kanseri için  belirti  sayılabilir.  Tümörün  yerine  göre  santral tümörlerde  meme  başı  içe  batar,  üst  dış  kadran  tümörlerinde  yukarı  ve  dışa  döner. 

Erken  tanı  önemli 

Erken  teşhis  de  kendi  kendini  muayene  yöntemini oldukça  önem  teşkil  eder.  Bunların  yanında,  meme kanserinin  en  yaygın  olarak  karşılaşıldığı  yaş  dönemlerinde,  belirli  aralıklarla  muhakkak  doktor  kontrolleri  ve  görüntüleme  yöntemlerinden faydalanılmalıdır.  Meme  muayenesinin  yapılabileceği  en  ideal  zaman;  adet  bitiminin  hemen  ilk  günleridir.  Bu  günlerde  memeler  ödemini  ve  gerginliğini yitirirler.  Bu  sebep  dolayısıyla  en  kolay  muayene  dönemi  oluştururlar.  Şayet  kadın  menopoz  döneminde  ise  ya  da  rahim  operasyonu  geçirmiş  ise kolay  hatırlanması  bakımından  her  ayın  ilk  haftası muayene  tarihi  olarak  tercih  edilmelidir. 

Kendi  kendine  meme  muayenesi gözle  ve  elle  uygulanmalıdır.  Bu  uy-  j gu  la  malar  ayakta  ve  yatarak  ger-  j çekleştirilebilir.  Her durumda  da  memenin kendisi,  meme  başları,  j meme  derisi,  meme  altı bölgeleri  ve  koltuk  altları muayene  edilmelidir. 


Pratik  Öneriler 


□  Pazardan  aldığınız  sebzelerin  ömrünü  uzatmak  için; yeşil  sebzeleri  yıkadıktan  sonra  havlu  kağıda  sarıp  buzdolabına  koyun. 

□Kaşarın  küflenmemesi  için;  önce  kağıt  mutfak  havlusuna  sarın,  sonra  poşete  koyun. 

□Dolapta  çürüyen  maydanozlar  için;  maydanoz,  dereotu,  nane  gibi  çok  çabuk  bozulan  yeşillikleri  hiç  zayi  etmeden  kullanmanın  yolu;  yıkadıktan  sonra  kesip buzlukta  saklamak.  Kesmeden  cam  kavanoza  koyup  alt katta  da  saklayabilirsiniz. 

□Sarımsak  soymayı  sevmeyenler  için;  sarımsakları  topluca  soyduktan  sonra  sirkeli  suya  koyup  dolapta  saklayın ya  da  sarımsakların  üzerini  geçecek  kadar  zeytinyağı koyup,  ağzını  iyice  kapatıp  saklayın. 


iki 


Fibromiyalji  kadınlarda  3  kat  fazla  görülüyor 


Fibromiyalji  Sendromu  (FMS)  romatizmal hastalıklar  içerisinde  en  sık  karşılaşılan ikinci  hastalıktır  ve  kadınlarda  erkeklere göre  üç  kat  sık  rastlanır. 

FMS,  yaygın  kas  ağrıları  ve  vücudun  birçok bölgesinde  aşırı  hassasiyetle  seyreden  kronik  bir  ağrı  sorunudur.  Oluşturduğu  şiddetli ağrı  ve  yorgunluk  nedeniyle  hayatı  büyük ölçüde  olumsuz  etkileyen  sorun;  uyku  bozukluğu,  baş  ağrısı,  anksiyete  ve  depresyon gibi  ruhsal  bozuklukları  da  beraberinde  getirir.  Sendromun  tedavisi  ilaç,  eğitim  ve  egzersizle  mümkündür.  Tedaviyi  ikiye  ayırmak mümkündür.  İlaç  dışı  tedavilerin  başında  eğitim ve  egzersiz  gelmektedir.  Hastaların  hastalıklarını bilmeleri,  ailelerin  bu  hastalığı  öğrenmeleri  tedavinin  ilk  adımıdır.  Hastanın  tedaviye  uyumu, ağrısını  artıran  ve  azaltan  nedenleri  bilmesi,  bunlarla  nasıl  başa  çıkacağını  öğrenmesi  temeldir. 
Fibromiyalji  sendromunda  genelde  ailelerin  hastaya  desteği  azdır,  bu  da  çaresizlik  ve  anlaşılamama  hissini  arttırır.  Bu  nedenle  tedaviye hastanın  yakınlarını  da  dahil  etmek,  onlara  da hastalık  hakkında  bilgi  vermek  önemlidir. 

Uzun  süre  ağrı  çeken  ve  hareketi  azalan  kişilerin,  egzersize  ilk  başladıklarında  ağrılarının biraz  artması  normaldir.  Bu  nedenle  egzersizlere 


önce  küçük  ama  düzenli  yürüyüşlerle  veya  yüzmeyle  başlamak  önerilir.  Haftada  2-3  gün  egzersiz  yapmak  yeterlidir.  Daha  sonra  germe  ve güçlendirme  egzersizleri  tedaviye  eklenir.  Unutulmaması  gereken  önemli  bir  nokta,  hareketlere  yavaş  yavaş  çok  yüklenmeden  başlamak  ve yavaş  artırmak  gerekliliğidir.  Tedavinin  bir  diğer basamağı  ilaç  tedavileridir.  Klasik  ağrı  kesiciler, kas  gevşeticiler  ve  romatizma  ilaçları  olarak  ta¬ 


nımlanan  ilaçların  bu  hastalığın  tedavisinde  kanıtlanmış bir  yeri  yoktur.  Tedavide  ilaç olarak  nöbet  önleyici  ilaçlar olarak  bilinen  antiepileptik 
||  ilaçlar  ve  depresyonu  tedavi 
eden  antidepresan  ilaçların yeri  vardır.  Bu  ilaçlar  hastanın ağrısını  kontrol  ederek  aktivitelerinin  artmasına  yardımcı  olur. 

FMS  romatizmal  hastalıklar içerisinde  en  sık  karşılaşılan  ikinci hastalıktır  ve  hastaların  yaşam  kalitesini  olumsuz  yönde  etkilemektedir. 
Toplumda  sıklığı  yüzde  0,5-5  arasında olup  kadınlarda  erkeklere  göre  üç  kat sık  rastlanır.  Hastaların  ana  yakınmaları ağrı  ve  yorgunluktur.  Ayrıca  dinlendirici olmayan  uyku,  bilişsel  dalgalanmalar, depresyon  ve  anksiyete  gibi  psikolojik  yakınmalar,  kollarda  bacaklarda  karıncalanma,  uyuşukluk,  yanma  hissi,  migren  ve gerilim  tipi  baş  ağrısı,  ağrılı  adet  görme,  bağırsak  fonksiyonlarında  değişim,  çarpıntı, idrar  yaparken  yanma  ve  huzursuz  bacak sendromu  gibi  birçok  farklı  yakınmalar  da eşlik  edebilir. 


YEMEK  TARİFİ 

Patatesli  Rulo  Börek  Tarifi  için 


Malzemeler  Hazırlanışı 


3  adet  hazır  yufka. 

İçi  İçin: 

4  adet  büyük  boy 
haşlanmış  patates, 

1  adet  büyük  boy  soğan, 

1  tatlı  kaşığı  pul  biber 

2  yemek  kaşığı  sıvı  yağı, 
1  tatlı  kaşığına  yakın  tuz. 

Sosu  İçin: 
Yarım  su  bardağı  sıvı  yağı, 
1  şişe  sade  maden  suyu 
ya  da  soda. 
Üzeri  İçin: 
Çörek  otu, 
Yumurta  sarısı. 


İçi  için;  haşlanmış  patatesleri  ezelim. 
İnce  ince  doğradığımız  soğanı  sıvı  yağda  kavuralım.  Üzerine  pul  biberi  ve  tuzu  ilave edip  kavuralım.  Sonra  patatesleri  ilave  edip iyice  karıştıralım  ve  soğumaya  bırakalım. 
Sosu  için;  bir  kaba  sıvı  yağı  ve  maden  suyunu  koyup  karıştıralım.  1  adet  yufkayı  düz zemine  serelim.  Yufkanın  her  yerine  sostan sürelim.  Daha  sonra  yufkanın  her  yerine  eşit şekilde  patatesli  harçtan  serpelim.  Yufkayı rulo  şeklinde  saralım.  Hazırladığımız  ruloyu 
1  ya  da  2  parmak  genişliğinde  dilimleyelim. 
Rulo  börekleri  yağlı  kağıt  serili  tepsiye  aralıklı  olarak  dizelim.  Kalan  yufkaları  da  aynı şekilde  hazırlayalım.  Böreklerin  üzerine  yumurta  sarısı  sürüp  çörek  otu  serpelim.  Önceden  ısıtılmış  180° fırında  üzerleri  kızarana kadar  pişirelim.  Afiyet  olsun... 


^  ^  www.newayajin.com  -  facebook:  Newaya  Jin  -  Twitter:  @NewayaJin  ® 

( Mamaya  <$>ın 

^  J  HAZİRAN  2016 


Kadın  Araştırma  ve  İletişim  Vakfı-NEWA(Stichting  Vrouwen  Onderzoeks-en  Communicatiecentrum  NEWA) Tel:  0031 707504724/  e-mail:  newayajin.abone@yahoo.com Dağıtım:  Mezopotamien  Verlag  und  Vertrieb  GmbH Gladbacherstr  407  B  41460  Neuss  /  Deutschland 


Uçurumların  kıyısındaki zamanın  başlangıcı... 


Beşe  ana,  akşam  lözünün  başındaki  sohbetlerin baş  konuşmacısıydı.  O  gelmişse  kimseye  konuşmak  düşmez,  kulaklarını  dört  açarak  bu  bilge kadından  bir  şeyler  kapmanın  yarışına  girerdi  herkes.  Lözündeki  közler  karanlık  gecede  bir  kızıllık  yarattığında  bu bilge  ananın  sözleri  alevden  izler  bırakırcasına  işlerdi  yüreğimize.  Kat  kat  giydiği  elbiseler  ve  kafasına  özene  bezene  sardığı  kofisiyle  Beşe  ana  bana  çok  iri  yarı görünürdü. 

Uzun  kemikli  burnu  ve  ilerlemiş  yaşına  rağmen  sapasağlam  dişleri,  kofinin  altında  iki  kulağının  ardından  çıkarılmış  kınalı  iki  ince  örgü,  hele  de  gözleri,  onun  duruşuna bir  gençlik  havası,  bir  dinçlik  verirdi.  Dimdik  yürür,  net  konuşur,  kızınca  ağır  küfürler  söyler,  sevinince  kocaman  kahkahalar  atardı.  O,  bizim  oraların  gururu  gibiydi.  Eski toprakların  sağlamlığına,  gücüne,  bilgeliğine  bir  kanıttı. 
Yüzündeki  çizgiler  anlatamayacağım  kadar  çoktu.  Derin acıların  yarattığı  izlerdi  bunlar.  Her  birinin  bir  hikâyesi  varmış  gibi  gelirdi  bana... 

Öyleydi  de...  Beşe  ana  katliamdan  sonra  ailesinin  geri kalan  üyeleriyle  birlikte  Batı  Anadolu'nun  bir  kentine  göç ettirilmiş  ve  hiç  alışamadığı  bu  sürgün  yaşamında  kısa  sürede  annesini  ve  babasını  kaybetmişti...  Sürgündekilerin topraklarına  dönmesine  izin  veren  karar  çıkar  çıkmaz  Dersim'e  dönen  aile,  vasiyeti  üzerine  annesiyle  babasının  mezarından  kemiklerini  çıkarıp  kendi  köylerine  getirmiş  ve  bu topraklarda  gömmüşlerdi. 

—  Toprak  hasretiyle  eriyip  gittiler  gün  gün.  Her  gün uzaktan  görünen  küçük  bir  tepeye  bakar  bakar  ağlar, "Bizim  dağların  yerini  hiçbiri  tutmaz"  derlerdi.  Ben  o zaman  nereden  bileceğim  bu  hasretin  zehir  olup  bedenlerine  aktığını,  derdi. 

Beşe  ananın  bir  oğlu  zindandaydı,  diğeri  gerilla... 

—  Onlar  bu  toprağın  hikâyesiyle  büyüdüler.  Onları kimse  tutamazdı.  Tutmak  da  olmazdı. 

Kara  parlak  gözlerine  sisten,  nemli  bir  perde  otururdu bunları  anlatırken.  Bulanık  değildi  ama  bakışları.  Şefkat dolu  sesine  tezat  oluşturur  bir  öfke  ile  parıldayan  bu  gözler,  o  konuşurken  yüzümüzde  bir  süre  kalır  ve  bir  şeyler arayan  o  bakışlar,  neredeyse  göğsümüzü  yarıp  da  anlattıklarını  içimize  işler  gibi  üstümüzde  sabitlenirdi.  Onun gözlerine  uzun  süre  bakmak  zordu.  Ben  hemen  hiç  cesaret edemedim,  ama  sözlerini  hiç  unutmadım. 

Elinde  baston  niyetine  kullandığı  sopasına  dayanmış  ve lözünden  yayılan  alevlerin  ışığıyla  parlayıp  sönen  gözleri çok  hüzünlüydü  bir  gece.  Birçok  gece  böyleydi  ama  o  gece başka  bir  efkâr  vardı  gözlerinde.  Sözleri  dudaklarından ağır  ağır  ve  çok  uzak  bir  yoldan  gelmişçesine  yorgun  dökülüyordu: 

—  Yüzlerce  insanı  ellerini  ve  ayaklarını  birbirine  zincirleyerek  bağladılar.  Bizi  yürüttükleri  bu  yolun  ölüme  gittiğini  biliyor  ve  nedense  hiçbir  korku  duymadan ilerliyorduk.  Derin  bir  acı  vardı  içimizde.  Acımız  ellerimizin bağlı  olmasından,  onların  bizlere  yaptığı  hakaretlerdendi, ölüm  korkusundan  değil.  Bir  an  önce  son  bulsun  bu  yürüyüş  ve  bir  an  önce  ölelim  de  kurtulalım  bu  hakaretlerden diye  dualar  ediyorduk.  Devletin,  askerlerin  ölüm  dışında bir  anlamı  yoktu  bizim  için... 

Birçok  yerde  güzel  kızların,  gencecik  gelinlerin  kendileriyle  olmaları  karşılığında  hayatlarını  bağışlayacaklarını söylemelerine  rağmen  hepsi  de  onların  eline  düşmektense  kendilerini  uçurumlardan  atmayı  tercih  etti.  Herkesin  gözü  önünde  uçurumlara  koştu  o  kızlar... 

Yanımdaki  kadının  çocuğu  ölmüştü.  Kundaktaki  bebeği  göğsüne  bastırmış,  ağlıyordu.  Durup  bir  mezar  kazmamıza  izin  vermeyeceklerini  biliyorduk. 
Yürüyemeyecek  durumda  olan  yaşlıları  ve  hastaları  gruptan  çıkarıp  vuruyorlardı.  Kadın,  çocuğunun  öldüğünü  sakladı.  Gözyaşlarını  gizli  gizli  döktü.  Hepimiz  onunla 


beraber  ağladık,  bir  çocuk  cesediyle  yürüdük  o  uzun yolu  ve  gizledik  bu  sırrı. 

Bir  derenin  kenarına  getirdiler  bizi.  Yüzlerceydik...  Hepimizi  bir  araya  topladılar.  Makinalılar  çalışmaya  başladı. 

Silah  sesleri  vadide  çınlıyordu.  Silahlar  nefret,  öfke  ve kan  kusuyordu  üstümüze.  Cesetler  üst  üste  yığıldı.  Ben cenazelerin  altında  kaldım... 

Dere  kan  akmaya  başladı.  Kıpkırmızı...  O  kayalıklar, sular,  dağlar,  taşlar  halimize  ağlıyordu  sanki.  Askerler sağı  solu  kontrol  ediyor  ve  hâlâ  yaşayanları  süngüleyerek  öldürüyorlardı.  Beni  geçtiler.  Nasıl  fark  etmediler bilmiyorum...  Akşama  kadar  kımıldayamadım  yerim den.  Ölülerin  altından  zor  bela  çıktım.  Benim  gibi kurtulan  beş-on  kişi  daha  vardı.  Onlarla  birlikte  dağlara  koştuk.  Saklandık.  Nereye  gideceğimizi,  ne  yapacağımızı  bilemedik.  İnsanları  toplayıp  toplayıp öldürmeye  devam  ediyorlardı. 

Bir  yerde  dağ  gibi  yığılmış  ölülerle  karşılaştık. 

Uzaktan  bakınca  bir  tepeye  benziyordu  insan  ölüleri,  korkuyla  yanlarına  yaklaştık.  Öldürdükleri  insanları  üst  üste  yığmış  ve  gaz  döküp  yakmışlardı. 

Bedenler  birbirine  karışmıştı.  Yanan  insanların,  kararmış  bedenlerin  nasıl  koktuğunu  bilir  misiniz?  Gördüğümüz  bu  manzara  karşısında,  bu  vahşet  karşısında kanımız  kurudu...  İnsanın  insana  böyle  bir  şey  yapması nasıl  olabilir?  İnsanlığımızdan  utandık. 

O  görüntüler  hâlâ  karşısındaymış  ve  onlara  bakıyormuş  gibi  boşluğun  içine  bakıyordu.  Gözlerinden  birkaç damla  yaş  döküldü,  yüzündeki  kırışıklıklar  arasında  kayboldu,  gitti. 

—  Biliyor  musunuz,  zulüm  insana  neler  yaptırır?  Ormanda  saklanıyorduk.  Kalabalık  bir  grup  nefesini  tutmuş karşıdaki  yamaçlardan  inen  askerleri  izliyor.  Yanımızda genç  bir  gelin.  Kucağında  birkaç  aylık  bir  bebek.  Soğuklardan,  açlıktan  ve  o  zorluklardan  hasta  düşmüş  bebek. 
Ağlayıp  duruyor.  Grup  tedirgin.  Askerler  yakınlaşıyor. 

Kadın  bebeğini  susturmak  için  her  şeyi  yapıyor.  Meme  veriyor  ağzına,  almıyor  bebek.  Askerler  yakınlaştıkça  bir korku  alıyor  herkesi.  Gelin  ağlayan  çocuğunu  susturmak için  çocuğun  ağzına  memesini  verip  onu  göğsüne  bastırarak  boğuyor.  Kendi  yavrusunu  kendi  elleriyle  boğuyor,  inanır  mısınız?  Anlayın  işte  nasıl  bir  zulüm?  Bir  anaya çocuğunu  bile  öldürtebiliyor.  Düşünün  herkes  anaya  bakıyor.  Gözlerde  bir  çaresizlik  ve  korku  ... 

Gözlerini  gözlerime  dikti: 

—Gençler  kaçıp  gidiyor  buralardan.  Analarının,  atalarının  kanlarının  döküldüğü  bu  toprakları  unutuyorlar. 
Unutuyorlar  kendilerini.  Ama  topraktan  kaçılmaz...  Bu topraklara  sahip  çıkın!  Toprağını  unutan  kişi  hayatta  iflah olmaz! 

Bu  topraklarda  mutluyduk  eskiden,  özgürdük.  Ama devlet  gelince  katletti  bizi,  acılara  boğdu.  Devlete  güvenmeyin.  Devlet  zulümdür,  kandır,  ölümdür,  yalandır, kandırmadır...  Ama  bir  daha  kandırılmayacağız,  kimse ezemeyecek,  katledemeyecek  bizi.  Eski  günlerdeki  gibi mutlu  olacağız,  topraklarımız  üzerinde  yine  özgür  yaşayacağız.  Bize  bunları  yapanlardan  hesap  sorulacak! 

Domane  ma  sere  kou  de  ceng  kene.  Terse  ma  kesra çino  endi. (Çocuklarımız  dağların  başında  savaşıyor  ve kimseden  korkumuz  yok  artık)  diye  bitirdi  sözlerini. 

Ondan  katliamın  hikâyelerini  defalarca  dinlediğim  halde  o  gece  başkaydı  anlattıkları.  Bir  vasiyet gibiydi.  Tüylerimi  diken  diken  etmişti  ve  üstüme  bir ağırlığın  çöktüğünü  hissetmiştim.  Çoğu  zaman  insanların  gözlerini  gözlerinize  dikerek  söyledikleri¬ nin  içinizde  demlenip  de  yıllar  sonra  bir  şekilde ortaya  çıktıklarına,  duygularınızı,  düşüncelerinizi şekillendirdiklerine  inanır  mısınız? 

*  Bu  yazı ;  Saadet  Ferhat  Dersim'in  " Bizim  Çocuklar"  adlı  kitabından  alınmıştır 
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